BISDOM
ROTTERDAM

Aan: Pastorale Teams
Parochiesecretariaten
PCl-bestuurders
Vrijwilligers diaconie, caritas en alle diaconaal betrokken parochianen

Betreft: Basiscursus Caritas — over de Caritas van vandaag

Rotterdam, 7 december 2023

Geachte allen,

Het christendom kent een lange traditie van armenzorg. Door de eeuwen heen hebben
gelovigen zich toegelegd op de werken van barmhartigheid. Vanuit parochies, vanuit gilden
en broederschappen, vanuit orden en congregaties, vanuit speciale verenigingen.

In die traditie staat ook de Parochiéle Caritasinstelling (PCl) en het diaconaal werk in de
parochies. Ruim vijftig jaar geleden nam de PCl de plaats in van het armbestuur. In de
periode dat de Parochiéle Caritasinstellingen actief zijn, is er veel goeds gebeurd.
Ondertussen is de kerk en daarmee ook de parochie veranderd, is de samenleving in
ontwikkeling en is de positie van de kerk in de samenleving heel anders geworden.

De basiscursus Caritas wil alle diaconaal betrokken vrijwilligers en parochianen helpen
meer zicht te krijgen op de functie en de plaats van Caritas in kerk en samenleving van
vandaag.

In januari start deze cursus van drie avonden waar alle diaconaal betrokkenen welkom zijn.
Om hen te ondersteunen in huidig, of toekomstig vrijwilligers werk in het diaconale
taakveld. Op de achterzijde van de brief vindt u de informatie over de cursus.

Namens Piet Timmermans, dienstverlener diaconie, nodig ik u hiervoor van harte uit.

Met vriendelijke groet,

Anneke Donkers
Coodrdinator Pastorale Dienstverlening en diocesane activiteiten

Koningin Emmaplein 3 « 3016 AA Rotterdam
010 - 281 51 71 « IBAN: NL30 INGB 0000 4643 04
www.bisdomrotterdam.nl
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
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Locatie
Paschaliskerk - Melchiorzaal

Neuhuyskade 97 Basiscursus Caritas
Den Haag

Tijd
19.30 - 21.30

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus

Aanmelden
kan via de QR-code of deze link

Programma en Data

24 januari 2024

Avond 1. Waarom doen we dit werk van ‘de Caritas’?

We luisteren naar de Bijbelverhalen en andere verhalen uit het verleden en het nu. De
Caritas is één van de meest actuele manieren waarop de kerk het geloof zichtbaar maakt.
We kijken naar de kerk en de lokale geloofsgemeenschap. Wat hebben Leren en Vieren met
Dienen te maken? We luisteren naar het verhaal van de rechter- en de linkerhand. En naar
de betekenis van ‘samen’ als het gaat over de Caritas en de geloofsgemeenschap.

7 februari 2024

Avond 2. Regels die helpen. En over mensen die hulp nodig hebben.

We lezen ‘het reglement’ van de kerk en bekijken werkbare afspraken. Waar liggen de
grenzen en waar ligt de ruimte om te helpen?

Wat zijn de regels van de overheid? Waar ligt ruimte? We praten over afspraken en
controle. Over de ANBI normen en over wat het bisdom kan betekenen.

We denken na over de samenleving en over de rol van de Caritas om mensen die een steun
in de rug nodig hebben te ondersteunen.

28 februari 2024

Avond 3. Hoe gaan wij dit doen, de Caritas?

We praten met elkaar over welke afspraken we onder elkaar nodig hebben om in onze
gemeenschap te kunnen helpen. En over onze band met andere Caritasinstellingen.

Over de contacten die we met de gemeenschap hebben, met pastorale professionals en
met het parochiebestuur. De ruimte die we elkaar gunnen en die we nodig hebben. En
vooral over ‘samen’.

We praten over ons donatie-beleid. En over hoe we dat bij de tijd kunnen houden. En over
wat ‘erg’ is als er dingen misgaan en wat niet. Hoe geven we echte ‘Caritas’ naast de hulp?

Verdieping
Niet alles is in drie avonden te leren. Maar voor de dingen die je nog meer wilt leren is er
elk jaar verdiepend aanbod.


https://forms.office.com/e/mQsZrRVF9s

