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VOORWOORD VAN DE REDACTIE

Terwijl de HoofdPiet nog druk bezig is met het vervullen van
ieders wensen (“iedereen krijgt wat hij/zij gevraagd heeft"),
merk je ook overal dat Kerstmis eraan zit te komen. En daar is
deze Adventstijd ook voor; jezelf voorbereiden op het Kerstfeest!
In deze extra dikke Pieckfijn richten we ons vooral op de
berichtgeving over de gebeurtenissen rond de kerstdagen:

er is zovéél te melden, van kerstconcerten tot kerst-inns, van
kerstkaarten maken tot kerstloterijen, van lampionoptochten
tot kerstkoffieochtenden, enz.

Maar vergeet u niet dat er in onze kerken ook een ruime keuze is
om een kerstviering bij te wonen; van gezinskerstviering, mét
kerstspel, tot nachtmis, van eucharistie- tot woord- en
communievieringen, enz. ... Weet u vooral van harte welkom!
De redactie wenst u alvast een Zalig Kerstfeest.

De volgende uitgave van Pieckfijn Parochienieuws
verschijnt op dinsdag 18 februari 2025.
Dat is de editie Veertigdagentijd 2025
en bestrijkt de periode 21 februari t/m 13 april 2025.
Kopij voor deze uitgave aub zo vroeg mogelijk inleveren maar
voor 4 februari 2025 en sturen naar: redactie_c@rk-npg.nl



De moed niet verliezen

Het Kerstfeest komt er aan, dat wordt vaak het ‘feest van de vrede’
genoemd. Pastor Geurts heeft in het vorige parochieblad al geschreven
over de vrede, over het verlangen naar vrede. Natuurlijk verlangen wij naar
vrede, vooral omdat er op zoveel plaatsen in de wereld mensen elkaar
naar het leven staan, omdat mensen macht willen uitoefenen over
anderen, omdat het ene volk vergelding wil van aangedaan onrecht en die
vergelding gaat ook gepaard met militair geweld.
Zal dat ooit eens stoppen? Komt er een einde aan oorlog en geweld?
Kan de geboorte van het kindje Jezus ons hierbij helpen en de toekomst veranderen?
De nacht van de geboorte van Jezus wordt ook wel een heilige nacht genoemd. Dat vinden we niet in
de Bijbel, maar dat vinden we wel in liedjes die we met Kerstmis zingen. Een van de bekendste
Kerstliedjes is: ‘Stille nacht, heilige nacht! Dit liedje zingen we vaak in de Kerstnacht, als we in de kerk
zijn. Wat nu zo opvallend is, is dat in de katholieke kerk heel vaak de protestantse versie wordt
gezongen. U kent zeker de tweede regel: ‘Davids zoon, lang verwacht. De (minder bekende)
katholieke versie luidt: ‘Alles slaapt, sluimert zacht. Het derde couplet van de protestantse versie luidt:

Stille nacht, heilige nacht.

‘Vreed en heil wordt gebracht,

aan een wereld verloren in schuld.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen. Gode zij eer (2x).
Juist daarom is de Kerstnacht een heilige nacht, het brengt ons vrede en heil. We zeggen met grote
woorden dat onze Redder is geboren en dat klopt, maar Jezus is niet gelijk bij zijn geboorte onze
Redder. Dat gaat Hij wel worden in zijn leven. Uiteindelijk, als zijn kruisiging dichtbij komt, spreekt
Jezus met zijn leerlingen over zijn aanstaande dood en Hij geeft twee beloftes.
De eerste is: 'Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie’ Jezus geeft ons niet de vrede van
de wereld, het einde van oorlog en geweld, maar Hij geeft ons zijn eigen vrede.
Dat is de vrede van zijn hart, het besef geborgen te zijn omdat God de Vader Hem liefheeft.
Die vrede mag in ons hart afdalen en Jezus zegt dat wij daardoor niet de moed moeten verliezen.
De andere belofte is ook gelijk een opdracht. Jezus zegt dat Hij zijn leerlingen heeft liefgehad en dat
de leerlingen met Hem in liefde verbonden moeten blijven. Die goddelijke liefde mag ook in ons hart
leven en die liefde mogen wij uitdragen. Jezus geeft ons de taak op weg te gaan en die liefde in de
wereld te brengen.
Een prachtig voorbeeld vind ik een gebeurtenis in het leven van paus
Johannes 23, die in 1958, hij is dan 77 jaar oud, met Kerstmis naar de
gevangenis gaat om gevangenen te bezoeken. Hij zegt dan:
Jullie kunnen niet naar mij komen, dus kom ik naar jullie toe!
Omdat die goddelijke liefde en vrede in ons hart komen met Kerstmis,
spreken we van een heilige nacht. Ons hart veert daarvan op, wij worden
bemoedigd om te blijven werken aan Gods liefde in de wereld.
Wij, u en ik, moeten die liefde in de wereld brengen.
En omdat het een goddelijke liefde is, zullen wij de moed niet verliezen
om te blijven vechten voor de vrede.
Vechten doen we voor de liefde, maar wel op een vreedzame manier.
Diaken Ronald Dits
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BESTUUR ZOEKT SECRETARIS

Op 1 juni 2025 stopt de secretaris van het parochiebestuur Els Boender.
De bisschop had haar permissie gegeven om nog iets langer te blijven,
maar dat houdt nu toch echt op. De secretaris vertegenwoordigt officieel
de parochie samen met de pastoor. Dus we hebben juridisch echt een
secretaris nodig!! Samen met de voorzitter (de pastoor), de vice-voorzitter
en de penningmeester vormt de secretaris het dagelijks bestuur van de
parochie. Maar het leukste aan het secretaris zijn, is het contact en de
samenwerking met alle locaties van de parochie,

Wat doet een secretaris?

- Voorbereiden van de maandelijkse bestuursvergaderingen (datum, agenda, ingekomen stukken enz)

- Notuleren van de bestuursvergaderingen.

- Contactpersoon namens de parochie voor het bisdom, particuliere en (semi-) overheidsinstanties en parochianen.

- Coordineert projecten zoals het invoeren en opschonen van de ledenadministratie.

- Heeft een goed contact met de leiding van de locaties en woont namens het bestuur de vergaderingen van één
locatieraad bij.

Op het secretariaat wordt veel administratief werk verricht. Daarom is er een betaalde administratief medewerker, Daar
werkt de secretaris dan ook nauw mee samen. Secretaris is een vertrouwelijke functie waar een YOG voor nodig is.

De secretaris kan het werk veelal thuis doen, maar is zeker één ochtend in de week aanwezig op het secretariaat in
Spijkenisse. Els en de overige medewerkers van het secretariaat zijn zeer zeker bereid om u goed in te werken.

Heeft u bestuurlijke en/of secretariéle ervaring, houdt u van teamwerk, woont u binnen de parochie,
bent u jonger dan 71 jaar en bent u geinteresseerd of heeft u nog vragen..... neem dan contact op met Els Boender,
06-51115724 of bestuur@rk-npg.nl

Begroting 2025 voor de hele parochie

Aan het einde van het jaar wordt het weer tijd om plannen te maken voor het volgende jaar.

Alle locatieraden van de zes kerken in onze parochie hebben bij elkaar gezeten. Zij hebben plannen gemaakt voor
onderhoud van de gebouwen en de inventaris, voor de aankleding van de vieringen en overige activiteiten.

Het parochiebestuur heeft ook nog naar de overkoepelende uitgaven gekeken.

Gezamenlijk komen we tot de volgende cijfers voor 2025.

Geplande uitgaven 2025 Verwachte inkomsten 2025

Salarissen € 168.150 Collecten € 77.500
Kosten onderhoud, energie, gebouwen € 219,960 Bijdragen parochianen € 187.600
Kosten vieringen € 22.000 Opbrengsten gebouwen en vermogen € 61.850
Kosten pastoraal € 14875 Opbrengsten begraafplaatsen € 15700
Kosten begraafplaatsen € 14750

Afdrachten Bisdom € 37.000

Afdrachten Goede doelen € 11.500

Beheerkosten (bank, drukwerk, adminenz) € 56.765

Totaal € 545.000 Totaal € 342650

Zoals u kunt zien is er een flink gat in de begroting. We zullen weer geld van ons vermogen moeten vrijmaken om dit

gat te dichten. Maar interen op onze reserves is niet wenselijk voor de toekomst.

Aan de uitgaven kant gaan we natuurlijk zo zuinig mogelijk met uw bijdrage om.

Binnenkort start weer de actie Kerkbalans. De folders en posters zult u overal in de parochie tegenkomen.

Zie ook https://hhnicolaaspieckengezellen.nl/

Ik beveel de actie Kerkbalans van harte aan, zodat we er volgend jaar met zijn allen weer een mooi jaar van kunnen maken.

Renée van Pamelen, Penningmeester



PAROCHIE HH. NICOLAAS PIECK

Wijzigingen zondagse vieringen in 2025

In het afgelopen jaar is het voor het pastoraal team mogelijk gebleken om vaker de zondagse viering te verzorgen in
Spijkenisse. Dit was mogelijk door de sluiting van de kerk in Puttershoek, begin van dit jaar. Hierdoor kon de viering in
Spijkenisse gecombineerd worden met de viering in Oud-Beijerland. Door de goede ervaringen in dit jaar heeft het
pastoraal team besloten om volgend jaar ook de vierde zondag van de maand de viering in Spijkenisse te verzorgen.
Naast deze uitbreiding zal pastoor Egging ook vieringen gaan verzorgen in het vijfde weekend van de maand.

Dit vindt vier maal per jaar plaats en dan zullen de vieringen plaatsvinden in Brielle en Rhoon.

Tevens zal de indeling van de vieringen vanaf 1 maart worden gewijzigd. Hierdoor wordt de afstand tussen de kerken
waar de vieringen plaatsvinden verkleind. De vieringen in Rhoon worden gewijzigd van de 2e en de 4e zondag naar de
1e en de 3e zondag van de maand. De vieringen in Rozenburg worden gewijzigd van de 1e en de 3e zondag naar de 2e
en de 4e zondag. Als pastoraal team zijn we verheugd dat wij frequenter vieringen in onze parochie kunnen verzorgen.
Namens het pastoraal team, diaken Ronald Dits

Er zijn nog enkele plaatsen voor de
bedevaart naar Polen

Volgend jaar zal er een bedevaartsreis plaatsvinden naar Polen.

Op zondag 5 oktober 2025 wordt vertrokken met het vliegtuig

en de terugreis zal op zaterdag 11 oktober zijn.

Tijdens deze reis worden prachtige en indrukwekkende plaatsen
bezocht, zoals Czestochowa (met de Zwarte Madonna),

een bezoek aan een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog
en de stad Krakow (met schitterende musea en kerken

en het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid).

Voor deze mogie reis zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Echter, u moet zich dan wel voor 1 januari 2025 aanmelden.

Geinteressaard? Of meer

Dat kan bij pastor Konchenko of bij het centraal secretariaat informatie? Bel of app naar;
van de parochie. Wees er snel bij! e
Namens het pastoraal team, diaken Ronald Dits

Actie Kerkbalans

In januari is het weer zover en begint de nieuwe Actie Kerkbalans 2025.
Jaarlijks vragen wij aan u een financiéle bijdrage, zodat we alle kosten kunnen blijven opbrengen.

Het thema volgend jaaris: “Bouw mee aan de toekomst van uw kerk”

De kerk is de plek bij uitstek om het geloof te vieren, met Kerst is
dat overduidelijk te merken, maar uw kerk is ook de plek van
waaruit we gesterkt worden om het geloof uit te dragen in ons
dagelijks leven, Om het gebouw, maar ook om alle activiteiten te
kunnen behouden en naar elkaar om te kunnen blijven zien, is er
nu eenmaal geld nodig. U als lid van onze kerk, als parochiaan, bent
A . onze bron van inkomsten. Aan degenen onder u die er tot nu toe
C t l e nog niet toe kwamen een gift voor Actie Kerkbalans 2024 over te
maken, vragen we vriendelijk, dat de komende weken alsnog te
Ke rkb a la n s doen. Misschien had u het te druk of is het aan uw aandacht
ontsnapt. Op de pagina's 20 en 21 in deze Pieckfijn vindt u het

bankrekeningnummer van uw locatie. Onze hartelijke dank.

Namens het parochiebestuur NPG, Bartholde van der Loos
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Opgeven voor Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel

Dit jaar mochten veel kinderen voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen. Ock ontvingen een aantal kinderen
het Heilig Yormsel. Het waren mooie vieringen waaraan een goede voorbereiding vooraf is gegaan. Deze voorbereiding
wordt door vrijwilligers van onze parochie gedaan.

Het is gebruikelijk dat kinderen uit groep 4 van de basisschool voor het eerst de H. Communie ontvangen,

bij Jezus aan tafel mogen. Kinderen die in groep 8 zitten mogen het Heilig Vormsel ontvangen, de Heilige Geest mag in
ze gaan wonen. Dat is belangrijk want kinderen worden zelfstandiger en ze gaan naar de middelbare school. Dit
sacrament helpt de kinderen meer op eigen benen te staan. Kinderen, ouder dan 12 jaar, kunnen ook meedoen aan de
voorbereiding op het H. Vormsel.

De vieringen zullen komend jaar plaatsvinden na Pasen, van de Eerste Communie vinden deze in de eigen plaatselijke
kerk plaats, de viering van het Vormsel is in de Mariakerk in Hoogvliet.

Hoewel het nog ver lijkt, gaan de werkgroepen hun activiteiten opstarten. Ze willen graag weten welke kinderen aan de
voorbereidingen gaan meedoen. Daarom roep ik, namens de werkgroepen, ouders op om hun kinderen op te geven
voor deze sacramenten. Dat kan via onze website, onder het kopje ‘levensmomenten’ staan de
formulieren om de kinderen op te geven. Of via de plaatselijke contactpersonen.

-
Gli'lw De Eerste Communie staat gepland:

18 mei: Spijkenisse (pastoor Egging) en Rozenburg (pastor Konchenko)

MQN 25 mei: Hoogvliet en Rhoon (pastor Konchenko).
»0 E 1 juni: Brielle (pastoor Egging) en Hellevoetsluis (pastor Konchenko)
' e@ 8 juni: Vormsel voor de hele parochie in Hoogvliet. (onder voorbehoud)

De Week van gebed voor eenheid
is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door tijdens de Week van
gebed voor eenheid samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze
betrokkenheid met de wereld om ons heen door bidden voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.
In een aantal plaatsen van onze parochie wordt aandacht besteed aan de eenheid ...
van de christelijke kerken. De Raad van Kerken kiest voor elk jaar een periode in ,( _
de maand januari om samen te vieren, samen het geloof te beleven.
In het nieuwe jaar is de periode 19 tot en met 26 januari 2025.
Het thema is dit jaar: Ja, ik geloof’. Het is de uitroep van Martha als Jezus
aan haar vraagt of ze gelooft dat Hij de Messias is.
In het aangeboden materiaal wordt aandacht besteed aan de eerste
oecumenische geloofsbelijdenis, opgesteld in 325 in Nicea, dat is dus 1700 jaar
geleden. Het thema en deze geloofsbelijdenis staan centraal in oecumenische
vieringen in deze week van gebed om eenheid.

In Brielle is er op 19 januari 2025 een oecumenische viering om 10 uur in de Sint Catharijnekerk, met als voorgangers
dominee Eibert Kok en pastoraal werkster Bea Poortvliet.

In Rhoon is er op 19 januari 2025 een oecumenische viering om 10 uur in de Dorpskerk-Rhoon, met als voorganger
diaken Ronald Dits.

In Spijkenisse, in de Felicitaskerk zal er op 26 januari aandacht aan worden besteed in de viering van 9:30 uur.

In Rozenburg is er op 26 januari een oecumenische viering in de Immanuelkerk om 10:00 uur.

‘ AUVEN’I'SCONCERT Ars Nt::va zinqt 8 december een Adventsconcert
= = : . in de Willibrorduskerk Rhoon

Luur

Kleinkoor Ars Neva

I iya Bouwmahns Begin december start de adventsperiode met de aanloop naar Kerst. In deze
periode bereiden wij ons voor op de komst van het kindje Jezus.

Kleinkoor Ars Nova zingt voor u een zeer gevarieerd programma met 0.a. muziek
van Bach uit het Weihnachtsoratorium, van Berlioz het prachtige UAdieu des
bergers, maar ook een aantal Engelse liederen van o.a. John Rutter en Willcocks.
Tussendoor vertelt Tom Geukemeijer het kerstverhaal, de muzikale begeleiding
wordt verzorgd door Jan Pieter Baan.

MNaast alle muziek die we zingen, mag natuurlijk het Stille Nacht niet ontbreken
waarvan we hopen dat u dit aan het einde van het concert met ons mee zult
zingen. We hopen -weer- op een volle Willibrorduskerk in Rhoon!
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BOEK: WL VIEREN EUCHARISTIE

Wat vieren wij eigenlijk in de Eucharistie? Welke symbolen komen er in voor,

Wanneer en waarom gaan wij staan? En nog veel meer vragen kunnen wij ons stellen
wanneer wij aanwezig zijn bij de H.Mis wanneer wij Eucharistie vieren.

In het boek "Wij vieren Eucharistie’ van Eric van Teijlingen vindt u heel veel antwoorden
op vragen rond de Eucharistie. Het bevat pareltjes van bijdragen uit het blad ‘Samen Kerk'’
van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Eric van Teijlingen toont in zijn boek dat het geheim
van ons geloof niet eigentijds genoeg gecommuniceerd kan worden.

Het boek wil de lezer het hoe, wat en waarom in de Eucharistie laten zien. :
Daarom heb ik het boek niet in &en ruk uitgelezen. Dat lukte mij niet. Ik vond het wel zeer interessant. Na elk hoofdstuk
legde ik het boek even weg en even later ging ik weer verder. Elk onderdeel van de Eucharistie wordt er besproken.

De auteur schrijft ergens in het boek: "Er wordt heel veel gezegd/uitgesproken, wat wij normaal vinden, Automatisch,
zonder er bij na te denken. Elk woord, elke zin heeft een eigen betekenis!" Wilt u meer weten? Bent u geinteresseerd?
Geen probleem. Het boek is 0.a. te leen bij de Rotterdamse Bibliotheek. 1k wens u veel leesplezier.

Jean Muijtjens

WIL JE KATHOLIEK WORDEN??

Ben je nog niet gedoopt en zou je dit wel willen?

Of ben je wel gedoopt maar heb je nog geen Heilig Vormsel ontvangen?

Misschien wil je gewoon meer weten over ons katholieke geloof?

Voor volwassenen en tieners vanaf ongeveer 16 jaar start hiervoor een interessante voorbereiding.
We komen zes dinsdagavonden samen om met elkaar te leren over de Bijbel, de zeven
sacramenten (0.a. Doopsel, Eucharistie, Vormsel), kerkelijke feestdagen en de kerkelijke gebruiken.
Het zijn interactieve en leerzame avonden die worden begeleid door diaken Ronald Dits.

De uiteindelijke opname in de kerk vindt plaats tijdens de Paaswake op 19 april 2025.

De eerste avond is op dinsdag 21 januari 2025 in de pastorie van de kerk in Hoogvliet, Parelvissersstraat 131,

We beginnen om 19:30 uur. Een aantal mensen heeft zich al voor deze avonden opgegeven.

Maar ... twijfel je nog? Ook dan kan je naar de eerste avond komen en je laten informeren.

Geef je dan wel eerst op bij: diaken Dits, r.dits@deheiligefamilie.nl

VIER.NU KERSTMIS

Op 25 en 26 december is het Kerstmis, het feest waarop we de geboorte van
Jezus, zoon van God, vieren. Hij werd als kwetsbaar kindje geboren in een stal
omdat er voor Jozef en Maria geen plaats meer was in de herberg. Engelen
verkondigden zijn geboorte aan de herders in het veld en een ster aan de
hemel leidde wijzen uit Oosten naar de geboorteplaats Bethlehem, Het kindje
Jezus werd de Verlosser, het Licht van de wereld en is het Woord waardoor God
zich bekendmaakt aan de mensen op aarde. Op deze pagina vind u allerlei
achtergrond-informatie over Kerstmis. begrippen worden uitgelegd, welke
tradities zouden we in er moeten houden, welke kerstvieringen zijn er allemaal,
kinderpagina’s, al 800 jaar zetten we de kerststal, en natuurlijk het kerstverhaal
zelf. Kijk op: www.Vier.nu Kerstmis

Ook op onze eigen website zelf (www.hhnicolaaspieckengezellen.nl) vindt u de
informatie over de kerstvieringen in onze eigen parochie.

Weet u van harte welkom!
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Kunsthal in de ban van honderd kerststallen:
van hout of kristal, maar ook exemplaren van
Playmobil.

Het is al eeuwenlang traditie en Jo en Maria Smits
verzamelden drie decennia lang kerststallen. Vanaf
nu is hun hobby te zien in de Kunsthal in Rotterdam.
. ,Een conservator is vorig jaar al komen kijken.”

Het echtpaar Smits (Jo is begin dit jaar overleden) en
hun kerstcollectie is de komende twee maanden het
middelpunt van de tentoonstelling Midden in de
Winternacht in de Kunsthal in Rotterdam.,

Daarvoor was dus inderdaad vorig jaar een conservator naar Weurt nabij Nijmegen afgereisd om daar in de plaatselijke
kerk hun opstelling met tweehonderd ‘kerstgroepjes’ te zien. In totaal verzamelden de Smits via Marktplaats of in het
buitenland meer dan 1300 kerstgroepen. Bijna honderd stalletjes zijn nu verzameld in de Kunsthal dat hiermee wil laten
zien 'hoe de tijdloze kerststal steeds opnieuw wordt geinterpreteerd en vormgegeven. Er zitten houten poppetjes
tussen, maar ook gemaakt van Swarovski-kristal en Playmobil en uit verschillende landen. Zo komen er variaties op de

kerststal uit Tsjechié, Peru en Thailand.

Het Jubeljaar 2025
Een Jubeljaar begint met het openen van de Heilige Deur
in de Sint-Pietersbasiliek in Rome op dinsdag 24
december 2024, Dat is de officiéle opening van het
Jubeljaar. De zondag daarna, 29 december 2024, zal de
paus de Heilige Deur openen van de basiliek Sint-Jan van
Lateranen. Dit is de kathedraal van Rome, waar de zetel
van de paus als bisschop van Rome staat. Daarna zal de
paus op woensdag 1 januari 2025 de Heilige Deur van de
basiliek van Santa Maria Maggiore openen. En tot slot op
zondag 5 januari 2025 de Heilige Deur van de basiliek
Sint-Paulus buiten de Muren.
De paus vraagt dat in bisdommen wereldwijd het
Jubeljaar wordt geopend op zondag 29 december 2024.
De diocesane bisschoppen worden gevraagd de
eucharistie te vieren in hun kathedraal als plechtige
opening van het Jubeljaar.

Het Jubeljaar zal in de
bisdommen worden
afgesloten op zondag
28 december 2025. Op
die dag sluiten ook de
Heilige Deuren in de
Sint-Jan van
Lateranen, Santa Maria Maggiore en Sint-Paulus buiten
de Muren. Daarna volgt op 6 januari 2026 (Driekoningen)
de Heilige Deur in de Sint-Pieter als officieel einde van het
Jubeljaar.

Paus Franciscus nodigt uit om in het Jubeljaar als
‘pelgrims van hoop' naar Rome te komen en door de
Heilige Deuren de grote basilieken te betreden.

In de katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten
Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden.

Voor jongeren: een weekend vol inspiratie, geloof en ontmoeting!

Ben jij klaar om je geloof te verdiepen en nieuwe jongeren
te ontmoeten? Zet dan 24-26 januari 2025 in je agenda
voor WID@HOME! Dit jaar komen we samen op een
prachtige nieuwe locatie: het bezinningscentrum
Emmaus in Helvoirt, dichtbij Den Bosch. Tijdens dit
bijzondere weekend ontdek je wie Jezus nu echt voor jou
is en verdiep je je vriendschap met Hem. Je maakt kennis

met zijn barmhartigheid en wat dat betekent voor je dagelijks leven. Ten slotte krijg je handreikingen om Jezus als
fundament, als de wortels van je bestaan te ervaren. Daarnaast kun je meedoen aan sportieve en creatieve activiteiten,
en is er ruimte voor gesprek, stilte en gebed. Of je nu veel of weinig met je geloof bezig bent, iedereen is welkom!

Hoogtepunten van het programma zijn:

e Workshops over actuele en inspirerende onderwerpen, zoals Theologie van het Lichaam, evangeliseren in het digitale

tijdperk en contemplatie en gebed.

e Catechese door inspirerende sprekers, zoals Zr. Gaudia Skass en pastoor Pieter Zimmermann,

e Gezellige avonden met kampvuur, muziek en gesprekken.

® Momenten van stilte en bezinning, perfect om op adem te komen.

e Op zaterdag en zondag vieren wij samen de Eucharistie.

De kosten zijn € 99,50 en aanmelden kan via de website: https://www.eventsforchrist.nl/event/wjd-home



Thuis Geloven

Kerstmis

Kerstmis. .. er is geen feest zo alomtegenwoordig.
Overal herken je de iconische beelden, symbolen,
versiering, muziek en gebruiken. Je ontkomt er niet aan.
Soms kun je het gevoel hebben dat het kerstfeest juist
onherkenbaar is geworden door al deze uiterlijkheden.
Goed nieuws: het is aan onszelf om thuis het midden te
vinden tussen naar hartenlust decoreren en het
kerstfeest gelovig beleven. Je wilt warmte en
gezelligheid, gastvrijheid en vrijgevigheid vieren. Maar
de bron hiervan is de verwondering over de komst van
Jezus op aarde, 'die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria' zegt de apostolische
geloofsbelijdenis. Hoe kun je de inspiratie van het
kerstfeest zichtbaar maken? Een helpende vraag kan
zijn: welk verhaal vertelt mijn versierde huis?

Kerstboom

Een groene boom, lampjes, ballen, slingers. Een
traditionele kerstboom lijkt een cliché van de bovenste
plank, maar is o zo dierbaar. In de wintergroene boom
kun je de belofte van doorgaand leven herkennen, in de
kerstballen betoverde dennenappels en in de
guirlandes de tinteling van de lente misschien. Maar
wat de boom vooral vertelt, is: dit deden we bij mijn
ouders en ik wil dit doorgeven in mijn familie,
verwondering, feestelijkheid. Traditie bestaat omdat je
die doet.

Wil je de kerstboom een ander ‘verhaal’ meegeven,
bereid dit dan bewust voor. Vertel het bijvoorbeeld met
zelfgeknutselde versiering (creativiteit, persoonlijkheid),
vintage kerstversiering (traditie), kringloopvondsten
(duurzaamheid), hout-riet-natuurlijke materialen
(ecologisch bewustzijn), geschreven teksten (meditatie),
schaarse, maar rake versiering (minimalisme),
kerstkaarten (verbondenheid). Zet bij de boom een
kerststal en het verhaal krijgt een middelpunt.

Kerststal

Ook de kerststal is een ‘driehoekig’ icoon: centraal staan
Maria, Jozef en het kindje Jezus. Alles staat op het
kindje gericht, ook herders, schapen, wijzen uit het
Qosten, en wij als kijkers. Dit is het oerverhaal van
Kerstmis, en het is uit ons leven gegrepen. Een kind is
geboren, mensen snellen ernaartoe en de wieg is het
centrum van het heelal. Een verhaal van hoop en
geborgenheid.

Kerstengel

Gezien de rol van engelen in het Bijbelse kerstverhaal
(verschijnend aan Maria, driemaal aan Jozef in een
droom, aan de herders van Bethlehem, aan de wijzen) is
het geen wonder dat engelen bij de vaste kerstfiguren
horen. De boodschapper Gods wordt vaak afgebeeld als
een schone, leeftijdloze, onaardse persoon. Vleugels
verbeelden hun communicatieve positie tussen hemel
en aarde. Vreeswekkend zijn ze. Aankondigend en
geruststellend. Onvergetelijk.

Tekst en beeld: Marjet de Jong
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Parochieagenda

DECEMBER 2024

zondag 1 december
Eerste zondag van de Advent

Maandag 2 december
Koffieochtend

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse
Zaal de Schaapskooi

Zondag 8 december

Tweede zondag van de Advent
Kinderwoorddienst

Tijd: 11.30 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon
Kinderwoorddienst

Tijd: 11.30 uur

Locatie: H. Antonius van Paduakerk Hellevoetsluis

Zondag 8 december
Adventsconcert Ars Nova

Tijd: 15:00 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon

Zondag 15 december
Derde zondag van de Advent

Zondag 15 december

- .
Kerstconcert Felicitaskoor FF_'E]JC’_lMJ
Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse Hekelingseweg 15
Toegang is gratis, wel kaarten bestellen, zie pagina 14

Maandag 16 december

Bijbelfilm "The Story of Mozes"

deel 3: Het Beloofde Land

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse (Schaapskooi)

Donderdag 19 december
Koffieochtend

Tijd: 10.30 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon

Zondag 22 december
Dorpskerstzang

Tijd: 16:30 uur en 19:30 uur..
Locatie: Maranathakerk Rhoon

Dinsdag 24 december
Kerstavond
Op alle locaties kerstvieringen

Woensdag 25 december
Eerste Kerstdag
Op alle locaties kerstvieringen

Donderdag 26 dcember: Tweede Kerstdag

JANUARI 2025
zondag 5 januari: Driekoningen

Zondag 12 januari

Kinderwoorddienst

Tijd: 11:30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon
Kinderwoorddienst

Tijd: 11:30 uur

Locatie; H.Antonius van Padua Hellevoetssluis

Donderdag 16 januari
Koffieochtend

Tijd: 10:30 uur

Locatie: St Willibrorduskerk Rhoon

Zondag 19 januari
Oecumenische vieringen

Tijd: 10:00 uur

Locatie; Dorpskerk-Rhoon

Tijd: 10:00 uur

Locatie: Catharijnekerk in Brielle

FEBRUARI

Zondag 9 februari

Kinderwoorddienst

Tijd: 11:30 uur

Locatie: St, Willibrorduskerk Rhoon
Kinderwoorddienst

Tijd: 11:30 uur

Locatie: H. Antonius van Padus Hellevoetssluis

Donderdag 20 februari
Koffieochtend

Tijd: 10:30 uur

Locatie: St.Willibrordus Rhoon



Nieuws uit de geloofsgemeenschappen

De adventsactie

In de Advent besteden we altijd aandacht aan mensen in moeilijke situaties, zoals dit jaar families
die geen gezonde voeding krijgen.

Het thema van de Adventsactie is: Voedzame gewassen voor gezonde families.

Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan
hebben, Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele, lokale landbouwmethodes.

De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische

gewassen. U kunt aan dit project meewerken door een financiéle ondersteuning, via: A D V E N T S

NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Ock kunt u tijdens de vieringen bijdragen aan de collecte voor de Adventsactie. A C T l E
Diaken Ronald Dits

BRIELLE

Actie voor de voedselbank

Tijdens de advent periode en met Kerst zal er weer een krat achterin de kerk worden geplaatst waar u
lang houdbare producten in kunt deponeren voor de voedselbank. Helaas zijn er in Brielle en
omstreken huishoudens die een beroep moeten doen op deze voorziening, laten wij ze daarom een handje helpen
door wat mee te brengen. Te denken valt aan koffie, thee, houdbaar broodbeleg, suiker, koekjes, snoepjes, groente/fruit
in potjes of blik, meel, (kruidenzakjes voor) macaroni/bami/nasi/spaghetti enz., maar ook shampoo, wasmiddel,
servetten en dergelijke wat u nog ongeopend hebt staan en niet wil/gaat gebruiken is welkom.

Bartholde van der Loos

Viering in de week van gebed om eenheid van de kerken

In een aantal plaatsen van onze parochie wordt aandacht besteed aan de eenheid van de christelijke kerken.

De Raad van Kerken kiest voor elk jaar een periode in de maand januari om sarmen te vieren, samen het geloof te
beleven. In het nieuwe jaar is de periode 19 tot en met 26 januari 2025. Het thema is dit jaar: Ja, ik geloof’.

Het is de uitroep van Martha als Jezus aan haar vraagt of ze gelooft dat Hij de Messias is.

In het aangeboden materiaal wordt aandacht besteed aan de eerste oecumenische geloofsbelijdenis, opgesteld in 325
in Nicea, dat is dus 1700 jaar geleden. Het thema en deze geloofsbelijdenis staan centraal in oecumenische vieringen in
deze week van gebed om eenheid.

In Brielle is er op 19 januari 2025 een oecumenische viering om 10 uur in de Sint Catharijnekerk, met als voorgangers:
dominee Eibert Kok, dominee Maja Nieuwenhuis en pastoraal werkster Bea Poortvliet.

Vanzelfsprekend bent u van harte welkom.

Horen, zien en zwijgen
Wie kent de uitspraak niet? Wie kent de afbeelding niet? Drie diertjes uit de
dierentuin.
Eén heeft de handen voor de aren en kan minder goed horen. Een ander
heeft de handen voor de ogen en kan dus minder goed zien. En een derde
heeft de handen voor de mond. Deze laatste zal voor zijn/haar omgeving
niet erg verstaanbaar zijn. Vrijdag 20 september ben ik weer richting
Zoetermeer gereden. Bij Diaken Jouke Schat kon ik voor het project
Kinderhulp Togo ongeveer 10 hoortoestellen en circa 140 brillen afleveren.
Hopelijk kunnen daar in Togo weer kinderen met gehoor- of oogproblemen
mee geholpen worden. Zijn zij sprakeloos, omdat er een nieuwe wereld voor
hun opengaat. Namens de stichting Kinderhulp Togo wil ik iedereen
bedanken voor het beschikbaar stellen van de hoortoestellen en de brillen.
Henk Lugtenburg
L)
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HELLEVOETSLUIS

Kinderwoorddienst en koffiedrinken op zondag 8 december, 12 januari en 9 februari

ledere tweede zondag van de maand is er een kinderwoorddienst.

Na afloop van deze vieringen zijn alle parochianen van harte welkom in de parochiezaal om met
elkaar koffie of thee te drinken en nog even gezellig met elkaar na te praten.

Kinderkerstviering op dinsdag 24 december om 18.00 uur

Op 24 december om 18.00 uur is er een kinderkerstviering die vooral bedoeld is voor kinderen van de basisschool,
maar iedereen is uiteraard van harte welkom om ook op deze wijze het kerstfeest mee te maken

Op een groot scherm zal het verhaal van de geboorte van Jezus te zien zijn met fraaie beelden van de zandkunstenaar.
Het kerstverhaal wordt verteld en afgewisseld met bekende kerstliedjes die de kinderen mee kunnen zingen.
Kinderen, ouders, opa’s en oma's zijn welkom. Het geheel wordt door enthousiaste parochianen verzorgd.

Wij vinden het heel fijn dat zij dit op zich hebben genomen, waarvoor onze hartelijke dank. De Locatieraad

Aanmelden Eerste Heilige Communie

Bij voldoende deelname zal volgend jaar op 1 juni de Eerste H. Communieplaats plaatsvinden in
Hellevoetsluis. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen en bij ons bekend zijn hebben een brief
hierover ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u uw kind wel de Eerste H. Communie - .
laten doen of eerst meer informatie hierover ontvangen dan kunt u zich melden bij: A%
Karin De Jel-Rutten, Tel: 06-2246 6669 of karindejel@hotmail.com &
Kijk ook op de website van onze parochie

) In memoriam: Harry Tromp

Op 21 oktober kregen we het droevige bericht dat onze trouwe parochiaan Harry

¢ Tromp op de leeftijd van bijna 88 jaar was overleden. Samen met zijn vrouw

Johanna, die ruim twee jaar geleden overleed, waren zij heel betrokken en zeer

* actieve parochianen. Harry was een uiterst vakkundig timmerman en bekaam

meubelmaker. Vele jaren heeft hij heel veel onderhouds- en herstelwerkzaam-

heden uitgevoerd aan en in ons kerkgebouw en pastorie. Nooit deden wij

tevergeefs een beroep op hem. Het was zijn lust en zijn leven om alles zo mooi
en degelijk mogelijk te maken. U moet in de kerk maar eens naar boven, naar het

| orgel- en koorbalkon kijken. De fraaie betimmeringen inclusief verlichting zijn

= van zijn hand. Ook in de sacristie hebben we nog steeds heel veel plezier van de

. fraai uitgevoerde kasten en wandbetimmering. Op de foto hiernaast en ook op

pagina 17 ziet u de kerststal zoals die jarenlang met kerstmis in de kapel achterin

de kerk is opgebouwd, en ja natuurlijk is dit ook het werk van Harry. Zeker niet

onvermeld mag blijven dat hij graag zong. Meer dan 50 jaar was hij een graag

gezien lid van alle koren die in onze kerk actief zijn of geweest zijn. Wij willen

Harry heel veel dank zeggen voor het vele werk dat hij altijd met groot plezier

_ voor onze parochie gedaan heeft. Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

~ wensen we alle sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit verlies,

Namens de Locatieraad, Ferry Verwater

Voedselbank

Bij binnenkomst in de kerk ziet u achterin de kerk een drietal blauwe kratten staan waarin houdbare levensmiddelen
voor de Voedselbank kunnen worden gedaan. Er is nog steeds grote behoefte aan!! Wij vragen u vooral om de volgende
producten mee te nemen: beschuit, crackers of ontbijtkoek, soep in blik of pak, broodbeleg als jam, chocopasta en
ander zoetbeleg, rijst en pasta’s of pastasauzen in pot of blik. lets extra's in de vorm van sinterklaas- of kerstsnoepgoed is
heel welkom in deze tijd. Let u a.u.b. ook op de houdbaarheidsdatum van dat wat u meebrengt? Komende tijd heeft de
Voedselbank weer heel veel klanten die hoognodig geholpen moeten worden. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Misdienaars

Er wordt op dit moment hard gewerkt door een aantal vrijwilligers om 5 misdienaars op te leiden.
Binnenkort zult u hen tijdens de eucharistievieringen in onze kerk aan de slag zien gaan.

Wij wensen hen veel succes en hopen dat zij met veel plezier hun taak zullen vervullen.

Hartelijk dank aan allen die zich hiervoor ingezet hebben.

De locatieraad
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Kerstconcert Felicitaskoor
Op zondagmiddag 15 december geeft het Felicitaskoor een kerstconcert in de Felicitaskerk, Dit concert
begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur, zonder pauze. Voor toegang tot dit concert heeft u wel een
(gratis) toegangskaart nodig (dit vanwege de veiligheid en het aantal beschikbare stoelen).

U krijgt een aantal mooie kerstliederen van het koor te horen en een aantal muzikale stukken van het combo,

Na afloop van het concert houden wij een collecte. Een gedeelte van de opbrengst is voor de gemaakte onkosten en de
rest voor de “Stichting lichtjes voor Sophia". De stichting Vrienden van het Sophia zet zich in voor wetenschappelijk
onderzoek, innovatieve projecten en extra voorzieningen voor patiénten en familie. Daar willen wij graag ons steentje
aan bijdragen. Vanaf 3 november zijn de gratis kaarten verkrijgbaar na afloop van iedere dienst (in de Felicitaskerk).
Voor kaartjes kunt u ook contact opnemen met Wil van der Vaart 06 44439376.

Na afloop van het concert kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten in de Schaapskooi.

Graag tot ziens op zondag 15 december.

Het Felicitaskoor.

MINIBIBLIOTHEEK in de Schaapskooi

Sinds begin 2024 staan er in de Schaapskooi 2 boekenkasten met allerlei soorten boeken. Neus er eens in
en neem mee welk boek erg interessant is voor u. U mag het boek na afloop terugzetten, dit hoeft niet.
Menigeen is u al voor geweest en weet u — indien u thuis boeken heeft liggen waarin niet meer wordt
gekeken of gelezen (ook kinderboeken) neem ze mee en zet ze in deze kast

Het leuke is: HET IS GRATIS EN ER WORDEN MINDER BOEKEN WEGGEGOOID

Indien u een vrijwillige bijdrage wil doen, kan dat en dit komt ten goede aan de Fancy Fair

Zondag 5 Januari 2025: de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
; . = Net als vorig jaar kunnen wij na de viering van de eerste zondag van 2025, naast het
. . My ] gebruikelijke kopje koffie/thee en wat lekkers, ook een glaasje drinken en toasten op een
NEH.: F\‘{ilg gezond en gezegend 2025. Traditiegetrouw is op de eerste zondag in januari een viering
waarin onze oude pastoor Frans Kempen wordt herdacht en waarin het dameskoor zingt.
In deze viering wordt nu ook de Frans Kempenpenning uitgereikt aan een parochiaan die
in het verleden veel betekend heeft voor de parochianen van de H. Felicitaskerk.
Dit werd voorheen gedaan rond de herdenkingsdag van onze patrones

Werkgroep pastoraat

.Wf!b“m.m. "

Maandelijkse koffieochtenden

ledere eerste maandag van de maand bent u van harte welkom op onze koffieochtenden in de Schaapskooi.

De komende maanden is dat op:

maandag 6 januari 2025, maandag 3 februari en maandag 3 maart, telkens van 10.00 - 12.00 uur. ledereen is welkom.
De Pastoraatgroep

Kerstmis en de scholen
Ook dit jaar zullen de katholieke scholen van Spijkenisse in de kerstweek naar onze kerk komen.

Elke school heeft zo zijn eigen kerstprogramma. De ene school heeft een kerstspel waarin ze de kerstboodschap laten
zien; van een andere school geven alle groepen een kleine kerstpresentatie. We sluiten deze mooie ochtenden of
middagen altijd met een kerstgedachte voor de kinderen: dat het kerstkind Jezus geboren is voor alle mensen die goed
en lief zijn voor elkaar,

Kindje wiegen
Op dinsdag 24 december om 17.00 uur vindt het kindje wiegen plaats.

Voor de jongste kinderen wordt dan op aanschouwelijke wijze het kerstverhaal verteld.
We zingen liedjes en zorgen dat de kinderen actief aan het geheel kunnen deelnemen.
Na afloop kunnen de kinderen de grote kerststal achter in de kerk bekijken.

Het geheel zal ongeveer een half uur duren.

” — ANt —




RHOON

Activiteitencommissie

Op iedere derde donderdag van de maand kunnen
we gezellig bij elkaar komen in de pastorie;

vanaf half 11 bent u hartelijk welkom voor de
maandelijkse koffieochtend. Voor de komende maanden:

- op de donderdagen 19 december 16 januari, 20 februari.

Informatie bij : Astrid van Rosmalen : 06-36417204 ;! oty
of Marijke Kokkelink: 06 -26863880. ' = =
Kinderwoorddienst Kinderkerstviering "Op weg naar het licht".

Elke tweede zondag in de maand: Komen jullie ook ? Kom je op kerstavond 24 december ook, samen met de herderjes, én
Jullie zijn hartelijk welkom! met je lampionnetje, meelopen, de grote kerstster achterna, naar het
* Opzondag 8 december. (2de Advent) stalletje, waar juist deze avond kindje Jezus wordt geboren,

* Opzondag 12 januari. (doop van de Heer) Vanaf 17:30 uur ben je welkom op het plein van de Maranathakerl,
* Opzondag 9 februari. waar De Volharding ons al in kerstsfeer brengt met mooie muziek.
Om 18:00 uur gaan we naar binnen om naar het eerste deel van het
kerstverhaal te luisteren én liedjes te zingen.

Daarna wandelen we naar de Willibrorduskerk, om daar naar het
tweede deel te luisteren en het stalletje te bezoeken. Einde is
ongeveer om 19:45 uur. Lopen jullie ook mee? ledereen is welkom!
PS ouders kunnen bij de Willibrorduskerk parkeren achter de
DonBoscoschool of bij Tasman.

Voedselbank-Hoogvliet

We sluiten graag aan bij de andere kerken in Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet

die gericht spullen inzamelen, om aan de Voedselbank-Hoogvliet te schenken.

Doet u ook mee? De witte krat staat achter in de kerk.

Naast de houdbare produkten die altijd welkom zijn,

is er ook vraag naar douche-schuim en shampoo.

Bij voorbaat hartelijk dank, we hebben al aardig wat volle tassen kunnen wegbrengen.

Zondag 19 januari:

gezamenlijke viering in De Week van Gebed voor
de Eenheid van de Christenen. Om 10:00 uur in de
Dorpskerk-Rhoon. U komt toch ook! (zie ook blz.4)
Voorganger: Diaken Ronald Dits,

Met medewerking van PKNPoortugaal, PKNRhoon en
RK Willibrorduskerk, én een gelegenheidskoor.

Voor deze gezamenlijke kerkviering zoekt de Raad van
Kerken Albrandswaard weer zangers en zangeressen
voor het gelegenheidskoor!

Kom Erbij Kerst-inn

In navolging op de Kom Erbij activiteiten organiseert
Esperanza op donderdag 26 december, 2de Kerstdag weer
een Kom Erbij Kerst-inn in de Ontmoetingsruimte van de
Maranathakerk in Rhoon.

Kerst is een periode waarin veel mensen elkaar ontmoeten en
het gezellig met elkaar hebben. Families en vrienden komen
bijeen om de donkere dagen te verlichten, Maar voor velen is
deze tijd juist extra zwaar. Daarom zeggen wij ook met Kerst:
Kom Erbij!

Vanaf 11.30 uur is iedereen, jong en oud, hartelijk welkom.
Neem gerust een vriend(in) of buur mee. In een sfeervalle

entourage gezellig met elkaar koffiedrinken, lekker eten, naar

muziek luisteren, een spelletje doen of gewoon met elkaar
praten. Alles in het teken van de ontmoeting en verbinding.
Elly Bezemer zal met haar zang en muziek voor de ultieme
Kerstsfeer zorgen. De Kerst-inn duurt tot 15.30 uur.

Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid te komen laat
dit dan geen reden zijn om niet te komen. Vraag een
familielid, kennis of buur u even te brengen en weer op te
halen. Lukt dat niet dan kunt u ook gebruik maken van de
vervoerservice AutoMaatje van Welzijn Albrandswaard.

De Kerst-inn is voor iedereen gratis.

Aanmelden vooraf is in verband met de voorbereidingen wel

nodig en kan door te bellen met: 06-20393418.
We hopen u en jullie 2e Kerstdag te ontmoeten,

Op 19 januari is de viering en daarvoor wordt een
aantal keer gerepeteerd. Meld je vast aan zodat je de
berichten (muziek) tijdig krijgt en vermeldt daarbij of
je sopraan, alt, tenor of basstem meezingt.
Annemieke Verwaal ( a.verwaal@outlook.com)
Organisatie gelegenheidskoor

¥ 25 week
3 van
gebed

voor esnbeld
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Ook dit jaar willen de werkgroep Caritas van de RK Sint-Jozefkerk te Rozenburg en de diaconieén van de
Protestantse Gemeente te Rozenburg en de CGKV Rozenburg de jaarlijkse Kerstattentieactie door laten
gaan. Samen met u willen wij een lichtpuntje brengen bij de vele huishoudens op Rozenburg die het financieel heel
moeilijk hebben,
In overleg hebben wij besloten om waardebonnen van de supermarkt te schenken, waarmee de mensen zelf hun
kerstinkopen kunnen doen. Voorgaande jaren werd zo'n waardebon zeer op prijs gesteld: de decembermaand werd een
feestmaand. Wij hopen opnieuw een beroep op u te mogen doen. Om deze actie te laten slagen is uw hulp hard nodig.
Het zou mooi zijn om in december een waardebon te kunnen schenken aan alle mensen die wij hulp willen bieden.
Hiervoor zijn wij afhankelijk van een ieders gave.
U kunt uw gift overmaken naar NL13 RABO 0356 6501 97 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rozenburg,
o.wv.v. gift Kerstattentieactie Sint-Jozef. Ook kunt u uw geldelijke gift in een envelop of zakje inleveren bij onze vrijwilligers,
op één van onderstaande inzameladressen: Joke van Meurs - Kalishoek 16; Marianne in 't Veld - Maasstraat 19;
Anja in ‘t Veld - Plevierstraat 43; Trudie Allerts - De Noordbank 56.
In de Sint-Jozefkerk kunt u uw bijdrage ook aan Henk van Kruining geven.
De gratis spaarzegels van supermarkten en winkeliers die u zelf niet gebruikt, kunt u inleveren bij Henk of Trudie. Hiermee
worden noodpakketten samengesteld. Wij rekenen op uw medewerking en solidariteit.
Samen kunnen we het leven van velen in de decembermaand verlichten. Door uw geldelijke bijdrage schenkt u aandacht
aan de ander. Doe ook dit jaar weer mee aan onze actie. U geeft daarmee hoop aan uw medemens.
De diaconieén van de Protestantse Gemeente te Rozenburg en de CGKV Rozenburg
en de werkgroep Caritas van de RK Sint-Jozefkerk te Rozenburg

Beste medeparochianen, Qok dit jaar wordt door de St. Jozefkerk de actie kerstpost gehouden voor post binnen de
deelgemeente Rozenburg. U kunt uw kaarten inleveren bij onderstaande adressen tot uiterlijk maandag 16 december

18.00 uur, samen met de bezorgkosten (0.50 cent per kaart)

Fam, Teuben Meeuwensingel 33 - Fam Paauwe De Noordbank 1 - V. van Emmerik Rembrandtsingel 29

M. Gorter Lekstraat 26 - Fam van der Meer Oranjelaan 21

De ingezamelde kaarten kunnen met de bezorgkosten na maandag 18.00 uur bij mij worden ingeleverd bij De Noordbank 1.
Voor de bezorgers van de post de volgende mededeling: we gaan ervan uit dat een ieder die vorig jaar hebben
meegeholpen de post te bezorgen ook dit jaar weer van de partij is. Is dit niet mogelijk, geef dit dan zo snel mogelijk

door aan Adrie Paauwe tel: 0181-212837. Eventuele nieuwe bezorgers zijn van harte welkom. Alvast bedankt,

Adrie Paauwe

De trekking van de grote loterij vindt plaats op zonsdag 15 december na de H. Mis.

Neem hiervoor even de tijd, want om die gebeurtenis wat op te fleuren zal er die dag ook nog een kleine loterij
plaatsvinden waarbij hele leuke prijzen te winnen zijn. De opbrengst is nodig om onze kerk financieel gezond te houden.
De vrijwilligers / lotenverkopers bedanken we enorm voor hun inzet.

U, heel erg bedankt voor het kopen van de loten maar ook voor de geschonken artikelen en prijzen.

Nogmaals dank

De bloemen uit de kerk waren de afgelopen weken voor mevr. Abbenhuijs, dhr. en mevr. Timmers en

mevr. T. van der Horst. Mocht u iemand weten die in aanmerking komt voor een bloemetje, bijv. wegens ziekte of een
speciale gelegenheid, schrijf dit in het mededelingenboek op het attentieblad. Dit boek vindt u op de tafel in de kerk.
U kunt het ook doorgeven aan iemand van de locatieraad. Weet u iemand die een bloemetje verdient of vanwege nare
omstandigheden wat aandacht nodig heeft. Laat het a.u.b. weten. God weet wat u en jou bezighoudt, laten we er met
elkaar en voor elkaar zijn. Alle zieken onder ons van harte beterschap.

Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact met u opgenomen wordt, laat het weten aan iemand van de locatieraad.

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag
regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger zal u dan de communie Beste
medeparochianen, komen brengen. U kunt hiervoor bellen met nater Konchenko. of met J, Muijtjens, tel: 0181-787336
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Parochiéle Caritas Instelling HH. Nicolaas Pieck en Gezellen:

Caritas is: omzien naar elkaar, zorg voor je naaste en oog hebben voor de noden van mensen om je heen.
Het zijn allemaal woorden die uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschappen, als Kerk met elkaar omgaan.
Bent u, of kent u iemand die steun of hulp nodig heeft, schroom dan niet en laat het de PCl weten.
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar pci@rk-npg.nl

Binnen onze parochie kunt u hiervoor ook contact opnemen

met de lokale werkgroepen Caritas:

Werkgroep Caritas Brielle Mw. |. den Bakker 06- 10392432

Werkgroep Caritas Hellevoetsluis vacature !

Werkgroep Caritas Hoogvliet vacature M Wie helpt?22?

Werkgroep Caritas Rhoon vacature m

Werkgroep Caritas Spijkenisse Dhr, R, Rentmeester 0181-611750

Werkgroep Caritas Rozenburg Dhr. H. van Kruining 0181-212515

Wilt u een financiéle bijdrage leveren aan de PCl, dan kunt u uw gift overmaken op rekening

NL51 TRIO 0390 437506 t.n.v. PCl H. Nicolaas Pieck en Gezellen.

Alvast hartelijk bedankt.

Marjo Jansen, Ingrid den Bakker, Trudie Allerts

Bestuur PCl HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

PCl

Scheurkalender 2025, een bemoediging voor elke dag

Twaalf geestelijk verzorgers hebben teksten gezocht bij thema's van de
maand, die passen bij de afbeelding van de Bijbelse Quilts, gemaakt door
Rieteke Hoogendoorn. Deze quilts hebben in de Dorpskerk van Rhoon
gehangen tussen Pasen en Pinksteren dit jaar.

De Scheurkalender 2025 is te bestellen bij de Bijbelvereniging, Eigen Haard

8561 EX Balk, tel 085 1041714 of per email: Info@debijbelvereniging.nl
Kosten: € 19,95 per stuk en bij 10 stuks euro € 12,50 per stuk.




Liefen Leed

Gedoopt

Hellevoetsluis
20-10-2024: Carter Ford Axel Ras
Lincoln Connor Rhodes Ras

24-11-2024: Jairo Gerrit Hendrik Roga
Cataleya Florencia Sofia Roga
Jovaién Zaiveno Dévon Martis
Jenaya Yaela Mariya Kasan
Jaélen Salvio Cecilia
Caelen Orfé Charles Hooi

Spijkenisse
29-10-2024: Djayviano Elijah Regales,
Khy'mari Chazaio Zavayen Wooter,
Xili Amir Engelhardt
Leyla Maia Maria van Kints
27-10-2024: Mariano Alexander Quiritan
03-11-2024: Joshua, Osiah Samuel Hunter

Wij feliciteren de dopelingen en hun familie met de
opname in onze geloofsgemeenschap.

Wij bidden dat het zaadje van het geloof, dat bij de doop
gezaaid is, een vruchtbare bodem mag vinden.

Wij wensen alle nabestaanden sterkte en veel kracht
Overleden om het verlies van hun dierbaren te kunnen dragen.
Moge Gods zegen en ons gebed hen tot steun zijn.

Hellevoetsluis
19-10-2024: René Christianus Marie van Klink
21-10-2024: Reinhard Heinrich -Harry- Tromp

Hoogvliet

18-10-2024: Leo Cornelis Schelvis

19-10-2024: Harry Cornelus Martinus Luijken
20-10-2024: Edith Eleonore Schenke-Hukom
22-10-2024: Teunis Gelderblom

23-10-2024: Denholm Kirkpatrick

28-10-2024: Willem Elisabeth Theodorus Francois
31-10-2024: Hendrikus Johannes Antonius Korz
01-11-2024: Jeane Wijbers-Harinck

12-11-2024: Anna Maria Loomans-Casparie

Rozenburg
26-10-2024: Mw. P. M. Roijmans-Renders * 02-09-1949

Rhoon

15-10-2024: Jacob -Jaap- Heezen

15-10-2024; Francisca Johanna Maria Rijntjes-Kuijpers
17-10-2024; Anna-Maria Swinkels

09-11-2024: Bep van Rosmalen-Evers

Spijkenisse
15-11-2024: Dhr. Phero Le van Tho in de leeftijd van 70 jaar




zondag 1 december

le zondag van de advent
Jeremia 33,14-16

1 Thessalonicenzen
3.12-4,2

Lucas 21,25-28.34-36

zondag 8 december
2e zondag van de advent
Baruch 5,1-9
Filippenzen 1,3-6.8-11
Lucas 3,1-6

zondag 15 december
3e zondag van de advent
Sefanja 3,14-18a
Filippenzen 4,4-7

Lucas 3,10-18

zondag 22 december
4e zondag van de advent
Micha 5,1-4a

Hebreeén 10,5-10
Lucas 1,39-45

dinsdag 24 december
Geboorte van onze Heer
Jezus Christus: nachtmis
Jesaja 9,1-3.5-6

Titus 2,11-14

Lucas 2,1-14

woensdag 25 december
Geboorte van onze

Heer Jezus Christus: dagmis
Jesaja 52,7-10

Hebreeén 1,1-6

Johannes 1,1-18

zondag 29 december
H. Familie. Zondag onder
het octaaf van Kerstmis

1 Samuel 1,20-22.24-28
1 Johannes 3,1-2.21-24
Lucas 2, 41-52

woensdag 1 januari
Heilige Maria,
Moeder van God
Numeri 6,22-27
Galaten 4,4-7

Lucas 2,16-21

zondag 5 januari
Openbaring des Heren
Jesaja 60,1-6

Efeziérs 3,2-3a+5-6
Matteds 2,1-12

zondag 12 januari
Doop van de Heer
Jesaja 40,1-5.9-11
Titus 2,11-14; 34-7
Lucas 3,15-16.21-22

zondag 19 januari

2e zondag door het jaar
Jesaja 62,1-5

1 Korintiers 12,4-11
Johannes 2,1-12

zondag 26 januari
3ezondag door het jaar
Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
1 Korintiérs 12,12-14.27
(of: 12,12-30)

Lucas 1,1-4; 4,14-21

zondag 2 februari
Opdracht van de Heer
{Maria Lichtmis)
Maleachi 3,1-4
Hebreeén 2,14-18
Lucas 2,22-40

zondag 9 februari

5e zondag door het jaar
Jesaja 6,1-2a.3-8

1 Korintiérs 15,1-11 (of:
15,3-8.11)

Lucas 5,1-11

zondag 16 februari

6e zondag door het jaar
Jeremia 17,5-8

1 Kortinthe 15,12+16-20
Lucas 6,17.20-26

zondag 23 februari
7e zondag door het jaar
1 Samuel
26,247-9+12-13+22-23
1 Korinthe 15,45-49
Lucas 6,27-38

Bijbelverhalen

Op 1 december begon de advent, de voorbereidingstijd op
Kerstmis, Terwijl de dagen steeds korter worden, bereidt de
kerkelijke traditie ons voor op de komst van het licht. Beter
gezegd: op de komst van hét Licht in de wereld, God die zich in
mensengestalte aan ons openbaart. De eerste lezingen uit de
profeten Jeremia, Baruch, Sefanja en Micha zijn steeds
vermanend en hoopgevend tegelijk. Houd de weg van God voor
ogen, alleen dan zul je zijn heerlijkheid zien.

Uitzien naar de
Komende

Op de eerste dag van de advent lazen we uit een van de laatste
hoofdstukken van Lucas, de evangelist die ons dit kerkelijk jaar zal
vergezellen. Jezus zegt daar dat als de tekenen van het eind van
de wereld zich aandienen we niet bang moeten zijn, maar
hoopveol; "Want uw verlossing is nabij’

De week daarop bladeren we helemaal terug naar het eerste
hoofdstuk in Lucas. Daarin wordt het optreden van de profeet
Johannes ingebed in de profetie van Jesaja: ‘Een stem roept in de
woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht’

Op de derde zondag vertelde Johannes wat dit concreet betekent
voor de mensen toen en nu. Delen van wat je hebt, of het nu om
bezit of geld gaat. Want God geeft niet wat je meent verdiend te
hebben. Hij geeft je wat je nodig hebt. Dat is de grondwet van het
Rijk Gods.

Op de zondag voor Kerstmis horen we hoe Maria naar haar
eveneens zwangere nicht Elisabeth gaat die uitroept:

‘Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van uw schoot.

Hierna kan het Kerstmis worden. Gods Zoon komt in de wereld en
Jesaja herinnert ons er in hoofdletters nog maar eens aan

dat Hij het is op wie wij hopen: de Wonderbare Raadsman,
Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Sipke Draisma

De prsfeet Johannes rsept: ens
ussrafgaand aan Kerstmis sp sm ons leven snder
de lsep te nemen. Nat houd je b God weg?
VWat brengt je ap een dwaalspssr?
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Brielle

H. Martelaren van Gorcum
Nobelstraat 22, 3231BC Brielle

Secretariaat:

Tel. 0181-412142

(ma t/m do van 9:30 - 11:30 uur)
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
www.rkkerkbrielle.nl

Twitter: @rkkerkbrielle

Locatieraad:
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
liturgie@rkkerk-brielle.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Misintenties
misintenties@rkkerk-briellenl of via
onze website (€ 10 per intentie)

Mededelingen-mailing
Aanmelden via:
website@rkkerk-brielle.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
NL25 INGB 0000 5631 40

t.n.v. Nicolaas Pieck Mart, Van
Gorcumkerk

RSIN 002 609 411

Fiscaalnummer 823 514 523

Viering of bijeenkomst
Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18.

Geloofsgemeenschappen

Hellevoetsluis

Kerk H. Antonius van Padua:
Opzoomerlaan 110,
3221AP Hellevoetsluis

Secretariaat:

Tel. 0181-312574

(dienvr 9:30-11:30 uur)
pastorie@antoniusvanpadua.com
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Ferry Verwater, tel. 0181-624639
voorzitter@
antoniusvanpadua.com
Margreet Volk - liturgische zaken
(aanmelden doop en huwelijk)
tel. 313026 / 06-53705065

Ledenadministratie
Mayke Kreutzer, tel. 06-12267111

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans:

NL54 INGB 0004 176644

t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius v.
Paduakerk

Viering:
Zondag 11.30 uur

Openstelling kerk:

Dinsdag, woensdag en vrijdag
10.00-11.30 uur, voor gebed, het
opsteken van een kaarsje of een
moment van bezinning.

Maria en Johannes onder het
kruis:

Parelvissersstraat 131,

3194 JL Hoogvliet

Secretariaat:

Tel. 010-4723115

(ma t/m vrij 9:30-11:30 uur)
mariakerk@rkk-hoogvliet.nl
www.rkk-hoogvliet.nl

Locatieraad:

W. Middendorp, tel. 06-51789522
durem000@planet.nl

L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325
leon_janssen126@hotmail.com

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans:

NL98 INGB 0001548995
t.n.v. Nicolaas Pieck Maria &
Johannes o/h kruiskerk

Vieringen:

Zondag 9.30 uur

Maandag en donderdag 10.00 uur
2e zondag van de maand 14.00 uur
viering voor de Antilliaanse
gemeenschap.

Openstelling Kerk:

Ma t/m vr 9:30 uur - 11:30 uur

voor een gebed, het opsteken van
een kaarsje of zomaar een moment
van stilte,



Spijkenisse

H. Felicitaskerk
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

Secretariaat

Tel. 0181-638109 of voice-mail
(woensdagmorgen)
secretariaat@felicitaskerk.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
(rechts op uw scherm vindt u alle
informatie over de Felicitaskerk)

Locatieraad:

Annelies van Zomeren,

tel. 06-12259380
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Ine Korste, tel. 06-15684672
Pastoraat@felicitaskerk.nl

Misintenties
Woensdagochtend, tel;
0181-638109 of voice-mail
secretariaat@felicitaskerk.nl of
lectoren@felicitaskerk.nl

Kopij voor de pagina van de
Felicitaskerk:
kerkblad@afelicitaskerk.nl

Vervoer naar de kerk
Helene Jaoude
pastoraat@felicitaskerk.nl

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans

NL 21 INGB 0000 4472 97 t.n.v.
Nicolaas Pieck Felicitaskerk

Viering of bijeenkomst
Zondag 09.30
Zie ook pagi

Geloofsgemeenschappen

Parochiekerk Sint Willibrordus
Dorpsdijk 236
3161 CJ Rhoon

Secretariaat

Tel : 010- 5015284

(do, vr 9:30-11:00 uur)
willibrordus@kpnplanet.nl
www willibrordusrhoon.nl

Locatieraad:
Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978
Roel v.d.Poll,

tel. 010-5014978

Ledenadministratie
Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.

RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen
St. Willibrorduskerk

Viering of bijeenkomst
Zondag 11:30 uur
Vrijdag 10:00 uur
Zie ook pagina 19

Openstelling kerk

Voor en na deze viering op vrijdag is
de kerk open om een kaarsje op te
steken en/of voor een stil gebed.

Rozenburg

Sint Jozefkerk
Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg

Secretariaat

M. Gorter tel: 06-49892631
{ma t/m vr 09.30 - 11.30 uur)
jozefkerkrozenburg@
hotmail.com

Locatieraad:

M. Gorter, tel. 06-49892631
mmgorterboom@outlook.com
T. Allerts, tel. 0181-212487
trudieallerts@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
A. Mertens

Ouderenvervoer naar de kerk:
0181-214670 0f 0181-215574

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NLO7 INGB 0000 57 58 80 t.n.v.
Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk

Viering

Op de 1e en 3e zondag van de
maand, 11.30 uur

Zie ook pagina 19
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VIERINGEN

zondag 09.30 11.30 09.30
zon | 08.12 | Pastoor H.Egging W.C.V. mw. B. Poortviiet W.C.V. Diaken R.Dits
| 181. Caeciliakoor Antoniuskoor 14.00 H.Mis- Vietnamees
Teresakoor
zon 1512 | Gebedsviering pastor T.van Zaal pastor T.van Zaal
13.00 H Mis Engelstalig
zon | 2212 ||Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis Gebedsviering
St. Caeciliakoor Antoniuskoor
Kerstavond
din 24.12 ||19.00 Gezinsviering 18.00 Gezinsviering 18.00 Gezinsviering
Mw. B. Poortvliet
20.00 pastor T.van Zaal 20.00 Jongerenviering
Praisekoor Diaken R.Dits
22.00 W.C.V. Koor: 10Plus
Diaken R.Dits 22.00 pastor T.van Zaal
Felicitaskoor
Kerstmis
woe | 2512 | Pastoor H.Egging Pastoor H.Egging Pastor Y.Konchenko
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Koor: Mea Voce
~don | 26.12 Pastor Y.Konchenko
~zon | 2012 Pastor Y.Konchenko
Oudjaarsdag
din 31.12 | 10.30 Pastoor H.Egging 11.00 Diaken R.Dits
Nieuwjaarsdag
woe 01.01 11.30 Paslor Y Konchenko 11.00 Diaken R.Dits
zon | 05.01 | Gebedsviering Pastoor H.Egging Pastoor H.Egging
Dameskoor
zon 12.01 | Pastor Y. Konchenko W.C.V. Diaken R.Dits Pastoor H.Egging
St. Caeciliakoor Antoniuskoor 14.00 H Mis- Vietnamees
Teresakoor
zon 19.01 | Oecumenische viering Pastor Y.Konchenko Pastor T.van Zaal
10.00 Catharijnekerk 13.00 H.Mis Engelstalig
mw. B. Poortviiet
zon 26.01 | Pastor R.Winkelhuis Pastor R. Winkelhuis | |Pastoor J.Geurls
St. Caeciliakoor Antoniuskoor
zon 02.02 || Gebedsviering Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko
- zon 09.02 | Pastor Y.Konchenko W.C.V. Diaken R.Dits Pastoer H.Egging
St. Caeciliakoor Antoniuskoor 14.00 H Mis- Vietnamees
Teresakoor
zon 16.02 | |Gebedsviering Pastor T.van Zaal Pastor T.van Zaal
13.00 H.Mis Engelstalig
zon 23.02 | |Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis W.C.V. Diaken R.Dits
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Doopsel: Pastoor H.Egging

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering




ROOSTER

~ ROZENBURG || HOOGVLIET | [EIRHOONTI
11..30 9.30 11.30 zondag
XXX Pastor Y Konchenko Pastoor H.Egging zon | 0812
14.00 H.Mis - Papiamento
Doopsel
Pastor Y Konchenko Pastor Y.Konchenko Gebedsviering zon | 1512
Trekking grote loterij
XXX Pastor Y _Konchenko Pastor Y.Konchenko zon 2212
Kerstavond
XXX 17.30 Gezinsviering 18.00 Gezinsviering ~din | 2412
Lampionoptocht
20.00 Pastor Y .Konchenko van Maranathakerk
naar Willibrorduskerk
22.00 Pastor Y.Konchenko
Kerstmis
Pastor Y Kanchenka W.C.V. Diaken R Dits W.C.V. Diaken R Dits woe 2512
don 26.12
Pastor Y.Konchenko zon 29.12
_ Oudjaarsdag
10.30 Pastor Y Konchenko din | 3112
| Nieuwjaarsdag
' 11.00 Pastoor H.Egging woe | 01.01
Pastor Y Konchenko Pastor Y .Konchenko ‘Gebedsviering zon | 05.01
XXX W.C.V. Diaken R.Dits Pastor Y.Konchenko zon 12.01
14.00 H.Mis - Papiamento
Pastor T.van Zaal Pastor Y_Konchenko Oecumenische viering zon = 19.01
10.00 Dorpskerk Rhoon
Diaken R.Dits
10.00 Oecumenische viering | |Pastor Y .Konchenko Pastor Y.Konchenko zon 26.01
Immanuelkerk 13.00 Doopsel Y K.
Pastoor H.Egging Pastoor H.Egging Gebedsviering zon 02.02
XXX W.C.V. Diaken R.Dits Pastor Y.Konchenko zon | 09.02
[ 14.00 H.Mis - Papiamento
i
i
\Pastor Y Kanchenko Pastor Y.Konchenko Gebedsviering zon | 16.02
|
]
XXX Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko zon 23.02
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gwﬂ’iKerstkind %7 KiK

Kik en de muizen verheugen zich op Kerstmis, vooral
op het kerstspel 's middags. Heel veel kleine en grote
kinderen komen er verkleed aan meedoen. Er zal ook
een echte baby zijn. Hij heet Jeppe en is bijna een jaar.
Zijn papa en mama heten Theo en Vera. Maar straks in
de stal zijn ze Jozef en Maria en het kindje Jezus.

Er zullen schapen omheen staan, herders en engelen.
En ook rumoerige muizen en een kalme Kikker. Wat
verheugen ze zich op die middag! Maar een week voor
Kerstmis horen ze slecht nieuws. De pastoor komt in
paniek naar de kosteres toe rennen. ‘Brenda,’ zegt hij,
‘we moeten snel op zoek naar een nieuw kerstkind!
Vera en Theo hebben vannacht hun tweede kindje
gekregen. Ze is vijf weken te vroeg geboren! =

Kindje, lief kindje. zo lang verwacht,
Kindje, lief kindje, geboren vannacht,
niet in een wiegje, een huis, een paleis,
maar in een stal, in een kribbe, op reis.
Kindje, lief kindje, zo kwetsbaar en teen
Wondere gestalte van God, onze Heer.
Welkom jij, Kind, in ons lief en ons leed.
Wie weet deze Nacht hoeveel jij ol weet?
Kindje van vrede, een vleug paradijs.
Kindjelief, slapend, onwetend, zo wijs.
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Uit de Bijbel

be engel zei: Jozef, zoon van David,
wees Niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draqat :
is verwekt door de heilige Geest.
Mattelis 1:20b

Alles is goed, maar ze spelen nu natuurlijk niet mee!’
Kik en de muizen zitten sip bij elkaar. ‘Geen kerstspel
dit jaar; zucht Kik. Ze kunnen toch een pop nemen!”
zegt Mindy muis. Die week gonst de kerk van
bedrijvigheid. Ook de spullen voor het kerstspel
worden klaargezet, met EXTRA voorpret lijkt het wel!
De muizen zijn stikbenieuwd wat er gaat gebeuren.
Tot hun verbazing zien ze Vera en Theo de kerk
inkomen. Met Jeppe. En een piepklein baby'tje,
verborgen in een doek. Jeppe mag bij Maria op schoot,
en in de kribbe ligt het pasgeboren kerstkind. Noélle
heet ze. En dat Maria in een stoel met wielen zit, dat
vindt niemand raar.




