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Van de redactie

Sinds kort zijn de mailinglijsten van de Zevensprong, Mededelingen en 
Pieckfijn afzonderlijke mailings. Daarmee is dit is de eerste (digitale) 
editie die alleen wordt toegestuurd aan de abonnees van De 
Zevensprong die (tot nu toe) gereageerd hebben op de wijzigings-email.

De redactie en inzenders wensen u leesplezier en  hopelijk tot spoedig 
ziens in onze kerk. 

Kopijdatum voor de Zevensprong van juli & augustus
 

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 augustus aan 
redactie@rkkerk-brielle.n  l   Tekst moet in .doc, .docx of .odt. Pdf wordt 
niet geaccepteerd. Afbeeldingen alleen ter illustratie! Deze editie 
verschijnt rond 1 september 2025.

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

06-07.  10:30   Hoogvliet  GEEN VIERING IN BRIELLE 
13-07   09:30   Brielle       (YK) Mw. Fens – Verbeek, Dhr. Dost
20-07.  09:30   Brielle       (W&G) *
27-07.  09:30   Brielle       (RW) *
03-08.  09:30   Brielle       (W&G) Jan en Carlo Kösters
10-08.  09:30   Brielle        (RD) *
17-08.  09:30   Brielle        (W&G) *
24-08.  09:30   Brielle        (RW) *
31-08.  09:30   Brielle        (YK) *

* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie.

(YK): pater Y. Konchenko, sdb      (RW): pastor R. Winkelhuis        
(W&G): Woord- en Gebedsviering (RD): diaken R. Dits
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Steun uw eigen kerk financieel

Steun uw eigen kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 
0000 563 140  ten name van Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk of 
gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun nog steeds hard nodig!

Vacatures locatieraad

De locatieraad heeft nog 2 vacatures: 
- voorzitter
- contactpersoon Omzien Naar Elkaar
Hoewel onze gemeenschap altijd meer vrijwilligers kan gebruiken, zijn 
leden van een locatieraad zeer hard nodig. Mocht u vragen hebben over 
de invulling van de genoemde functies, aarzel dan niet contact op te 
nemen met de leden van de locatieraad. De maximum leeftijd voor een 
lid van de locatieraad is 75 jaar.

Het St. Ceciliakoor zoekt leden
Ons koor oefent elke week met veel plezier om de Vieringen muzikaal 
te begeleiden en steun te geven. We zijn een klein koor maar we hebben
toch veel genoegen en steun aan elkaar, de sfeer is heel fijn.
We gaan nu oefenen op de maandag middag om half 2 in de Ten 
Havezaal. We vinden het heel fijn als er koorleden bijkomen, vooral 
alten, maar sopranen zijn ook welkom. Als je gewoon een keer wil 
komen op de repetitie ben je van harte welkom. We zien naar jullie uit, 
dan kunnen we nog meer power in gaan zetten op onze Vieringen en 
mooie missen instuderen. 
Mannenstemmen verwelkomen wij ook, maar…. onder één 
voorwaarde; dat er minstens drie mannenstemmen zijn, anders wordt 
het te lastig is onze ervaring. Dus mannenbroeders, verenigt u en komt 
tezamen.,
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Zomer

Wat klinkt dat toch heerlijk. Je
bent straks helemaal vrij:
vakantie! Vakantie komt van het
Latijnse woord vacare, dat
betekent vrij zijn voor, dat je tijd
en ruimte hebt voor iets anders.
Tijd en ruimte voor
buitenkansjes bijvoorbeeld.
Je hoeft zes weken niet naar
school. Het patroon van opstaan,
aankleden, ontbijten en dan naar school is voor eventjes niet het vaste 
kader van de dag. Er zijn weinig vaste of verplichte - naschoolse - 
activiteiten. Je bent helemaal vrij. Je kan doen en laten wat je wilt. Hoe 
ga je om met al die vrijheid? Welke keuzes maak je? Welke kansen zie 
je?
De zomerperiode is een tijd van eropuit trekken, nieuwe ervaringen 
opdoen, lekker buiten spelen of zwemmen. Dat is genieten van Gods 
schepping in al zijn facetten: in het licht van de morgen, de middag en 
de avond.
Maar het is ook een periode om alle gezinsleden in andere, soms 
onverwachte, omstandigheden mee te kunnen en mogen maken. Een tijd
om nieuwe mogelijkheden en kansen te ontdekken buiten in de natuur, 
als je knutselt, als je ergens komt waar je nooit geweest bent. Ervaar jij 
dit ook als een geschenk, als iets dat je toe-valt, als een echte 
BUITENKANS ?

De zondagviering in onze kerk gaan 
in de zomermaanden gewoon door 
(zie het rooster op blz. 2), maar in 
juli en augustus zijn er geen 
kinderwoorddiensten. Een buitenkans
voor jullie om samen met de 
kinderen eens op de volgende 
website te kijken. Er staan allerlei 

versjes, verhalen en bijbelverhalen op. En natuurlijk mogen 
knutselwerkjes niet ontbreken.
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https://www.geloventhuis.nl/2025/buitenkans.html
We wensen jullie een heerlijke zomer, vol onverwachte momenten die 
zich zomaar aandienen om iets nieuws te ontdekken.
Na de zomer (september) starten we weer met de 
kinderwoorddiensten op elke 2e zondag van de maand.

Oproep vrijwilligers parochiewacht

Beste Mensen,

Het aantal vrijwilligers die parochiewacht zijn is teruggelopen door 
allerlei oorzaken.
Om het rooster rond te kunnen krijgen, vooral in de vakantietijd, is niet 
gemakkelijk.
Dus mijn oproep is, ook als je maar 1 keer in de maand tijd hebt om een
keer parochiewacht te willen zijn, zou je, je dan bij mij willen melden : 
thea.vander.molen@hetnet.nl of telnr 0613962691. Want ook daar ben 
ik mee geholpen.

Thea van der Molen, coördinator parochiewacht

Overhandigen cheque “Op Aarde”

Op woensdag 4 juni kregen we op zorgboerderij Op Aarde bezoek van 
de Oecumenische werkgroep Brielle. Wij zijn heel dankbaar dat we bij 
dit bezoek een cheque overhandigd kregen, met de opbrengst van de 
Vastenactie die de werkgroep dit voorjaar heeft georganiseerd. Op 12 
maart waren wij aanwezig bij de start van de Vastenactie. Bij de eerste 
Vastenmaaltijd mochten wij een toelichting geven over onze 
zorgboerderij en over wat de bestemming zou zijn van de opbrengst van
de Vastenactie. We waren overweldigd door de opbrengst van de 
Vastenactie: 1.100 euro! De cheque is overhandigd aan de Stichting 
Vrienden Op Aarde. De stichting zorgt al sinds de start van de 
zorgboerderij 12,5 jaar geleden voor extra ondersteuning om het verblijf
van de zorgdeelnemers (mensen met dementie) nog aangenamer te 
maken. De afgelopen jaren heeft de stichting bijvoorbeeld gezorgd voor
een duofiets, tuinmeubilair en voor muzikale optredens. De opbrengst 
van de Vastenactie wil de stichting gaan inzetten voor de inrichting en 
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aanpassing van de 
huiskamers van de 
zorgboerderij. Na 12,5
jaar intensief gebruik 
is een opknapbeurt 
nodig en is er behoefte
aan een inrichting die 
passend is bij de 
toegenomen 
zorgvraag. Er is een 

binnenhuisstylist in de arm genomen om hiervoor plannen uit te 
werken. En de aannemers zijn al gepland. Na de bouwvakvakantie gaan 
de werkzaamheden starten, waarbij een extra uitdaging is dat de 
zorgboerderij wel gewoon vijf dagen per week geopend zal blijven en 
de normale activiteiten hun doorgang zullen blijven vinden. We zullen u
van het resultaat op de hoogte houden. Namens onze zorgdeelnemers 
nogmaals: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Arjan Monteny en Ronald van de Vliet

Zeer geslaagde lectoren cursus

In juni werd, op 3 dinsdagavon-
den, de lectorencursus in Spijke-
nisse gegeven. Pastoor Egging 
had een mooie en leerzame cursus
samengesteld.
De groep bestond uit 15 lectoren 
uit alle kerken van onze parochie. 
Er waren nieuwe lectoren en 
lectoren die al jaren lezen. Het 
was een heel gemêleerde groep. 
En zo konden we dan ook veel 

van elkaar leren. De avond begon met het aansteken van de kaars, 
gevolgd door een lied. Daarna kregen we een stuk theorie en vervolgens
gingen we in de kerk oefenen met lezen, aan het einde van de avond 
vond de evaluatie plaats en sloten we af met een lied. 
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Op 24 juni was de laatste bijeenkomst en kreeg iedereen een mooi 
certificaat van deelname. Vanuit onze kerk deden Jasper Rutten, 
Bartholde vd Loos en ikzelf (Aryanna Herscheid) mee. We hebben de 
cursus alledrie als erg nuttig en leerzaam ervaren en raden het iedereen 
aan die graag lector wil worden of het al een tijdje is. De verdieping die 
je in deze cursus krijgt is echt heel leuk. 

Oecumenische wandeling op 24 augustus 2025

Ook dit jaar wordt er weer een oecumenische wandeling georganiseerd 
in het kader van de herdenking van de martelaren van Gorcum. Zoals 
bekend werden op 9 juli 1572 hier in Brielle negentien geestelijken 
geëxecuteerd, omdat ze vasthielden aan hun geloofsovertuiging. Op de 
plek waar dat gebeurde, staat nu de Bedevaartskerk, een plek van 
bezinning en inspiratie.

Dit keer gaat de 
wandeling niet van de 
Bedevaartskerk de naar 
Sint Catharijnekerk of 
vice versa, maar is er net 
als vorig jaar een 
wandeling naar de tuin 
achter de Bedevaartskerk 
met de kruiswegstaties. 
Ook mensen die minder 
goed ter been zijn kunnen

dus meedoen. Om 15:00 uur is de aanvang met een opening en een 
inleiding in de Bedevaartskerk zelf. Vervolgens wandelen we naar de 
tuin en staan we stil bij een aantal staties waarbij we de link willen 
leggen met onze tijd. Het thema is ‘Reisgenoten van hoop’. In onze 
huidige tijd zien we om ons heen verharding en (dreiging van) oorlog. 
Polarisatie is aan de orde van de dag en wordt gevoed. 
Verdraagzaamheid naar mensen die anders zijn of een andere 
overtuiging hebben, is soms ver te zoeken. Hoe houden we hoop in deze
tijd en vinden we daarvoor inspiratie in onze geloofsovertuiging? De 
bijeenkomst wordt begeleid door Iwan Osseweijer, diaken en 
bestuurslid van de Brielse Bisschoppelijke Commissie, en Eibert Kok, 
dominee van de Sint Catharijnekerk.
Tot ziens op zondag 24 augustus! 
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Op bedevaart naar Heiloo

Op 31 mei om 8:30 uur vertrok een groep van 40 parochianen uit de 
verschillende geloofsgemeenschappen vanuit Spijkenisse naar Heiloo. 
De bedevaart werd georganiseerd in het kader van het, door paus Fran-
ciscus aangekondigde, Heilig jaar “Pelgrims van Hoop”. In de bus werd
het een en ander uitgelegd over het programma van de dag en daarna 
werd met elkaar de rozenkrans gebeden.

Bij aankomst in Heiloo kreeg ieder-
een een goodiebag, met daarin een 
beker, een leeg flesje om te vullen 
met het heilzame water uit de put, 
een plattegrond en het programma 
van die dag. Eerst even een kop 
koffie en daarna naar de mis. Deze 
werd ingeluid met het pelgrimslied.
Wauw! Wat was dat indrukwek-
kend. Met zo’n 800 mensen in een 
kerk, dit fantastisch mooie lied zin-
gen. Het was een heel mooie mis, 
met wat chaos rond het uitdelen van
de communie, waar ik me nu nog 

steeds over kan verbazen. 
Na de mis ging iedereen mee in processie naar het Maria beeld. Met een
kaars in de hand en een Maria-lied op zak werd er al zingend gewan-
deld. Helaas was het zo druk dat we nooit het Maria beeld gehaald heb-
ben. Maar dat hebben we in de middag ruimschoots goed gemaakt. 
Inmiddels was het alweer middag en had pastoor Egging gezorgd voor 
heerlijke broodjes met kroket, kaassoufflee en frikandel. Dat smaakte 
voor iedereen natuurlijk erg goed. 
In de middag was iedereen vrij om z’n eigen programma te volgen. Er 
was Maria-liederen zingen, Rozenkrans bidden, Kruisweg bidden langs 
de staties, Luisteren naar de geschiedenis van het heiligdom, noem maar
op. En daar viel ik in de tweede verbazing. 
Bij de heilige put aangekomen, was het een dringen van jewelste. Zelf 
zo erg dat mensen gewoon weggedrukt werden omdat de ander bang 
was dat hij/zij niet aan de beurt kwam. Alsof we in een wereld leven 
van tekorten, en we bang zij om iets te kort te komen….
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Dan denk ik bij mijzelf, waar gaat het heen in de wereld, als we op zo’n
heiligdom als hier, niet eens respectvol met elkaar kunnen omgaan. 
Maar goed, de verbazing te boven, werd de dag afgesloten met een heel 
mooie viering. En toen was het alweer tijd om huiswaarts te gaan. In de 
bus werden we weer ontzettend goed verzorgd door pastoor Egging en 
pastoor Geurts. Zij hadden broodjes kaas en broodjes ham en krenten-
bollen klaar gemaakt. En zo waren we om 18:30 uur weer terug in Spij-
kenisse. Wat een schitterend mooie dag hebben we met elkaar beleefd. 
Daar zal ik mooie herinneringen aan overhouden. Iedereen bedankt en 
met name pastoor Egging, bedankt voor het organiseren van deze bede-
vaart.

Aryanna

Interview Aryanna Herscheid in Het Geloofsgesprek.

Op 21 mei jl. waren de opnames voor het geloofsgesprek in de Heilig 
Hart kerk in Hilversum. Ik werd geïnterviewd door Willien van Wierin-
gen. Het gesprek ging over de Nationale Bedevaart die dit jaar op za-
terdag 12 juli plaatsvindt. Mijn rol als vrijwilliger in de bedevaartkerk 
en mijn taken bij ons in de parochiekerk en wat het geloof daarin voor 
een betekenis heeft. Het was een heel leuk interview en heel bijzonder 
om eens mee te mogen maken hoe zulke opnames gaan. Ben je, net als 
ik, benieuwd hoe de uitzending is? Kijk dan op zondag 6 juli om 9:45 
naar het Geloofsgesprek van de KRO-NCRV

Tuinfeest

22 juni 2025 was het tuinfeest in de tuin van de parochiekerk van 
Brielle. Net als andere jaren begon het tuinfeest met koffie en lekkers, 
waarbij het lekkers door de bezoekers van het tuinfeest meegenomen 
was. Onder het genot hiervan ontstonden de gesprekken, terwijl de 
lunch op tafel werd gezet en de activiteiten voor jong en oud van start 
gingen. Met name het sjoelen en het tafelvoetbal waren populair. Ook 
de lunch was door de bezoekers meegenomen. Kort nadat men met 
smaak begonnen was hiervan te genieten trok een korte, felle regenbui 
over. Daarop verplaatste een deel van de bezoekers zich naar binnen en 
bleef een deel buiten nadat zij er niet in geslaagd waren naar binnen te 
gaan voor het alweer stopte met regenen. 

9



Daarop werd met smaak genoten van het resterende deel van de lunch, 
terwijl de loterij van start ging. Diverse prijzen werden verloot en de 
hoofdprijs was de paaskaars van 2024. Na de groepsfoto met de 
winnaars volgde nog het toetje met yoghurt, ijs en appeltaart. Al met al 
kon dus gesproken worden van een zeer succesvol tuinfeest. 

Rien

Foto’s zijn genomen door Rien v.d. Molen, Thea v.d. Molen en Paula 
Bakker. Hieronder een kleine sfeer-impressie. 

Foto’s: Rien v.d. Molen; alle 27 foto’s zijn hier te zien.

Foto’s: Thea v.d, Molen; alle 8
foto’s zijn hier te zien.

 

Foto: Paula Bakker; alle 23 foto’s zijn hier te zien.
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Brielle achter de voordeur: Beiaardkoor

Onze kerk was locatie voor het optreden van het Briels 
Beiaardkoor. Hieronder een van de drie foto’s genomen door 
Piet en Corrie de Winter. Alle 3 foto’s zijn hier te zien.

Heilige van de maand

HH. Martelaren van Gorcum

De Martelaren van Gorcum waren ten 
diepste overtuigd van de liefde van God, 
die voor alle mensen bestemd is. 
Menigeen had zich ingezet voor de 
verkondiging van Gods heil en het 
sacrament van boete en verzoening 
toegediend. Menigeen heeft zich zo 
ingezet om mensen bij de Heer te houden,
door zielzorg en gebed. 

Het geloof in de levende Heer was de kracht in hun hart. 
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Martelaarschap in de Kerk zoekt niet zichzelf, is niet het met geweld 
ombrengen van mensen. Het martelaarschap van de Martelaren van 
Gorcum is een getuigenis van het geloof in Pasen, van hun overgave 
aan de levende Heer, die het kwaad en de dood overwint door liefde en 
vergevingsgezindheid.

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich 
aanmelden via website@rkkerk-  brielle  .nl   met als onderwerp 
“Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website 
https://hhnicolaaspieckengezellen.nl/kerken/brielle 
De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door 
kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de 
website. Via deze mailing wordt:
- mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en 
zeker van de Pieckfijn) door komen;
- bericht van overlijdens; vanwege de AVG zullen alleen in de mailing 
de volledige namen worden vermeld.
- bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de 
Zevensprong en de Pieckfijn.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt 
u om een andere reden dat iemand vanuit de plaatselijke gemeenschap 
bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. door 
middel van een email naar omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl
U kunt ook bellen met de parochiewacht 0181-412 142 (maandag t/m 
donderdag van 9:30-11:30 uur.)

Opgeven van misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl of 
via de parochiewacht van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur 
tot 11:30 uur, tel: 0181-412142.
Voor een misintentie vragen wij u een stipendium van €10,00, deze 
kunt u overmaken 
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naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. 
Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintentie Brielle of via de 
QR-code van de Givt-app. 
Indien u betaalt via de QR-code, gelieve dit in de email aan te geven. 
De QR-code is hieronder afgedukt.
Ook ruim voor de viering op de dag zelf kunt u bij de koster of lector 
een misintentie, schriftelijk, aanvragen en eventueel de stipendium 
contant betalen.  In dat geval bij voorkeur in een envelop met uw naam 
erop.
Na een kerkelijke uitvaart wordt de overledene automatisch 7 
achtereenvolgende zondagen afgelezen bij de misintenties. Daarna kunt 
u nog, in het eerste jaar, 5 data in overleg opgeven voor een misintentie.

Givt QR-code voor betaling van misintentie
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C O L O F O N
RK KERK HH. MARTELAREN VAN GORCUM TE BRIELLE

onderdeel van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Pastorie: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle 0181-412142
Parochiewacht: Aanwezig van maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur 
Noodtelefoon: Uitsluitend voor ziekenzalving en regelen van uitvaart

bereikbaar van 8:00-22:00
06-30975817

Pastoraal team:
Pastoor: Vicaris mgr. H. Egging
Pater: Y. Konchenko sdb jouril@hotmail.com 06-45144377
Diaken: R. Dits  r.dits@deheiligefamilie.nl 06-16822267

Locatieraad:
Voorzitter Vacant
Secretaris C. Jaspars secretariaatbc@rkkerk-

brielle.nl
Budgethouder P. Versaevel budgethouderbc@rkkerk-

brielle.nl
Beheer gebouwen M. Zijlmans beheergebouwen@rkkerk-

brielle.nl
06-10318854

Beheer kerkhof M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-
brielle.nl

Liturgie A. Herscheid liturgie@rkkerk-brielle.nl
Catechese J. van de Wiel catechese@rkkerk-brielle.nl
Omzien naar 
elkaar 

B. van der Loos (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-
brielle.nl

06-15286157

Communicatie H. van Niekerk website@rkkerk-brielle.nl

Misintenties: misintenties@rkkerk-brielle.nl
NL25INGB 0000 563 140 
Ten name van: Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk o.v.v. misintentie 
Stipendium €10,00

Bijdrage Actie Kerk Balans ( A K B ): actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
NL25INGB 0000 563 140 
Tnv:  Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk o.v.v. AKB
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Werkgroep Caritas: Contactpersoon: Mw. I. den Bakker, 06-10392432
NL51 TRIO 0390 4375 06 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Ledenadministratie: ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl
Contactpersoon: B. van der Loos

Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” redactie@rkkerk-brielle.nl
Redactie: H. van Niekerk 
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