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Tel: 06-51 11 57 24 e-mail: centraal@rk-npg.nl
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http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
Contactpersoon: Jacgueline Torensma

Het centraal secretariaat is geopend van:
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 u

Pastoraal Team:

- Pastoor: drs. HM.W. (Henri) Egging,
h.egging@bisdomrotterdam.nl

- Jouri Konchenko Lennarth, pastor,
06-45144377 jouril@hotmail.com

- Ronald Dits, diaken, 06-16822267
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Alle vieringen in de Felicitaskerk in Spijkenisse
worden digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op:
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1183-Felicitaskerk-Spijkenisse
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VOORWOORD REDACTIE
We hopen dat iedereen na een mooie zomer weer uitgerust
en gezond van lijf en leden klaar is voor een nieuw seizoen;
leden van het pastorale team, bestuursleden, vrijwilligers en u,
alle lezers van de Pieckfijn en regelmatige bezoekers van de
vieringen in onze zes kerken.

Heeft u in uw vakantie wellicht mooie "religieuze" foto's gemaakt?
Stuurt u ze, met een korte toelichting, svp door naar:
redactie_c@rk-npg.nl Leuk voor ons archief, naast het groeiend
aantal foto's van onze eigen kerken.

Bovenstaande foto is de "Sint Joseph op de Westrik-kapel" bij
Hilvarenbeek. De eerste kapel is mogelijk al rond 700 gebouwd.
Volgens oude overleveringen zouden op deze plaats

Sint Willibrordus en Sint Lambertus elkaar hebben ontmoet,

Of het nou een foto is, gemaakt tijdens een rondje Nederland of
in het buitenland, van een grote kathedraal of van dat ene oude
kerkje in dat Franse dorpje; mooie plaatjes zijn altijd welkom. (foto
voorkant: Colmar). We wensen iedereen weer kracht en wijsheid,
geloof, hoop en liefde toe voor het komende seizoen.

De volgende uitgave van Pieckfijn Parochienieuws
verschijnt op dinsdag 21 oktober 2025.
Dat is de editie Christus Koning en Advent 2025
en bestrijkt de periode 25 oktober t/m 21 december 2025.
Kopij voor deze uitgave aub zo vroeg mogelijk inleveren maar
voor 7 oktober 2025 en sturen naar: redactie_c@rk-npg.nl



Opnieuw beginnen

In de zomermaanden heb ik, op drie verschillende
zondagen, in totaal vijf kinderen gedoopt. Wat deze
vieringen bijzonder maakte is dat ik enkele ouders ook
gedoopt heb. Zij zijn op latere leeftijd katholiek
geworden en na een goede voorbereiding heb ik ze
mogen dopen. Tijdens de doopvieringen van de
kinderen zing ik ook graag enkele eenvoudige liedjes.
Een populair lied blijft altijd ‘Dank u voor deze nieuwe
morgen;, waarbij de tekst een beetje is aangepast naar
'‘Dank U voor deze nieuw gedoopten’ En we zingen nog twee liedjes die gaan over het water. De
melodieén hiervan zijn bekende kinderliedjes, dus iedereen kan meezingen. En ik leg de ouders en de
kinderen de betekenis van het water uit. Water is belangrijk voor mens, dier en natuur. Deze zomer
ervaren we dat het niet zoveel regent en dan heeft de natuur het moeilijk. In zuidelijke gebieden van
Europa ontstaan dan bosbranden die grote gebieden in de as leggen. Persoonlijk hebben wij ook water
nodig, om te drinken en om schoon te maken. Water wast ons schoon en hierna voelen wij ons als
nieuw. Door de doop met water worden we herboren en beginnen we een nieuw leven.

In de zomer waren mijn echtgenote en ik een aantal dagen samen met het gezin van onze dochter.

De kleinkinderen heb ik zelf gedoopt, nu zijn ze 10 en 7 jaar oud. We liepen een kerkje in de Belgische
Ardennen binnen. De kleinkinderen staken een kaarsje aan en daarna vroeg mijn tienjarige
kleindochter wat die waterbakjes waren. Als antwoord deed ik voor wat mensen dan gebruikelijk doen
en mijn kleindochter deed dat netjes na: hand indopen en een kruisje slaan. Mijn kleinzoon van 7 was
veel meer geinteresseerd in de biechtstoel. Het was een prachtige houten biechtstoel met een rood
gordijn in het midden. Ik legde uit dat de priester daarachter gaat zitten en de mensen aan de zijkant.
Ja, en dan probeer je de kinderen uit te leggen wat biechten betekent.

lets verkeerd doen, daar hebben kinderen wel ervaring mee. Soms hebben ze ruzie met broer of zus,
of ze doen iets wat de ouders niet goed vinden. Maar uitspreken wat je verkeerd doet, daar vergeving
voor vragen en dan opnieuw beginnen, daar hebben ze minder ervaring mee. Na de zomervakantie
starten de activiteiten binnen onze kerken weer op: bijbelgroepen, bezinningsgroepen,
beheerscommissies, enzovoorts. We beginnen opnieuw, eerst evalueren we het afgelopen jaar, dan
passen we (waar nodig) de activiteit aan en gaan we van start.

Toch mogen wij in ons eigen leven ook nadenken over de vraag of je het juiste doet. Voor ons,
christenen, komen we dan bij de uiteindelijke vraag: ‘Doe ik nu wat God van mij vraagt?’

In de maand september zijn er twee belangrijke zondagen om antwoord te geven op deze vraag.

Op de eerste zondag van de maand is er, binnen de katholieke kerk, aandacht voor de schepping.

Het is een dag om God te bedanken voor die wonderbaarlijke schepping maar ook om aandacht te
geven aan het behoud en de bescherming van die kwetsbare schepping.

De tweede belangrijke zondag is de tweede zondag van de maand: ziekenzondag. Op deze dag geven
we aandacht aan de zieken, zij worden gesterkt in hun ziekte en er wordt aandacht besteed aan het
contact tussen gezonde en zieke mensen. In een aantal kerken zijn mensen in de gelegenheid om de
ziekenzalving te ontvangen.

De zorg voor zieken is een van de werken van barmhartigheid die Jezus ons opdraagt in Matteds 25,
naast de andere daden van christelijke naastenliefde. Kent u de anderen nog? Het gaat over eten,
drinken, kleden, gevangenen en vreemdelingen. De zorg voor de schepping is door paus Franciscus
ook als een werk van barmhartigheid aangewezen. Misschien kunnen wij, na deze periode van rust,
opnieuw beginnen en ons daarbij richten op wat God van ons vraagt: omzien naar de naaste.

diaken Ronald Dits
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Gezamenlijke viering op 6 juli was hartverwarmend

Ontmoeting van mensen uit alle kerklocaties van onze parochie

Op 6 juli hielden wij een gezamenlijke viering van heel onze
parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. Omdat het
dichtbij de feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum
was (9 juli), konden wij samen ons patroonsfeest vieren,
voorgegaan door het hele pastoraal team. De viering vond
plaats in de Mariakerk in Hoogvliet, omdat dat onze
grootste kerk is. En die ruimte hadden wij nodig, want de
kerk was bijna helemaal vol!

En er was meer boven verwachting: al die mensen in de
kerk kwamen van verschillende locaties van onze parochie.
Jongere én oudere parochianen waren aanwezig;
Nederlandse, Antilliaanse, Vietnamese, Poolse, Filipijnse en
nog veel meer medeparochianen. Dat kwam, denk ik, ook
doordat vanuit elke kerk een bijdrage was in de viering:
lectoren, acolieten, koren... Ik vond het wel even
spannend of elk koor goed aan bod zou komen, maar dat
lukte wonderwel. Een hoogtepuntje vond ik dat het koor
Tien Plus uit volle borst meezong met de toegift van
tienerkoor 3rd Harmony.

Na afloop was er een levendige ontmoeting, waarbij
mensen uit alle kerklocaties aanwezig waren. Het was leuk
om te zien hoe mensen elkaar wisten te vinden. De
gezamenlijkheid werd echt gewaardeerd. Minpuntje was
dat het weer onverwacht tegenviel: daardoor was de
ontmoeting niet buiten, maar vooral in de bovenzaal.
Hoewel na enige tijd ook de partytent aardig vol liep.

Nicolaas Pieck temidden van de Martelaren van Gorcum

Het was hartverwarmend om deze gezamenlijke viering en
ontmoeting mee te maken. Dat werd mogelijk doordat een
werkgroep met vrijwilligers uit elke kerklocatie tijdig is
begonnen met de voorbereiding. Maar ook door iedereen
die ter plekke heeft meegewerkt: bij de viering zelf, bij het
maken van het boekje, bij de catering na afloop... ledereen
die heeft meegeholpen van harte bedankt!

Wat mij betreft smaakt deze gezamenlijke viering naar
méér, vindt u dat ook niet? In ieder geval zou ik volgend
jaar weer een gezamenlijke viering willen houden rondom
ons patroonsfeest, begin juli. Maar misschien is het iets om
vaker te doen: samen vieren als één parochie met
verschillende kleuren?

Pastoor Henri Egging

Wil je katholiek worden?

Ben je nog niet gedoopt en zou je dit wel willen?

Of ben je wel gedoopt maar heb je nog geen Heilig Vormsel
ontvangen? Misschien wil je gewoon meer weten over ons
katholieke geloof?

Vioor volwassenen en tieners vanaf ongeveer 16 jaar start
hiervoor een interessante voorbereiding. We komen zes
dinsdagavonden samen om met elkaar te leren over de
Bijbel, de zeven sacramenten (o.a. Doopsel, Eucharistie,
Vormsel), kerkelijke feestdagen en de kerkelijke gebruiken.
Het zijn interactieve en leerzame avonden die worden
begeleid door diaken Ronald Dits.

De uiteindelijke opname in de kerk vindt plaats tijdens

de Paaswake op 4 april 2026.

De eerste avond is op dinsdag 10 februari 2026 en we
beginnen om 19:30 uur. Enkele mensen hebben zich al
voor deze avonden opgegeven. De locatie van de
voorbereiding is afhankelijk van de woonplaats van de
deelnemers.

Dit jaar was de voorbereiding in de pastorie van de kerk in
Hellevoetsluis. Maar ... twijfel je nog? Ook dan kan je naar
de eerste avond komen en je laten informeren.

Geef je dan wel eerst op bij diaken Dits:
rdits@deheiligefamilie.nl of via de telefoon (06 16822267).
diaken Ronald Dits

Aanmelden voor het Heilig Vormsel

In het weekend na Pinksteren was onze bisschop in onze kerk in Hoogvliet om tijdens een feestelijke viering 17 kinderen
het Heilig Vormsel toe te dienen. Dit is het derde sacrament dat kinderen mogen ontvangen, na het doopsel en de eerste
communie. Tijdens de voorbereiding worden de kinderen onder andere geleerd wat de Heilige Geest is en wat het kan
helpen in ons leven. Ook mogen de vormelingen mee naar een leuke bijeenkomst speciaal voor jongeren: de Vuurdoop.
In het begin van het nieuwe jaar starten we opnieuw met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De voorbereiding
bestaat uit een aantal leuke bijeenkomsten (op zondag om 11 uur) en op de zaterdag voor Pinksteren mag je mee naar
de Vuurdoop, dat is dan op zaterdag 23 mei 2026. We hopen dat we de bisschop weer rond Pinksteren mogen ontvangen
om het Heilig Vormsel toe te dienen. Ouders van kinderen die in groep 8 (en soms in de brugklas) zitten en bij onze
parochie zijn ingeschreven krijgen hierover een brief. Als u uw kind wilt opgeven voor dit sacrament, ga dan naar onze
website (www.hhnicolaaspieckengezellen.nl). Bij het kopje levensmomenten staat "Vormsel" met meer informatie en
een formulier om in te vullen. Lukt het niet of heeft u andere vragen, stuur een e-mail of bel ons.

Namens de werkgroepleden voor het Heilig Vormsel, diaken Ronald Dits (r.dits@deheiligefamilie.nl, 06-16822267)
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Van de bestuurstafel: Jaarrekening 2024 van onze parochie

Het parochiebestuur heeft pas geleden de jaarrekening van 2024 goedgekeurd en ingediend bij het Bisdom.
Hieronder ziet u de “Staat van Baten en Lasten’, die onderdeel is van de jaarrekening.

Die geeft het beste weer van wat we als parochie ontvangen en weer uitgeven.

U ziet dan ook het verschil met 2023. U heeft als parochiaan ongeveer € 30.000 meer bijgedragen dan in 2023.
Daarvoor natuurlijk heel hartelijk dank! Als parochie doen we ons best om zo doelmatig te werken.

We hebben als parochie ongeveer € 86.000 minder uitgegeven dan in 2023, Dat betekent dat we vergeleken met 2023
minder hebben moeten aanvullen uit ons vermogen (zie saldo).

Toch kunnen we niet blijven interen op ons vermogen en beveel ik de Actie Kerkbalans nog eens van harte aan.
Op onze website kunt u nog meer manieren vinden om te doneren, zoals via een Periodieke Schenking,

zie https://hhnicolaaspieckengezellen.nl/u-wilt-graag/doneren/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij het Centraal Parochie Secretariaat.

Renée van Pamelen-Hollenberg (penningmeester)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2024 2023
Inkomsten
Bijdragen Parochianen €306.519 € 275.989
Beleggingen
Vastgoed € 0 -€ 5408
Effecten € 25774 € 29.552
Bank tegoeden € 733 € 435
Overige baten
Kerkelijke gebouwen € 31.221 € 25448
Baten uit begraafplaatsen € 24732 € 30.606
Overige baten € 6432 € 9300
Totaal inkomsten €395.411 €365.922

2024 2023

Uitgaven

Kosten eigen organisatie

Werving € 163 € 0
Beheer en administratie € 81782 € 98.146
Besteed aan activiteiten

Persoonskosten €139.817 € 127410
Kerkelijke gebouwen €199.200 € 238356
Eredienst € 20735 € 23183
Pastoraat € 10527 € 11.790
Afdrachten € 31812 € 69.192
Begraafplaatsen € 16978 € 19411
Totaal uitgaven € 501.014 €587.488
Saldo -€ 105.603 -€221.566

Ziekenzondag - zonnebloemzondag - ziekenzalving

Nationale Ziekendag, elk jaar op de tweede zondag in
september, is een initiatief van de Zonnebloem,

dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in
1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust
te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen
leefomgeving en om contact en integratie tussen
zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te
bevorderen.

In het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door
het lijden en het verdriet van de mensen. Ook zelf heeft
Hij lijden en angst gekend. Daarom is het sacrament van
de ziekenzalving het sacrament van Jezus' nabijheid in
het lijden, het verdriet en de angst van mensen.

In de zalving met olie wordt zijn kracht en liefde in dit
lijden binnengebracht en wordt dit lijJden geplaatst in het
perspectief van zijn overwinning op lijden en dood.

De ziekenzalving is niet de laatste dienst, die wij als
geloofsgemeenschap aan onze medemens geven. Het
Sacrament der zieken wil een mens juist helpen, troosten
en sterken in een periode van ziekte of wanneer de
ouderdom tot een last wordt. Je kunt daarom beter
spreken van het sacrament van bemoediging voor zieken
en ouderen.

In de ziekenzalving ontvangt de zieke de genade van de
heilige Geest. Zo kan een mens ook in zijn ziekte of
zwakte overeind blijven. In een gezamenlijke viering,
binnen de eigen parochiegemeenschap en eventueel
samen met de eigen dierbaren ervaart men des te sterker
de kracht en de verbondenheid als gelovigen met elkaar
in Christus. Samen vormen wij het Lichaam van Christus.

Een eucharistieviering mét ziekenzalving is er op
“zonnebloemzondag” in september. We nodigen
belangstellenden graag uit om hierbij aanwezig te zijn en
deel te nemen aan de ziekenzalving.

Kijk op pagina 18 en 19 in het vieringenrooster wanneer,
in uw eigen geloofsgemeenschap de ziekenzalving is.




Hebben wij een Heilig Putje 727

Vroegen wij ons af, tijdens het koffiedrinken na de mis in Rhoon. Nee dus, maar wie
oude kerken bezoekt - in eigen streek of op vakantie - ontdekt in het koor meestal één
of meerdere nissen die te maken hadden met een vroeger religieus ritueel.

Het heilig putje is de Nederlandse benaming van een piscina en/of sacrarium. Het
woord lavabo (lavacrum) komt ook regelmatig voor. In het putje was een afvoer
voorzien waarlangs het “heilige vuil water” zoals geconsacreerd wijwater, doopwater,
resterende as van Aswoensdag en hosties rechtstreeks de grond in kon lopen. Dus
niet het riool in. Hosties die niet voor hun doel konden gebruikt worden — te oud of
gevallen - werden door de priester verkruimeld en in water geweekt zodat ze

eveneens via het heilig putje konden worden geloosd.

Is er geen Heilig Putje meer in uw kerk, dan mag het “ Heilig Afval” ook worden
weggegoten bij de wortels van een boom, liefst op de begraafplaats.

Een veel voorkomende mythe is dat geconsacreerde wijn ook door de piscina werd
gegoten. Dat wordt, volgens voorschrift, geconsumeerd door de priester of door
Roel van de Poll

degenen die helpen bij het uitdelen van de Eucharistie.

Franciscus door Astrid van Rosmalen

MNatuurlijk weten wij dat onze vorige Paus Franciscus
heette, maar wie was de Heilige Franciscus?

Toen een rijke Italiaan van een zakenreis naar Frankrijk
thuiskwam, was zijn vrouw bevallen van een zoon,
Giovanni genaamd. Maar pa was nogal onder de indruk
van Frankrijk en noemde hem Francesco, wat kleine
Fransman betekent.

Francesco groeide op met alle pracht en praal van zijn
familie en genoot van de rijkdom van zijn ouders. Tot hij
op een dag tijdens een veldtocht in een gevangenis
terecht kwam en ziek werd. Toen hij werd vrij gelaten,
gaf hij al zijn bezittingen aan de armen. Dat vond zijn
vader niet zo fijn en probeerde hem tot de orde te
roepen. Francesco trok zijn kleren uit, gooide die voor de
voeten van zijn vader en vluchtte naar de kerk. Hij begon
geld bij elkaar te bedelen voor het herstel van een klein
kapelletje en daar hoorde hij in 1208 een stem die zei dat
hij moest rondgaan om te prediken zonder geld of
erfgoed. Hij kreeg volgelingen die hij zijn
minderbroeders noemde. Deze mochten niets bezitten.
Er gaat een verhaal dat een van de broeders een huisje
wilde bouwen, als bescherming tegen wind, regen en de
zon. Maar Franciscus brak het eigenhandig weer af.

In 1212 sloot ook een jonkvrouw zich bij hem aan, Clara
Scifi. Voor haar en haar volgers stichtte Franciscus de
orde van Clarissen. Er waren ook mannen en vrouwen
die de idealen van Franciscus wel mooi vonden, maar
niet in een klooster wilden wonen. Voor hen stichtte
Franciscus de ‘derde orde”: de Tertiariers .Tijdens een
visioen op de berg Alverno zou Francisco van een engel
de vijf wonden van Jezus hebben ontvangen. Na
Franciscus hebben nog 321 mensen dit ook
meegemaakt, waaronder Liduina van Schiedam.

Franciscus hield van Gods schepping met alles wat daar
bij hoort. Mensen, planten en dieren. Van de zon, de
maan en de sterren. Van de regen en sneeuw en hagel.
Hij stierf op de avond van 3 oktober 1226.

Er zijn tal van verhalen over
Franciscus, waaronder die van de
melaatse. Eens reed Franciscus op
een bergweggetje en zag een
melaatse die er vreselijk uitzag. Hij
schrok en liet zijn paard door
lopen. Maar onderweg dacht hij
aan het Evangelie: je moet
iedereen liefhebben. Hij ging terug
en gaf hem een kus.

Ook zijn er de bekende verhalen
dat hij kon praten met de dieren,
en het eerste kerststalletje

Een heilige plaats voor de franciscanen is de Portiuncula
kapel in het dal van Assisi, waarover later de Basiliek van
Santa Maria van Degli Angeli is gebouwd.

In 's-Hertogenbosch werd het eerste klooster in
Nederland gesticht.

Een beroemde Nederlandse Franciscaan( 1400 -1473) is
Johannes Brugman, van praten als Brugman. En Nicolaas
Pieck (1534-1572) en andere Martelaren van Gorcum.
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Nog één keer een bericht over de vastenactie 2025:
samen hebben we als parochie €3840,17 opgehaald.
Namens de dames hiernaast nogmaals hartelijk dank!

Oktober = Mariamaand = Rozenkransmaand

Oktober is een bijzondere maand voor katholieken wereldwijd, want het staat
bekend als &én van de Mariamaanden. Naast de maand mei, die in het bijzonder
toegewijd is aan de Heilige Maagd Maria, is oktober gewijd aan de rozenkrans. In
deze maand vereren we Maria, en staan we stil bij het belang van het bidden van
de rozenkrans. Maria, de moeder van Jezus, heeft een speciale plaats in het
katholieke geloof en wordt gezien als een bron van troost, inspiratie en
bescherming voor gelovigen over de hele wereld.

De oorsprong van de Rozenkransmaand

De traditie van de Rozenkransmaand heeft zijn corsprong in de 16e eeuw. Op 7
oktober werd door Paus Pius V het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
ingesteld. Het was bedoeld om de christelijke overwinning te herdenken bij de
Slag bij Lepanto in 1571, waarbij de Heilige Liga, geleid door paus Pius V, de
Ottomaanse Turken versloeg. De paus schreef deze overwinning toe aan de kracht
van het gebed van de rozenkrans. Dit vormde een cruciale rol voor het bevorderen
van het gebed van de rozenkrans.

De Rozenkransmaand herinnert ons aan het belang van het bidden van het
rozenkransgebed als een middel voor gelovigen om dichter bij God en Maria te
komen. We nodigen u daarom van harte uit om deze maand deel te nemen aan
onze Maria- en Rozenkransactiviteiten en zo de rijke traditie van toewijding aan
Maria en het gebed van de rozenkrans voort te zetten.

Rozenkransgebed in de ocktobermaand
Gedurende de Mariamaand wordt ook op diverse
locaties in onze parochie de rozenkrans gebeden.
Hieronder vindt u de tijden en plaatsen:

» Brielle: na de zondagse viering een "tientje".

» Hellevoetsluis: woensdag 10.30 uur.

» Hoogvliet: na de H.Mis op maan-en donderdag.
» Spijkenisse: zondag om 9.00 uur in Mariakapel.

« Rhoon: na de vrijdagse misviering.

Zeer geslaagde lectoren cursus

In juni werd, op 3 dinsdagavonden, de lectorencursus in
Spijkenisse gegeven. Pastoor Egging had een mooie en
leerzame cursus samengesteld. De groep bestond uit 15
lectoren uit alle kerken van onze parochie. Er waren
nieuwe lectoren en lectoren die al jaren lezen. Het was
een heel geméleerde groep. En zo konden we dan ook
veel van elkaar leren. De avond begon met het aansteken
van de kaars, gevolgd door een lied. Daarna kregen we
een stuk theorie en vervolgens gingen we in de kerk
oefenen met lezen, aan het einde van de avond vond de
evaluatie plaats en sloten we af met een lied. Op 24 juni
was de laatste bijeenkomst en kreeg iedereen een mooi
certificaat van deelname.

We hebben de cursus allemaal als erg nuttig en leerzaam
ervaren en raden het iedereen aan die graag lector wil
worden of het al een tijdje is. De verdieping die je in deze
cursus krijgt is echt heel boeiend en waardevol.
Aryanna Herscheid




AUGUSTUS

Zaterdag 30 augustus
zomermarkt

Tijd: van 10:00 tot 16:00 uur
locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

SEPTEMBER

Maandag 1 september
Koffieochtend

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur

Zondag 7 september
Kinderwoorddienst
Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

Zaterdag 13 september

Open Monumentendag
Bedevaartkerk Brielle geopend
van 11.00-17.00 uur

Om 13.00 uur lezing door
Abdelkader Benali

Zondag 14 september

Open Monumentendag
Bedevaartkerk Brielle geopend
van 13.00-16.30 uur

Zondag 14 september
Kinderwoorddienst

Locatie: H.Antonius van Paduakerk
Hellevoetsluis

Donderdag 18 september
Koffieochtend

Tijd: 10:30 uur

Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

Zaterdag 20 september
Slotviering Bedevaartseizoen
Tijd: 14.00 uur

Locatie: Bedevaartkerk Rik 5 Brielle
Zie pagina 13

Zaterdag 27 september
Kledinginzameling Sam's kledingactie
Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Venkelstraat Brielle - Zie pagina 9

Zaterdag 27 september
Kledinginzameling Sam's kledingactie
Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

OKTOBER

Zondag 5 oktober
Kinderwoorddienst

Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

Parochieagenda

Maandag 6 oktobber

Koffieochtend

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur

Dinsdag 7 oktober
Kopydatum voor de nieuwe Pieckfijn

Woensdag 8 oktober
Ontmoetingsmiddag voor ouderen
Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: Parochiehuis Nobelstraat Brielle
Toegang gratis, zie pagina 9

Zondag 12 oktober
Kinderwoorddienst

Locatie: H.Antonius van Paduakerk
Hellevoetsluis

Woensdag 15 oktober

Bijbelfilm "Esther"

Tijd: 10.00 uur

Locatie: Parochiehuis Nobelstraat Brielle
Toegang gratis, zie pagina 9

Donderdag 16 oktober
Koffieochtend

Tijd 10:30 uur

Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

Maandag 20 oktober

Bijbelfilm; "De Schepping"

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur

NOVEMBER Znowmbur.ﬂl.llurn-umn

Zaterdag 1 november
Allerheiligen

Zaterdag 1 november
Gedachtenisconcert

Tijd: 20.00-21.15

Locatie: Dorpskerk Zuidland
Vrije toegang met een gift na afloop
Informatie: www.archipel-online.com

Zondag 2 november
Allerzielen
Kinderwoorddienst

locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

Maandag 3 november
Koffieochtend

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur




NIEUWS UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

In memoriam: Maria Petronella Antonia Maartens-Bolleurs (Tekst: Diaken Ronald Dits)

Op vrijdag 25 juli is overleden mevrouw Maria Petronella Antonia (Ria) Maartens-Bolleurs, gepensioneerd pastoraal
werkster van ons bisdom, geboren op 31 december 1939 te Rotterdam. Ria werd met ingang van 1 september 1987
aangesteld als pastoraal werkster in de parochie H. Willibrordus te Rhoon. Met ingang van 1 juni 1989 werd haar
werkgebied uitgebreid en werd zij aangesteld tot lid van het pastoraal team van het Europoortgebied omvattende de
parochies in Rhoon, Hoogvliet en Rozenburg. Met ingang van 1 januari 2000 werd haar uit deze functie op eigen verzoek
eervol ontslag verleend en tevens eervol ontheffing van de kerkelijke zending als pastoraal werker van het bisdom
Rotterdam. Met betrokkenheid en enthousiasme heeft Ria haar taken met betrekking tot catechese,
kinderwoorddiensten, jongerenpastoraat, MOV, cecumene en individuele en groepsgesprekken
in de parochie uitgevoerd. Het bisdom en onze parochie zijn haar daar zeer erkentelijk voor.

BRIELLE

27 september kledinginzameling

Onder het motto “Goed voor elkaar” kunt u op zaterdag 27 september weer kleding en
schoenen inleveren. Van 10.00 en 12.00 uur staan we dan weer voor u klaar in de
Venkelstraat (tegenover de ingang van de school De Brielse Veste) in Brielle om de
goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt dit keer ten goede aan het Liliane
Fonds. “Meedoen is geen gunst, het is een recht voor ieder mens!”

Het Liliane Fonds zet zich in voor een betere toekomst voor kinderen met een handicap
in de armste landen van de wereld. Wat mag u allemaal inleveren?

Naast goede gebruikte kleding en schoenen, per paar aan elkaar gebonden, zijn wij ook blij met een aantal andere
artikelen, zoals speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken compleet met kussenslopen,
lakens, handdoeken, theedoeken, washandjes en zakdoeken. Graag deze artikelen apart van de kleding in een gesloten
plastic zak aanbieden. Wij kunnen helaas geen gordijnen, vioerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aannemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, tel.nr. 06-189 63 501.

Ontmoetingsmiddag voor ouderen
Op woensdag 14 mei vond alweer de vierde ontmoetingsmiddag voor ouderen plaats. Hoewel het elkaar ontmoeten
het belangrijkste doel van deze middagen is, proberen we er toch steeds een bepaald thema aan te verbinden. Deze
middag was dat “Wie is God voor jou? En wie Jezus?". Het leverde voldoende stof op voor een openhartig gesprek.
Onze volgende ontmoetingsmiddag staat op woensdag 8 oktober. We starten om 14.00 uur en uiterlijk 16.00 uur zullen
we de middag afsluiten. Nog even dit. We doen niet aan leeftijdsdiscriminatie. Je hoeft niet persé 65 jaar of ouder te
zijn. ledereen is welkom. En.... we hanteren een “open deur” d.w.z. ook als je af en toe eens een middag bij wilt wonen is
dat geen enkel probleem. Mocht het vervoer een probleem opleveren, laat het even weten, dan kunnen we met elkaar
bekijken of we er een mouw aan kunnen passen.
Henk Lugtenburg

Bijbelverhalen bij Ten Have

Op woensdag 15 oktober is er weer gelegenheid om met elkaar naar een film van één van de
bijbelverhalen te kijken. Dit keer laten we een film zien over Esther. Deze Joodse vrouw is de
hoofdpersoon in het gelijknamige bijbelboek, dat aan haar gewijd is. We starten om 10.00
uur. ledereen is van harte welkom in het parochiehuis in de Nobelstraat in Brielle.

i

- De toegang is gratis.

g

De bloemen waren o.a. voor mw. Trudie Allerts, dhr. J.van Zijl,
mw. Jennifer den Braber, mw. D. van Haren en dhr. Ronald Dits.
Mocht u iemand weten die in aanmerking komt voor een bloemetje, geef het door aan
iemand van de locatieraad. Alle zieken onder ons van harte beterschap.
Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact met u opgenomen wordt, laat het weten
aan iemand van de locatieraad.

JE DLULEIVIE]

ZIEKENCOMMUNIE
3 RNV
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Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te

wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook

bij u thuis. De priester of een vrijwilliger zal u dan de communie komen brengen. Zij kunnen dan een afspraak met u
maken. U kunt hiervoor bellen met pastor Y. Konchenko, of met dhr. J. Muijtjens, tel: 0181-787336



HELLEVOETSLUIS
Paaskaars 2024 voor Ingrid Muller

- Zondag 4 mei leek een zondag als alle andere te worden.
Ik zou lector zijn tijdens de viering en daarna zouden mijn man en ik met
mijn broer en zijn gezin naar het bevrijdingsfestival in Brielle gaan.
Na het openingslied keek ik de kerk in en wie schetst mijn verbazing toen ik daar
ineens mijn dochter breed glimlachend in de bank zag zitten.
En hoe langer ik keek, des te meer familie ontdekte ik: in totaal 12 personen!
Ik kreeg meteen een ‘niet-pluis-gevoel’ en de drie kledinglaagjes die ik in
verband met mogelijke kou op de lectorenstoel had aangetrokken, bleek
ineens overbodig....
Omdat de mis net begon, besloot ik mijn familie te negeren en me te focussen
op de lezingen en de preek. De pastor preekte over het belang van een persoonlijke
én parochiéle familie.
Na afloop van de mis kreeg ik als verrassing de Paaskaars en een prachtige bos
bloemen overhandigd. Dit had ik nooit verwacht! En wat fijn om dit met zowel de
parochiéle familie als mijn persoconlijke familie te kunnen vieren!
Er is heel wat moeite gedaan om mijn familie in te lichten en vervolgens hebben zij
dit onderling gedeeld en geheim gehouden.
Ik wil iedereen bedanken voor deze eervolle verrassing! Met plezier draag ik mijn
steentje bij als lectrice en ik hoop dit nog een tijd te mogen doen.
U begrijpt, we zijn die zondag niet meer naar het bevrijdingsfestival geweest
De Paaskaars heeft inmiddels al een paar keer gebrand, zoals bij het overlijden van
Paus Franciscus en de verkiezing van Paus Leo.
Met hartelijke groet, Ingrid Muller

Kinderwoorddienst en koffiedrinken op 14 september en 12 oktober
ledere tweede zondag van de maand is er tijdens de viering van 11.30 uur een kinderwoorddienst en na afloop van die
vieringen is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de parochiezaal. ledereen is daarbij van harte welkom.

Open Monumentendag
Zaterdag 13 september is de kerk van 11.00-17.00 uur geopend i.v.m. Open Monumentendag.
Op het plein naast de kerk zijn er die dag verschillende activiteiten.

HELAAS! Voorlopig geen kiokgelui, HELP!

Misschien is het u al opgevallen dat de kerkklok in de toren van de kerk dit jaar nog niet geklonken heeft om u naar de
kerk te roepen. De oorzaak ziet u op onderstaande foto's. Daarop is duidelijk te zien dat de houten balken van de
kerktoren op diverse plaatsen ernstig doorgerot zijn. Dat heeft er voor gezorgd dat de motor die de kerkklok aandrijft
verschoven is in de toren waardoor de klok niet meer geluid kan worden. Eerst moeten alle houten onderdelen in de
kerktoren vervangen worden. Het herstel laat nog wel even op zich wachten. De architect en de aannemer gaan eerst
een plan van aanpak maken, daarna volgt de offerte en weten we wat de financiéle gevolgen zijn. Pas in de loop van
volgend jaar gaat de aannemer met de herstelwerkzaamheden beginnen en zal de toren enige tijd in de steigers komen
te staan. Misschien dat eind volgend jaar de kerkklok dan weer kan luiden.

Wilt u ons helpen met een financiéle bijdrage dan zijn wij daar heel blij mee natuurlijk.

Op NL 54 INGB 0004 1766 44 kunt u onder vermelding “kerktoren” een (extra) bijdrage overmaken.




SPIJKENISSE

Koffieochtend 4 augustus "HOOP"
Op deze ochtend was het doel:

een luistergesprek over HOOP. Hiervoor was pastoor

- Wat betekent Hoop voor jou persoonlijk, en hoe
verschilt dat van optimisme of vertrouwen.
- Welke voorbeelden van hoopvolle mensen of

Henri Egging uitgenodigd om met ons, ca. 25 1' initiatieven in de wereld inspireren jou?
personen, een Luistergesprek te hebben over HOOP. o - Hoe kan een gemeenschap, zoals een
De pelgrimskaars was aangestoken en de , - vriendenkring of de kerk, een bron van Hoop zijn?

tafelopstelling was ovaal —iedereen is gelijk in het
gesprek. Jacqueline las een gebed voor:

"Uw liefde in de wereld" wat is gebaseerd op het gedicht
“Venster van de ziel” van Edith Stein.

Er werd door verschillende mensen een regel van Hoop,
en wat dit inhield, voorgelezen van het "praatpapier"” dat
iedereen had gekregen.

- De kern van Hoop: Gods belofte en eeuwig leven,

- Hoop in actie: sociale betrokkenheid en solidariteit.
- Hoop onderscheiden.

- De gemeenschap als bron van Hoop.

- Hoop als actieve deugd.

- Hoop die ons draagt.

Hierna was er een stilte, om na te denken over deze vragen.

Vervolgens kreeg iedereen de gelegenheid, om te vertellen
wat “Hoop" voor hem of haar inhield.

Onze kerk kan niet zonder al onze vrijwilligers/sters.

- Hoe zou jij Hoop in actie willen omzetten in jouw
leven? Welke concrete stappen kun je nemen?
Verscheidene mensen reageerden, het waren veel
persoonlijke reacties, waarbij iedereen luisterde.

Men werd gevraagd in stilte na te denken over de reacties
van deze mensen.

Hierna kreeg iedereen de gelegenheid om te vertellen wat
je hierin geraakt had, verschillende mensen gingen hierop
in, waarbij er ook persoonlijke emoties werden verteld.
Meerdere mensen maakten er gebruik van, om te vertellen
hoe men dit persoonlijk zichtbaar kan maken in zijn of haar
leven en omgeving. Er werd afgesloten met het bidden van
het Onze Vader, waarbij iedereen de handen van zijn/haar
buurman vasthield, als een ketting.

Eén opmerking wil ik tenslotte benoemen:

-Alleen degene die hopen kunnen stilstaan bij het kwaad -

Wergroep Pastoraat

Er is een lied, welke regelmatig in onze kerk te horen is en het luidt ‘kerk dat zijn wij. En iedere week wordt dit zichtbaar
gemaakt, het ene wat meer dan het andere, dus zomaar een greep uit het werk van onze vrijwilligers/sters

Al vele jaren wordt na de viering in de kerk een bosje bloemen naar een parochiaan gebracht, als een steuntje in de rug bij
ziekte, overlijden of niet meer zelf naar de kerk kunnen komen, Deze keer was mevrouw Lousberg aan de beurt. Zij was een
trouwe kerkgangster, zat iedere week in onze kerk en kende veel mensen. Helaas is zij opgenomen in een verpleeghuis en
kan niet meer zelf naar de kerk komen. Dus de kerk kwam naar haar en bracht haar een mooie bos bloemen, waar zij heel
erg blij van werd. Zo voelde zij zich weer betrokken bij haar kerk. Het is ook fijn dat iedere week een kerkganger/ster het
bloemetje wilt aanreiken.

Ook een initiatief van de ‘pastoraatsgroep’ om onze oudere parochianen een verjaardagskaart te sturen. Wel mensen boven
de 80 jaar, want anders is het geen doen. Ineke Goossens verzorgt dit al meer dan tien jaar en stuurt iedere maand 20-40
verjaardagswensen de deur uit. De kaarten komen niet vanzelf, deze worden gelukkig door vrijwilligsters aangeleverd,
Willy Hak maakt ook al meer dan 10 jaar 40 kaarten per 3 maanden, dus dat zijn er soms te weinig dus krijgt zij hulp van
Marijke Walraven, Anneke Giezen en in het verleden Elly Kersten. Helaas na al die jaren stoppen Ineke en Willy ermee,
MAAR gelukkig kan dit worden overgenomen door ons eigen secretariaat. Dus de verjaardagskaarten blijven komen hoor.
En hopelijk melden zich ook nog enkele kaartenmaaksters of makers (mag natuurlijk ook].

En dan natuurlijk onze jaarlijkse fancy fair. Een feest voor de bezoekers, maar zeker ook voor de vele vrijwilligers/sters.
Hierbij zijn onze vrijwilligers/sters dagen, zo niet weken mee in de weer. Het levert een prachtige dag op en voor onze
parochie natuurlijk ook de nodigde euro's.

Helaas is ons parochieblad te klein om alle vrijwilligers/sters te benoemen en te bedanken, zoals de koren, de
bloemendames, de lektoren, de koffiegroep, en de vele vele mensen die op de achtergrond veel werk verrichten.
VRIWILLIGERS/STERS HEEL HARTELUK BEDANKT ... en ik zou zeggen ‘VOORAL DOORGAAN'

Bent u enthousiast geworden na het lezen van dit artikel en wilt u ook vrijwilligerswerk doen? Neemt u dan kontakt op met
onze werkgroep pastoraat. pastoraat@felicitaskerk.nl Zij zullen samen met u naar passend werk zoeken.

Eerste Heilige Communie Spijkenisse

Zondag 13 juli, hadden wij in de Felicitaskerk de terugkomviering van de communicanten van het afgelopen jaar. Net zoals
bij hun EHC was de kerk goed vol. Pastoor Egging heette de kinderen welkom en riep ze naar voren, daarna had hij

een kort gesprekje met de kinderen. Na de viering hadden wij nog een bijeenkomst met de kinderen en hun ouders in de
Schaapskooi. We hebben gesproken over hoe men de dag en voorbereiding ervaren heeft. De viering, feest, taart,
cadeautjes, de bijeenkomsten. Na wat gedronken en gegeten te hebben gingen de kinderen met de foto’s van de

EHC naar huis. Wij hopen ze nog regelmatig in de kerk tegen te komen.

Namens de gezinscatechese Elsbeth, Kitty, Mavis en Marlies
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RHOON
Activiteitencommissie Kinderwoorddienst
Op iedere derde donderdag van de maand In het begin van de maand op de eerste zondag. Er is

kunnen we gezellig bij elkaar komen in de dan een eucharistieviering: Komen jullie ook ? Jullie zijn

pastorie; vanaf half 11 bent u hartelijk hartelijk welkom! Op 7 septr, 5 okt. (dierendag).

welkom voor de maandelijkse koffieochtend.

VVoor de komende maanden:

- op de donderdagen 21 aug. 18 sept. 16 oktober.

- Informatie bij : Astrid van Rosmalen : 06-36417204
of Marijke Kokkelink: 06 -26863880.

Het is écht niet alleen voor "ouderen”, hoor ...

Zomermarkt zaterdag 30 aug.
Als traditionele aftrap van het nieuwe
seizoen bent u op deze zaterdag weer
van harte welkom om gezellig bij te
praten op ons "terras" met wat te drinken
en een stukje taart ( bakt u er ook een)?
Eventueel een kijkje nemen, achter de
schermen, in de kerk kan zomaar.

En een klein rondje lopen over de
rommelmarkt is natuurlijk ook weer
mogelijk. U bent allen hartelijk welkom!

g ¥ TANRISRIIG K- {

- Sparen voor de Voedselbank Hoogvliet.

Ook zijn de houdbare levensmiddelen natuurlijk altijd welkom. Jolanda Klootwijk en ik
nemen de producten regelmatig mee naar de Voedselbank Hoogvliet. Ook de leden van
de R.K.Parochie te Rhoon doen enthousiast mee.

Dank u wel voor uw betrokkenheid door de diaconieén en kerkbestuur van de kerken
van Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet: Marian Heijboer.

Onze glas-in-lood ramen

Tussen 1957 en 1958 werden de glas in lood ramen op het priesterkoor ontworpen en
aangebracht door Luc Van Hoek uit Goirle. Jubilea waren zeer geschikt om het interieur
van de kerk te verbeteren. Aanleiding was het feit dat in 1958 werd gevierd dat we 100
jaar officieel parochie waren. In 1858, nadat de bisschoppelijk hiérarchie was hersteld,
werd namelijk beslist dat de oude “staties” plaats moesten maken voor canoniek
opgerichte parochies met officiéle grenzen en bevoegdheden.

Op de hoofdafbeelding zien we :

Links Genesis 14 17-24

Het offer van Melchisedek.
Midden uit Lucas 24, 13-35:
Emmausgangers.

Rechts uit Johannes 6, 1-15:
Broodvermenigvuldiging.

Op de bovenste stukjes raam zien we
afbeeldingen; een mand met brood en vissen,
het heilig hart, en druiven en graanhalmen.

Op de onderste delen zien we de drie functies van een bisschop:
* als leraar.

# als priester.

* als herder.

Met deze informatie kijkt u misschien eens met andere ogen naar onze mooie ramen.



Parochiéle Caritas Instelling: Caritas, wat is dat? PCI

Het woord caritas betekent liefde. Het komt van ‘carus’ in het Latijn en dat betekent 'kostbaar
Het is de liefde van God voor de mensen, en de liefde van de mensen tot God, en tot elkaar.
Dat is de christelijke naastenliefde. Vanuit deze liefde helpt de Parachiéle Caritas Instelling (PCl)
mensen, die in financiéle of materiéle nood verkeren. Wanneer gemeentelijke of andere
instanties geen hulp kunnen bieden, om welke reden dan ook, kan een beroep worden gedaan
op de PCI. Wij bekijken dan samen welke hulp er in dat geval mogelijk is.

Helpt u de PCl helpen? Dat kan:
- door ons attent te maken op medemensen in nood
= door zelf hulp te vragen

- door uw bijdrage te geven tijdens de collecte van 27/28 september of over te maken op NL51 TRIO 0390 437506
t.n.v. PCl H. Nicolaas Pieck en Gezellen. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting: ANBI 826159266.

Binnen onze parochie kunt u contact opnemen via mail pci@rk-npg.nl of met de lokale werkgroepen Caritas:

Werkgroep Caritas Brielle
Werkgroep Caritas Spijkenisse
Werkgroep Caritas Rozenburg

Mw. I. den Bakker 06- 10392432
Dhr. R. Rentmeester 0181-611750
Dhr. H. van Kruining 0181-212515

Marjo Jansen, Ingrid den Bakker, Trudie Allerts, Bestuur PCl H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Afsluiting bedevaartseizoen in Brielle

Op zaterdag 12 juli vond in de Bedevaartkerk de
drukbezochte jaarlijkse Nationale Bedevaart plaats.
Het bedevaartseizoen in Brielle is nu bijna ten einde.
Zondag 31 augustus is de laatste reguliere openstelling

van 13.00-16.30 uur. Op dinsdagen 2, 9 en 16 september is

er om 14.00 uur een H. Mis evenals op donderdagen

4,11 en 18 september. Op donderdag wordt de H. Mis
om 13.30 uur voorafgegaan door het Rozenkransgebed.
De kerk is op de genoemde dagen in september van
¢a.13.00 uur tot 15.00 uur geopend. In het Open
Monumentenweekend is de Bedevaartkerk op zaterdag
13 september open van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag
14 september van 13.00 tot 16.30 uur.

Zaterdag 20 september vindt de sluiting van het

I-Hl

martelaren
van gorcum

heiligclon brielle

bedevaartseizoen plaats met een plechtige
eucharistieviering om 14.00 uur.

Meer informatie vindt u op:
www.martelarenvangorcum.nl

Graag tot ziens in het Bedevaartsoord in Brielle!

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2026

In het afgelopen voorjaar hebben weer veel kinderen
voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen
tijdens een feestelijke viering. Dit is het tweede
sacrament dat kinderen mogen ontvangen, Het eerste
sacrament is het Heilig Doopsel. Tijdens de voorbereiding
worden de kinderen onder andere geleerd wat het
betekent om bij Jezus aan tafel te zitten, wat het heilig
brood voor ons betekent en dat je onderdeel bent van
de familie van de kerk.

In het begin van het nieuwe jaar starten onze
werkgroepen weer met de voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie. In de voorbereiding wordt uitleg
gegeven over de viering waarin je het heilig brood mag
ontvangen, de eucharistieviering. De voorbereiding
bestaat uit een aantal bijeenkomsten (voor de kinderen
en twee ouderavonden) en uiteindelijk mogen de
kinderen de communie ontvangen in een speciale
feestelijke viering.

In onze kerken zijn deze vieringen op 12 april in Brielle,
Hellevoetsluis en Spijkenisse, en op 7 juni in Hoogvliet en
Rhoon (allemaal op zondag). In Rozenburg wordt een
datum gekozen als er genoeg aanmeldingen zijn,

De voorbereiding wordt verzorgd door werkgroepleden
van de verschillende kerken. Ouders van kinderen die in
groep 4 {soms ook in groep 5) zitten en bij onze parochie
zijn ingeschreven krijgen hierover een brief. U kunt uw
kind opgeven voor dit sacrament, door u aan te melden
via onze website (hhnicolaaspieckengezellen.nl) bij het
kopje “Levensmomenten’, en dan kiezen voor

"Eerste Communie”, Gegevens zijn ook in dit parochieblad
te vinden. Lukt het niet of heeft u andere vragen, stuur
een e-mail of bel naar ons.

Namens de werkgroepleden voor de

Eerste Heilige Communie,

diaken Ronald Dits (r.dits@deheiligefamilie.nl,
06-16822267)

13
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Liefen Leed

Getrouwd

Hellevoetsluis
04-07-2025: Tiésto Tool en Daphne Visser

Onze felicitaties gaan naar het bruidspaar en hun familie

Gedoopt
Brielle
03-08-2025: Destiny Wenny Herlaar
Sarinah Sandra Murnisary Spaans

Hellevoetsluis
05-07-2025: Amélia Ligia Maria Gomes Vroegindeweij
Alex Rosa
20-07-2025: Zy'jednah Nylenusca-Andrée Altagracia Narcisco
Nhoraezy Ireenah Altagracia Narcisco
Réjea'noh Robert Ryan Narcisco
17-08-2025: Sebastiaan van der Wildt
Rosanne Catherina van der Wildt

Hoogvliet

25-05-2025: Neleyah Solyfaya Elena Ocalia
C'dayvien Eladio Lindo
Ingelnelis Santa Ana Conception Jones
Maria Elisabeth Nijhoff

Spijkenisse
03-08-2025: Emiliano Dario Ranjgar
10-08-2025: Loui'Zhayne Isai Jace Maria Bolijn
Loui'Aengily Maria Bolijn
Rhoon
20-07-2025: Gina Maria Grdic
Kuba Kaczorowski
Aurelia Wajs
Rozenburg
13-07-2025: Elena Laura de Lange

Wij feliciteren de dopelingen en hun familie met de opname in onze
geloofsgemeenschap. Wij bidden dat het zaadje van het geloof,
dat bij de doop gezaaid is, een vruchtbare bodem mag vinden.

Overleden

Brielle

12-05-2025: E. van der Mark — de la Combé

02-06-2025: J.W. Philipse - Mulders

Hoogvliet

11-06-2025: B...E. van Norde - Kuen

Rhoon

04-06-2025: Josephus Petrus Maria Dekker

12-06-2025: Aaltje Maria Norbert-van Maarschalkerwaard
25-06-2025: Geertruida Maria van der Post-de Roo
Rozenburg

1 07-07-2025: JM.H.T. Hinskens-Vermeulen * 11-08-1960
T 26-07-2025: T.G. Bussink * 25-09-1936

101-08-2025: M.PJ.T. van Galen-Vijftigschild * 05-10-1940
Spijkenisse

27-06-2025: Dhr. Giuse Nguyen van Ly

25-07-2025: Dhr. Vincente Nguyen Thanh Hoang
04-08-2025: Dhr. Yoesef Telmi

Wij wensen alle
nabestaanden
sterkte en veel kracht
om het verlies van
hun dierbaren te
kunnen dragen.
Moge Gods zegen

en ons gebed hen

tot steun zijn.




Lezingenrooster

31 augustus
22e zondag door het jaar
Sirach 3,17-18/20/28/29
Hebreeén

12,18-19, 22-24a
Lucas 14, 1+7-14

7 september

23e zondag door het jaar
Wijsheid 9,13-18b
Filemon 9b-10.12-17
Lucas 14,25-33

14 september
Kruisverheffing
MNumeri 21,4-9
Filemon 2,6-11
Johannes 3,13-17

21 september

25e zondag door het jaar
Amos 8,4-7

1 Timotels 2,1-8

Lucas 16,1-13 (of: Lucas
16,10-13)

28 september

26e zondag door het jaar
Amos 6,1a.4-7

1 Timotetlis 6,11-16
Lucas 16,19-31

5 oktober

27e zondag door het jaar
Habakuk 1,2-3; 2,2-4

2 Timoteils 1,6-8.13-14
Lucas 17,5-10

12 oktober

28e zondag door het jaar
2 Koningen 5,14-17

2 Timoteds 2,8-13

Lucas 17,11-19

19 oktober

29 zondag door het jaar
Exodus 17,8-13

2 Timoteis 3,14-4,2
Lucas 18,1-8

26 oktober

30e zondagq door het jaar
Sirach 35,12-14.16-18

2 Timoteils 4,6-8.16-18
Lucas 18,9-14

Bijbelverhalen

Op zondag 14 september, het feest van Kruisverheffing, horen we
de woorden uit het Johannesevangelie die evangelische
christenen vaak bij evenementen op demonstratieborden als een
code omhooghouden: Joh. 3:16. "Zozeer immers heeft God de
wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, op
alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan' Joh. 3:17 zou daar
ook niet misstaan: 'God heeft zijn Zoon niet naar de wereld
gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door
Hem zou worden gered.

Geld of God

Het feest van Kruisverheffing valt dit jaar op een zondag en
onderbreekt de lange reeks 'gewone zondagen door het jaar' die
van Pinksteren tot advent duurt. Op de andere zondagen toont
de evangelist Lucas de sociale bewogenheid die hem zo
kenmerkt. Hij waarschuwt in parabels voor de valse zekerheid die
rijkdom biedt, vooral als dat ten koste gaat van de armen. Daarbij
schuwt Lucas de grote woorden niet. 'Niemand van u kan mijn
leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit'

Ock het verhaal van de verloren zoon die zijn hele vermogen
verkwistte, tot berouw kwam en liefdevol weer door zijn vader
werd aangenomen, ademt Lucas' bewogenheid. In die parabel zit
de pijn vooral bij de verongelijkte oudste zoon die het zijn vader
kwalijk neemt zo genadig te zijn voor zijn losbandige broer. De
vader wijst die zoon op de rijkdom die hij blijkbaar al die tijd over
het hoofd had gezien: Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat
van mij is, is ook van jou',

In de parabel van de onrechtvaardige rentmeester horen we Jezus
zeggen dat je niet God kunt dienen én de mammon. Als geld
goddelijk wordt gaat dat uiteindelijk ten koste van wat echt
kostbaar is, namelijk het besef dat je in alle vrijheid een kind van
God bent.

Sipke Draisma

Bovenaan a,’ege pagina werden 2 verzen
wil el J&ﬁmuwawange&b gwmré
Jobannes 3,16 en Johannes 3,17

Vel van beide ueren apwgﬁé w het meeste aan?
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Brielle

H. Martelaren van Gorcum
Nobelstraat 22, 3231BC Brielle

Secretariaat:

Tel. 0181 - 412142

{ma t/m do van 9:30 - 11:30 uur)
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
Twitter: @rkkerkbrielle

Locatieraad:
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
liturgie@rkkerk-brielle.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Misintenties
misintenties@rkkerk-brielle.nl of via
onze website (€ 10 per intentie)

Mededelingen-mailing
Aanmelden via:
website@rkkerk-brielle.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
NL25 INGB 0000 5631 40

t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van
Gorcumkerk

RSIN 002 609 411

Fiscaalnummer 823 514 523

Viering of bijeenkomst
Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18.

Geloofsgemeenschappen

Hellevoetsluis

Kerk H. Antonius van Padua:
Opzoomerlaan 110,
3221AP Hellevoetsluis

Secretariaat:

Tel. 0181-312574

(dienvr 9:30-11:30 uur)
pastorie@antoniusvanpadua.com
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Ferry Verwater, tel. 06-27460401
voorzitter@
antoniusvanpadua.com
Margreet Volk - liturgische zaken
(aanmelden doop en huwelijk)
tel. 06-53705065

Ledenadministratie
Mayke Kreutzer, tel. 06-12267111

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans:

NL54 INGB 0004 176644

t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius v.
Paduakerk

Viering:
Zondag 11.30 uur

Openstelling kerk:

Dinsdag, woensdag en vrijdag
10.00-11.30 uur, voor gebed, het
opsteken van een kaarsje of een
moment van bezinning.

Maria en Johannes onder het
kruis:

Parelvissersstraat 131,

3194 JL Hoogvliet

Secretariaat:

Tel. 010- 4723115

{ma t/m vrij 9:30 -11:30 uur)
mariakerk@rkk-hoogvliet.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

W. Middendorp, tel. 06-51789522
durem000@planet.nl

L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325
leon_janssen12é6@hotmail.com

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans:

NL98 INGB 0001548995
t.n.v. Nicolaas Pieck Maria &
Johannes o/h kruiskerk

Vieringen:

Zondag 9.30 uur

Maandag en donderdag 10.00 uur
2e zondag van de maand 14.00 uur
viering voor de Antilliaanse
gemeenschap.

Openstelling Kerk:

Ma t/m vr 9:30 uur - 11:30 uur

voor een gebed, het opsteken van
een kaarsje of zomaar een moment
van stilte.



Spijkenisse

H. Felicitaskerk
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

Secretariaat

Tel. 0181-638109 of voice-mail

Op ons secretariaat is niet meer
standaard iemand op woensdag
aanwezig. Het beste kunt u een
e-mail sturen naar:
secretariaat@felicitaskerk.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Annelies van Zomeren,

tel. 06-12259380
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Ine Korste, tel. 06-15684672
Pastoraat@felicitaskerk.nl

Misintenties
secretariaat@felicitaskerk.nl of
lectoren@felicitaskerk.nl

Kopij voor de pagina van de
Felicitaskerk:
kerkblad@felicitaskerk.nl

Vervoer naar de kerk
Helene Jaoude
pastoraat@felicitaskerk.nl

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans

ML 21 INGB 0000 4472 97 t.n.v.
Nicolaas Pieck Felicitaskerk

Viering of bijeenkomst
Zondag 09.30 uur
Zie ook pagin.

Geloofsgemeenschappen

Parochiekerk Sint Willibrordus
Dorpsdijk 236
3161 CJRhoon

Secretariaat

Tel: 010- 5015284

(do, vr 9:30-11:00 uur)
willibrordus@kpnplanet.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:
Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978
Roel v.d.Poll,

tel. 010-5014978

Ledenadministratie
Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.

RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen
St. Willibrorduskerk

Viering of bijeenkomst
Zondag 11:30 uur
Vrijdag 10:00 uur
Zie ook pagina 19

Openstelling kerk

Voor en na de viering op vrijdag is
de kerk open om een kaarsje op te
steken en/of voor een stil gebed.
Bovendien is er koffie of thee.

Rozenburg

Sint Jozefkerk
Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg

Secretariaat

M. Gorter tel: 06-49892631

{ma t/m vr 09.30 - 11.30 uur)
jozefkerkrozenburg@

hotmail.com;
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

M. Gorter, tel. 06-49892631
mmgorterboom@outlook.com
T. Allerts, tel. 0181-212487
trudieallerts@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
A. Mertens

Ouderenvervoer naar de kerk:
0181-215574

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NLO7 INGB 0000 57 58 80 t.n.v.
Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk

Viering

Op de 2e, 4e en 5e zondag
van de maand, 11.30 uur
Zie ook pagina 19
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VIERINGEN
| BRIELLE ~ |[HELLEVOETSLUIS|[
zondag 09.30 11.30 09.30
Zon 31.08 | |Pastor Y.Konchenko W.C.V. dhr. F.Wijnen Gebedsviering
St. Caeciliakoor Antoniuskoor
zon 07.09. ||Gebedsviering W.C.V. mw. B. Poortvliet W.C.V. dhr. F.Wijnen
Zon 14.09. ||Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Pastoor H.Egging
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Dameskoor
Ziekenzalving Ziekenzalving Ziekenzalving
14.00 H.Mis- Vietnamees
zon | 21.09.. [[Geen viering i.v.m. Pastor T. van Zaal Pastor T. van Zaal
QOecumenischeviering in de Felicitaskoor
Catharijnekerk 10.00 uuur 13.00 H.Mis Engelstalig
zon 28.09. ||Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis Gebedsviering
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Koor:10Plus
Zon 05.10. ||Gebedsviering W.C.V. mw. B. Poortvliet Pastor Y.Konchenko
Praisekoor
zon 12.10. |[Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Pastoor H.Egging
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Koor:Mea Voce
14.00 H.Mis- Vietnamees
Zon 19.10. Gebedsviering Pastor T. van Zaal Pastor T. van Zaal
Teresakoor
13.00 H.Mis Engelsialig
Zon 26.10. ||Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis W.C.V. dhr. F.Wijnen
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Felicitaskoor
13.30 Doopsel —H.Egging
Allerheiligen
zat 01.11. XXX XXX XXX
Allerzielen
zon 02.11 W.C.V. Diaken R.Dits W.C.V. Diaken R.Dits Pastoor H.Egging
Praisekoor Dameskoor?
Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering

Oktober: Mariamaand en rozenkransgebed
In de Maria litanie wordt Maria o.a. Maria, Koningin van de Vrede genoemd. Daarom wordt in deze maand extra gebeden
voor vrede in de wereld, vrede in de stad en vrede in je hart. Zo wordt in Spijkenisse op zondagochtend om 9.00 uur in de
Mariakapel de rozenkrans gebeden. Bid u ook mee? Kijk op pagina 7 wanneer in uw locatie de rozenkrans wordt gebeden

Maria, Koningin van de Vrede, Goede Moeder

wij bidden dat op uw voorspraak bid met ons mee om vrede

haat en tweedracht tussen de volkeren mogen verdwijnen overal op onze wereld,

en dat hun hart vervuld mag worden in ons eigen land, in onze gezinnen

met de wil tot vrede en verzoening: in ons hart.

die vrede die Jezus ons heeft voorgeleefd Moge daar het koningschap van Christus uw Zoon
en die Hij ons toewenste zijn rijk beginnen.

toen Hij op eerste Paasdag aan zijn leerlingen verscheen Amen.

met de woorden: ‘Vrrede, sjalom.



ROOSTER

ROZENBURG || HOOGVLIET | IIIRHOONINN]
11..30 9.30 11.30 zondag
Pastor Y.Konchenko W.C.V. Diaken R.Dits W.C.V. Diaken R.Diis Zon 31.08
XXX Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko zon 07.09.
Ziekenzalving Ziekenzalving
W.C.V. dhr. F. Wijnen W.C.V. dhr. F.Wijnen Gebedsviering Zon 14.09.
14.00 H.Mis - Papiamento
XXX Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Zon 21.09..
Pastor Y Konchenko Pastor Y.Konchenko Gebedsviering Zon 28.09.
Ziekenzalving Doopsel 13.00 Y K.
Pastor Y.Konchenko Pastoor H.Egging Pastoor H.Egging zon 05.10.
10.00 Oecumenische viering ||W.C.V. Diaken R.Dits Gebedsviering Zon 12.10.
ds Voskuil 14.00 H.Mis - Papiamento
XXX Pastor Y .Konchenko Pastor Y .Konchenko zZon 19.10.
Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Gebedsviering zon 26.10.
Allerheiligen
XX 11.00 Y Konchenko XXX zat 01.11.
Allerzielen
Pastor Y Konchenko Pastor Y Konchenko Pastoor H Egging Zon 02 11

Wijzigin

Woord en Communieviering

F}
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gen voorbehouden W.C.V.

MISSIO Wereldmissiemaand
Behalve Mariamaand

is oktober ook

Wereldmissiemaand.
Op zondag 19 oktober

vindt er in al onze kerken een
extra collecte plaats voor de Missio.

19




‘%* Pelgrims van hoop

Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop' zomerwandeling o.l.v. de pastoor.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “lk
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De pastoor heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen luisteren mee. Hij zegt dat de wandeling
over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik h6ép dat er
koffie is” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje.

Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen
met rollator.

Hier zie je de kerk A, het plein B, de straat €, A3
het bos D en de zandverstuiving & waar het '
bovenstaande verhaal zich afspeelt. Alle drie
groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) zijn vertrokken vanuit A, de kerk.
EN ook weer teruggekomen bij A. Maar welke
route heeft elk groeple afgelegd? Kun jij met
drie Kleuren stift de route erin tekenen van:
* de Ouderen (met rood), cammmme

* de Jongeren (met geel) a=—=

« Kik en de Muizen (met blauw)?

Na afloop weet jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste,

Y

<=1,

Op straat komt de groep goed op gang. De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen uitgeput. “Hemeltje,” zucht de
pastoor, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg. Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel
kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de pastoor, “Dit was een hobbel.
Maar de jeugd brengt héop!” “Hm. Hopelijk brengen
ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok. En dat vinden
de jongeren een tdpidee.

_oflla

Jongeren ABCDEDCBABCDCBA (want ze zijn ng een keer op
en neer naar de kerk gegaan om koffie. thee en lekkers te halen.

en hoe dat kwam!

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen Naar de apostelen toe,

Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade
geest in zich hadden. bie werden allemaal beter gemaakt.
Er werden zelfs zieken buiten op Straat gelegd, op
draqgbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus

voorbij zou lopen, en dat ze dan gezond zouden worden &

door zijn Schaduw. Uit het boek Handelingen Si5-16 BGT

 Oplossing: Kik en de muizen ABCDEDCBA; Ouderen ABCDCBA:

[ Tekston: aret de Jong
Tekeningen: . Jorridns




