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Het centraal secretariaat is geopend van:
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 u

Pastoraal Team:

- Pastoor: drs. HM.W. (Henri) Egging,
h.egging@bisdomrotterdam.nl

- Jouri Konchenko Lennarth, pastor,
06-45144377 jouril@hotmail.com

- Ronald Dits, diaken, 06-16822267
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Dit telefoonummer is elke dag tussen 8:00 en
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Alle vieringen in de Felicitaskerk in Spijkenisse
worden digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op:
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VOORWOORD REDACTIE

Voor je het weet ...

de kruidnootjes liggen al lang weer in de winkel, nu ook de
chocoladeletters en Sintfiguurtjes.

Ook de eerste kerstverschijnselen beginnen te komen:
reserveer op tijd uw kerst-high-tea of diner. De kerstmarkt op
het tuincentrum is al weer open, eerder, grootser, duurder!
Deze voorbeelden zijn slechts de materiele voorbereidingen
op de komende feestdagen, die overigens 66k nodig zijn om
er gezellige dagen "van samen zijn" van te maken.

Maar we hopen dat veel parochianen zich ook "geestelijk"
voorbereiden op Kerstmis tijdens de Advent, die dit jaar
begint op zondag 30 november. Als we de mooie lezingen op
die vier zondagen uit Mattheus dit jaar op ons laten inwerken,
wordt die boodschap van de Advent ons eigen. We hopen
veel parochianen te ontmoeten in de vieringen tijdens de
adventstijd. En daarna natuurlijk ook nog met Kerstmis.

De volgende uitgave van Pieckfijn Parochienieuws
verschijnt op dinsdag 9 december 2025.
Dat is de editie Kerstmis 2025 en januari 2026
en bestrijkt de periode 21 december 2025 t/m 8 februari 2026.
Kopij voor deze uitgave aub zo vroeg mogelijk inleveren
maar voor 25 november 2025
en sturen naar: redactie_c@rk-npg.nl



Einde en Begin

De maand november wordt gekenmerkt door drie
sterke momenten die ons geloof ons biedt.

Het hoogfeest van alle Heiligen, Herdenking van
de overledenen en begin van Advent.

Met Hoogfeest van Allerheiligen prijzen wij God
en danken wij Hem voor het geschenk van
zovelen van onze broeders en zusters die hun
leven volledig aan God en door God aan de mensheid hebben toegewijd, en vanuit de hemel
vrienden, beschermers en voorbidders voor ons blijven zijn.

En op twee november vieren we de herdenking van al onze overleden broeders en zusters, onze
dierbaren. Het is een dag van gebed voor onze dierbaren die in Godshuis werden opgenomen en
door gebed versterken wij ook onze band met hen, voelen wij hun voordurende aanwezigheid.

De gelovige mens ziet de dood niet als een muur, een drastische scheiding, maar als een deur die de
hemel en aarde verenigt. Tot Paasdag was het een muur, Christus verandert hem in een deur naar
de hemel. Dit betekent niet dat we moeten doen alsof de dood ons niet doet lijden. Het betekent
vooral dat we niet moeten toestaan dat het lijJden wanhoop brengt.

De kerkvader, Heilige Augustinus schreef in de vierde eeuw over het overlijden deze pakkende tekst:
“De dood is niets. Ik ben slechts aan de andere kant, Ik ben mezelf, jij bent jezelf. Want wat we voor
elkaar waren, zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals
weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Glimlach, denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt, zonder
hem te benadrukken, zonder een zweem van droefheid. Het leven is wat het altijd is geweest.

De draad is niet gebroken. Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Omdat je me niet meer ziet?

Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg. Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart
opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden, zuiverder dan ooit.

Dus, droog je tranen en ween niet, als je van me houd. Ik blijf altijd bij je. Ik leef voor altijd bij God."

Op zondag 30 november begint in de Kerk een nieuw kerkelijk jaar en de Advent, de tijd van
voorbereiding op Kerstmis, Geboortedag van Heer Jezus Christus.

“Laten wij de Heer vreugdevol ontmoeten". Dit zijn de sleutelwoorden van Advent.

Advent is precies dat, en daarom is het zo mooi. Zo ontmoet je de mensen van wie je houdt,

met vreugde. "Laten wij de Heer vreugdevol ontmoeten™: hier is de hele Advent, want Advent is niet
“iets”, maar Advent is “lemand” die ons komt bezoeken. Deze lemand is Jezus Christus en wij gaan
Hem met vreugde tegemoet, omdat we weten dat Hij van ons houdt, dat Hij komt om ons te
redden, dat Hij ons leven komt geven. De belangrijke figuren in Advent zijn Heilige Jozef en Maria.
We wenden ons dan tot Hen toe en vragen Hen: “Ga met ons mee in deze adventstijd, begeleid ons
op het pad van bekering, zodat we de deuren van ons hart en
ons leven openen voor het Licht van de wereld; zodat onze blik
verandert en vernieuwd wordt in de schoonheid van dit Licht;
zodat ons leven voor velen, voor iedereen, een weerspiegeling
van Jezus Christus kan zijn die ons redt en ons het leven en
vreugde schenkt.

Pastor J. Konchenko-Lennarth
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Samen de Kerk doorgeven aan volgende generaties

Nalaten aan uw parochie:

"Samen de Kerk doorgeven aan volgende generaties".
Onze parochie kent een lange en rijke traditie.

In de kerk vindt u inspiratie, u bent er misschien getrouwd,
u bent er gedoopt, hebt de eerste heilige Communie
gedaan en het vormsel. Als u kinderen heeft, hebben zij
waarschijnlijk ook deze sacramenten in de kerk
ontvangen. Veel parochianen hechten aan die
vertrouwde tradities, rituelen en sacramenten die passen
bij het leven in onze parochie, uw parochie.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat in onze woonplaatsen
het katholieke leven zal blijven bestaan.

Financiéle steun is nodig om ook toekomstige generaties
deelgenoot te maken van de traditie en deze voort te
zetten. Met uw steun draagt u bij aan de toekomst van de
Kerk en het kerkelijke leven in uw omgeving.
Nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere
aanvulling op de inkomsten van een parochie.

Daarmee kunnen we samen de Kerk doorgeven aan
volgende generaties.

Wanneer u een testament laat opstellen door een notaris,
bent u er zeker van dat er zorgvuldig met uw nalaten-
schap wordt omgegaan. Met een testament kunt u meer
regelen dan met een codicil. Bovendien bewaart de
notaris het originele testament veilig in zijn of haar kluis.

Wil je katholiek worden?

Ben je nog niet gedoopt en zou je dit wel willen?

Of ben je wel gedoopt maar heb je nog geen Heilig Vormsel
ontvangen? Misschien wil je gewoon meer weten over ons
katholieke geloof?

Voor volwassenen en tieners vanaf ongeveer 16 jaar start
hiervoor een interessante voorbereiding. We komen zes
dinsdagavonden samen om met elkaar te leren over de
Bijbel, de zeven sacramenten (0.a. Doopsel, Eucharistie,
Vormsel), kerkelijke feestdagen en de kerkelijke gebruiken,
Het zijn interactieve en leerzame avonden die worden
begeleid door diaken Ronald Dits.

De uiteindelijke opname in de kerk vindt plaats tijdens

Hebt u al eens nagedacht over uw testament?

Naast uw dierbaren cok de parochie opnemen in uw
testament is het overwegen meer dan waard,

Heeft u behoefte aan een gesprek over uw
nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat van onze parochie. Zij verwijzen u

door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt
spreken. Daarnaast kan ook een notaris u van

dienst zijn. Hij of zij is deskundig en kan een testament
voor u vastleggen. Ook kunt u meer lezen

over nalaten aan de parochie in de brochure

‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen
meer dan waard. U kunt de brochure vinden op de
website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen

bij het secretariaat van onze parochie.

Kijk voor meer informatie over nalaten aan de
parochie op onze website:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl of bel met het
centraal secretariaat in Spijkenisse: 06-51115724

de Paaswake op 4 april 2026.

De eerste avond is op dinsdag 10 februari 2026 en we
beginnen om 19:30 uur. Enkele mensen hebben zich al
voor deze avonden opgegeven. De locatie van de
voorbereiding is afhankelijk van de woonplaats van de
deelnemers.

Dit jaar was de voorbereiding in de pastorie van de kerk in
Hellevoetsluis. Maar ... twijfel je nog? Ook dan kan je naar
de eerste avond komen en je laten informeren.

Geef je dan wel eerst op bij diaken Dits:
rdits@deheiligefamilie.nl of via de telefoon (06 16822267).
diaken Ronald Dits

Aanmelden voor het Heilig Vormsel

In het weekend na Pinksteren was onze bisschop in onze kerk in Hoogvliet om tijdens een feestelijke viering 17 kinderen
het Heilig Vormsel toe te dienen. Dit is het derde sacrament dat kinderen mogen ontvangen, na het doopsel en de eerste
communie. Tijdens de voorbereiding worden de kinderen onder andere geleerd wat de Heilige Geest is en wat het kan
helpen in ons leven. Ook mogen de vormelingen mee naar een leuke bijeenkomst speciaal voor jongeren: de Vuurdoop.
In het begin van het nieuwe jaar starten we opnieuw met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De voorbereiding
bestaat uit een aantal leuke bijeenkomsten (op zondag om 11 uur) en op de zaterdag voor Pinksteren mag je mee naar
de Vuurdoop, dat is dan op zaterdag 23 mei 2026. We hopen dat we de bisschop weer rond Pinksteren mogen ontvangen
om het Heilig Vormsel toe te dienen. Ouders van kinderen die in groep 8 (en soms in de brugklas) zitten en bij onze
parochie zijn ingeschreven krijgen hierover een brief. Als u uw kind wilt opgeven voor dit sacrament, ga dan naar onze
website (www.hhnicolaaspieckengezellen.nl). Bij het kopje levensmomenten staat "Vormsel" met meer informatie en
een formulier om in te vullen. Lukt het niet of heeft u andere vragen, stuur een e-mail of bel ons.

Namens de werkgroepleden voor het Heilig Vormsel, diaken Ronald Dits (r.dits@deheiligefamilie.nl, 06-16822267)
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Eenste . Volgens de planning voor 2026 gaan we uit van de volgende data:
g_D Comemunic - 4 april, tijdens de Paaswake opname van de geloofsleerlingen ( jong volwassenen).
Voxms ”@ - 12 april, Eerste Communie in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse.
—_) - 24 mei, (Pinksteren) Heilig Vormsel { onder voorbehoud).
- 7 juni, op Sacramentsdag, Eerste Heilige Communie in Hoogvliet en Rhoon.
Kijkt u op www.hhnicolaaspieckengezellen.nl voor meer informatie, onder het kopje "levensmomenten”.
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Feest van de Kerkwijding (van de Sint-Jan van Lateranen)

Het Kerkwijdingsfeest is een christelijk feest ter herinnering aan de consecratie van een
kerk of een basiliek. In de archieven van een parochie is dat vaak nog wel terug te
vinden, maar soms ook niet. {De Willibrorduskerk is van 29 oktober 1894, én
Willibrorduszondag op 7 november: we vieren 2 feesten in één keer!(Roel v.d.Poll)

|s de datum van de kerkwijding onbekend, dan zou je het op 9 november kunnen vieren:
dit is het feest van de basiliek in Rome, de hoofdkerk van de stad en van de wereld. Het
viert de eenheid van de Latijnse Kerk met de paus van Rome.

De Aartsbasiliek van de Allerheiligste Verlosser en van de Heiligen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Zo
heet de Sint-Jan-van-Lateranenbasiliek in Rome voluit. Zij is niet alleen historisch, maar ook protocollair de
belangrijkste kerk in het pauselijke Rome. En dus niet de Sint-Pietersbasiliek of een van de twee andere basilicae
maiores — de Santa Maria Maggiore (Maria de Meerdere) en de Sint-Paulus-buiten-de-Muren - zijn de kathedraal van
de bisschop van Rome. De bisschopszetel van de paus staat wel degelijk in de Sint-Jan-van-Lateranenbasiliek.

Keizer Constantijn

De kerk en het bijbehorende Lateranenpaleis — genoemd naar de aloude Romeinse adellijke familie Lateranus - werden
op 9 november 324 door paus Sylvester | ingewijd. Keizer Constantijn de Grote had haar laten bouwen naar aanleiding
van het Edict van Milaan van 313. Een beetje usurpatie toch, want het eerste initiatief voor een godsdienstvrijheid was
van zijn voorganger Licinius uitgegaan, maar Constantijn had deze na een lange burgeroorlog verslagen. Hoe dan ook
bouwde Constantijn zo meteen het oudste kerkgebouw van Rome.

Met een lengte van 100 meter en een breedte van 65 meter was het ook naar Romeinse normen een grote basiliek.

De ocorspronkelijke kerk werd in 869 door een aardbeving verwoest. Het huidige kerkgebouw dateert van 1650. Paus
Innocentius X had naar aanleiding van dat Jubeljaar aan de Zwitserse architect Francesco Borromini de opdracht
gegeven van de talloze malen herbouwde middeleeuwse kerk een moderne kerk te maken. Borromini liet de
plattegrond en structuur van de oorspronkelijke kerk intact. Het houten plafond uit de oude basiliek, dat van de paus
bewaard moest blijven, zorgt voor een scherp contrast met de barokke kerkruimte. De classicistische facade werd in
1733-36 ervoor gebouwd; de bronzen poorten zijn afkomstig van de aloude Curia Julia.

‘Moeder aller kerken’

Paus Gregorius XI (1370-1378) bestempelde de kerk
bij pauselijke bulle als Moeder aller kerken, zoals
onderaan op de sokkels van de gevel te lezen valt:
Sacrosancta Lateranensis ecclesia omnium urbis et
orbis ecclesiarum mater et caput (De hoogheilige
kerk van Lateranen is van alle kerken in deze stad en
ter wereld de moeder en het hoofd). Tijdens het
Westerse Schisma was de Sint-Jan in verval geraakt,
een aantal branden hadden zowel de basiliek als het

paleis getroffen.

Na de terugkomst van de pausen naar Rome waren
de Lateraanse gebouwen lange tijd onbruikbaar.
Sinds de twaalfde eeuw wordt op 9 november het
feest van de kerkwijding van Sint-Jan-van-Lateranen
gevierd. Aanvankelijk was dit feest beperkt tot de
stad Rome, maar het werd uitgebreid naar de
universele Kerk. Reden daarvoor was groeiende
inzicht dat de bisschop van Rome, wiens ‘cathedra’ in
de Sint-Jan-van-Lateranen staat, de opvolger is van
de apostel Petrus en dus het hoofd van de gehele
liefdesgemeenschap van Christus, zoals Ignatius van
Antiochié in de vroege tweede eeuw al stelde.




SCHEURKALENDER 2026

Scheurkalender 2026 E b d "
Bijna ieder weekend kom ik in het verpleeghuis, niet ver van mijn dorp. Daar bezoek ik en bemoe Ig In g
ouderen, sommigen met somatische klachten, anderen met meer geriatrische VOOr e l ke d 4 g

gebreken. En steeds weer word ik geraakt door hun onbevangenheid en ook door hun
verlangen naar structuur. Die is voor beide groepen ouderen vaak ver te zoeken.
Daarom zijn ze blij met vaste rituelen zoals de communie of het avondmaal dat ik
meebreng. Die zijn als handvatten van vroeger in de chaos van vandaag. Ze verwijzen
naar Christus en geven moed en kracht in hun bestaan. En altijd ga ik bidden met deze
ouderen. Dan noem ik de dag en het woord uit de Bijbel die zo centraal staan in deze
Scheurkalender. Ook dat woord is voedsel voor de ziel en geeft richting aan de dag. Zo
ervaar ik iedere week hoe deze kalender een zegen is voor ouderen die vaak niet meer
voor zichzelf kunnen zorgen. Daarem ben ik dankbaar naar allen die deze kalender
mogelijk hebben gemaakt. Want zij geven veel meer dan houvast, ze zorgen voor licht
in het donker. Te bestellen via www.bijbelvereniging.nl 4 €19,50

Leo Fijen

Honderden misdienaars en acolieten op pelgrimage

naar Oudenbosch.

Op zaterdag 13 september ging ik met meer dan 450 misdienaars
en acolieten uit het gehele land naar Oudenbosch voor de
landelijke misdienaarsdag. Na het verzamelen in “Fidei en Arti”
liepen we, terwijl alle klokken van de Basiliek hun indrukwekkende
lied zongen, in processie naar de Basiliek van de HH. Agatha en
Barbara, de kleine kopie van de Sint-Pieter in Rome, voor de
feestelijke eucharistieviering samen met bisschop Liesen,
hulpbisschop Woorts, vicaris Paul Verbeek, pastoor Maickel Prasing
en een aantal priesters en diakens.

In zijn homilie benadrukte vicaris Verbeek dat misdienen zeker op
wat oudere leeftijd van moed getuigt om tegen schoolkameraden
te zeggen dat je misdienaar bent. En “waarom willen we zo graag
dicht bij Jezus staan? Omdat je bij het altaar letterlijk dichter bij
onze lieve Heer bent.” Hij verwijst daarbij naar de jonge heilige
Carlo Acutis, die ooit zei: "De eucharistie is mijn snelweg naar de hemel.Daarna werd de groepsfoto genomen op het plein
voor het monument van de Zouaven.

Na de lunch volgde een mysterietocht door Oudenbosch langs Sint Anna, de kapel van de begraafplaats, de Lourdesgrot,
Saint Louis, het museum en het Zouavenmuseum.

Als afsluiting kregen we de zegen met een reliek van Carlo Acutis en een gezegende sleutelhanger.

Van onze parochie waren ook een aantal misdienaars en acolieten uit Hoogvliet aanwezig. (zie foto...)

Peter Ambags (als acoliet van Oudenbosch)

Adventsactie 2025: Koester een kind, bouw mee aan morgen
Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar ze
recht op hebben. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze
anders zijn. Omdat hun familie in de marge leeft en omdat iedere dag een
strijd is om te overleven. De 60e Adventsactie-campagne staat stil bij deze
kinderen.

Adventsactie vindt dat ieder kind een volwaardige plek in zijn of haar
gemeenschap verdient. leder kind doet ertoe en heeft het recht om mee te
doen, om te leren, te groeien en bij te dragen. Daarom zet de jaarlijkse
Kerstactie van de Nederlandse katholieke gemeenschap zich in voor
kinderen die nu nog worden buitengesloten. Met lokale partners zorgt
Adventsactie ervoor dat deze kinderen wél naar school kunnen, dat zij wél
medische zorg krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun gemeenschap.
Maak van de 60e verjaardag van Adventsactie een groot feest!

U kunt ervoor zorgen dat Adventsactie de 60e verjaardag met zoveel
mogelijk kinderen kan vieren! Doe mee via de collecte in de kerk of
rechtstreeks op www.adventsactie.nl
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zijn tal van wonderverhalen verbonden.

Toen de Frankische koningen vanaf het tweede kwart van
de zevende eeuw hun gezag over de kuststreken van de
Lage Landen uitbreidden, kwam de bevolking voor het
eerst in aanraking met het christendom.

Willibrord was de eerste zendeling die hier verscheen. Hij
was geboren in Northumbria. Op ongeveer dertigjarige
leeftijd was hij in een lers klooster tot priester gewijd.
Daarna reisde hij naar de kustgebieden van de Lage
Landen om er de heidenen te gaan bekeren. Hij wist in
vijftig jaar tijd een groot deel van de Nederlandse
kuststreken te kerstenen en stichtte de abdij van
Echternach (Luxemburg).

Over Willibrords
komst naar
Nederland bestaan
verschillende
verhalen. Het is in
ieder geval zeker dat
hij in deze periode
de Lage Landen en

' het huidige Zeeland
bezocht. In het meest gangbare verhaal landde Willibrord
in 690 op het strand van Katwijk. Een ander verhaal laat
hem eerst voet op Zeeuwse bodem zetten, namelijk op
Walcheren.

Bij zijn aankomst op Walcheren stelde Willibrord meteen
een daad. Volgens de overlevering sloeg hij een
afgodsbeeld kapot. Dat kwam hem op een aanval te staan
van de bewaker van het beeld. Maar diens zwaardslag
werd op wonderbaarlijke wijze afgeweerd. Velen die erbij
stonden of ervan hoorden, waren zo onder de indruk dat
ze zich lieten dopen. Of dit allemaal waar is, weten we
niet.

Wonderverhalen rond zijn
persoon doen nog altijd de
ronde. Op meerdere

. plekken zou Willibrord
wonderen hebben verricht
en waterputten hebben
laten ontstaan. Naar de
legende wil, liet hij ook zo'n
put verrijzen in Zoutelande.
Willibrord zou ook het dorp
zelf hebben gesticht. Toen
bleek dat de bevolking
gebrek aan drinkwater had en het dorp daardoor niet tot
bloei kwam, trok Willibrord met zijn staf een kruis in de
aarde. Direct welde er een zoetwaterbron op. Op deze
plek werd de Willibrordusput gebouwd.

EMN GEZELLEN

Feest van Willibrordus ( 7 november)

De Engelse zendeling Willibrordus kwam in het jaar 690 naar "de Nederlanden" om het christendom te
verkondigen. Daarmee legde hij de basis voor het latere bisdom Utrecht. Met zijn persoon en optreden

Met name in de middeleeuwen werden aan de waterput
van Zoutelande bijzondere krachten toegeschreven. En
zelfs in de 20ste eeuw kwamen nog gelovigen naar deze
plek. In 1958 moest de oude, inmiddels overdekte put
wijken voor een dijkversterking. De put werd
landinwaarts, vlakbij de kerk van Zoutelande, weer
opgebouwd.

Met Willibrord zijn meer wonderverhalen verbonden. Zo
zou hij op Walcheren met zijn staf een streep in het zand
hebben getrokken, waarna de duinen verrezen.

En hij zou zijn waterfles met 12 bedelaars hebben
gedeeld. De fles raakte niet leeg. Dit verhaal heeft zich
gehecht aan Vlissingen, waar deze gebeurtenis zich zou
hebben afgespeeld. Daarom zou de plaats ‘'Vlessingen'’

zijn genoemd en de fles in het stadswapen zijn
opgenomen.

De kerk van Westkapelle
groeide uit tot het centrum
van de Willibrordverering.
 In de elfde eeuw raakte het
verhaal van Willibrords
aankomst en het gevecht
met de bewaker verbonden
e aan dit Walcherse kustdorp.
Er werd verteld dat
Willibrords bloed zichtbaar
was op het altaar in de kerk. Ook bezat de kerk relikwieén
van de zendeling — vermoedelijk geschonken door de
abdij van Echternach, waar Willibrord overleed.
Westkapelle werd daarom een bekend pelgrimsoord. De
kerk zelf is er niet meer. Alleen de toren staat er nu nog, in
gebruik bij Rijkswaterstaat als vuurtoren "Het Hoge Licht".

Willibrord werd later bisschop van Utrecht en overleed in
739in zijn abdij in Echternach. Zijn graftombe bevindt
zich in de crypte van de basiliek aldaar. Na Pinksteren is
daar jaarlijks de “springprocessie’. En sinds 2002 is er weer
elk jaar in Utrecht een processie waarbij een reliekschrijn
met delen van het gebeente van Willibrord wordt
rondgedragen door de stad.




OKTOBER

Zondag 12 oktober
Kinderwoorddienst

Locatie: H.Antonius van Paduakerk
Hellevoetsluis

Woensdag 15 oktober

Bijbelfilm "Esther"

Tijd: 10.00 uur

Locatie: Parochiehuis Nobelstraat Brielle
Toegang gratis, zie pagina 9

Donderdag 16 oktober
Koffieochtend

Tijd 10:30 uur

Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

Maandag 20 oktober

Bijbelfilm; "De Schepping"

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur

Dinsdag 28 oktober
kerkchoonmaak

Tijd: 9:00 uur

Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

NOVEMBER

Zaterdag 1 november
Allerheiligen

Zaterdag 1 november
Gedachtenisconcert

Tijd: 20.00-21.15

Locatie: Dorpskerk Zuidland

Vrije toegang met een gift na afloop
Informatie: www.archipel-online.com

Zondag 2 november
Allerzielen
Kinderwoorddienst

locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

Maandag 3 november
Koffieochtend

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur

Zondag 9 november
Kinderwoorddienst

Locatie: H.Antonius van Paduakerk
Hellevoetsluis

Parochieagenda

Maandag 17 november

Bijbelfilm; "Abraham" deel 1

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur

Donderdag 20 november
KoffieochtenTijd: 10:30 uur
Locatie: Willibrordukerk-Rhoon

Dinsdag 25 november

Uiterste datum kopij aanleveren
voor de volgende editie van
Pieckfijn Parochienieuws

Zondag 30 november
Advent 1

DECEMBER

Maandag 1 december
Koffieochtend

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00-12.00 uur

Zondag 7 december - Advent 2
kinderwoorddienst
Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon

Zondag 14 december - Advent 3
Kinderwoorddienst

Locatie: H.Antonius van Paduakerk
Hellevoetsluis

Donderdag 18 december
koffieochtend

Tijd: 10:30 uur

Locatie: Willibrordus-Rhoon

Zondag 21 december
Advent 4

JANUARI 2026

Maandag 5 januari

Koffieochtend

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00-12.00 uur
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lemand vertelde me eens dat ze wakker werd van een vreemd geluid. Het was een
pikkend geluid. Toen ze opstond zag ze een vlinder angstig heen en weer vliegen

aan de binnenkant van de ruit, terwijl aan de buitenkant een mus heftig op de ruit
pikte proberen binnen te komen. [ r zag het glas niet en verwachtte
~ dat ze ieder moment gepakt zou word mus zag het glas ook niet en dacht
aan een lekker maaltje. Maar al die tij veilig. Er was geen gevaar.
Het was alsof de mus er niet eens was, v
beschermde haar. Zo is het ook met een
Heer Jezus Christus voor sta :

Maar de Heer is trouw, Hij zal u|
2 Tessalonicenzen 3:3



NIEUWS UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

BRIELLE

Terugblik op de zomer in Brielle

De zomer van 2025 was in onze locatie

te Brielle een tijd waarin genoeg te beleven was.

Zo was er op 22 juni het tuinfeest in de tuin bij de parochiekerk
van Brielle. Op 12 juli was de Nationale Bedevaart naar het
Bedevaartsoord in Brielle. En op 24 augustus werd in Brielle de
oecumenische wandeling georganiseerd. Stuk voor stuk waren
deze evenementen succesvol, mede dankzij de inzet van onze
vrijwilligers. Zij bouwen voort op het werk van hun
voorgangers, van wie Corry Verbrugge ons deze zomer helaas
is ontvallen. Haar grote inzet was van grote betekenis voor de
parochie en het Bedevaartsoord. Daar is zij 31 augustus nog
voor geéerd in een gedicht dat toen door Thea van der Molen
werd voorgedragen.

Zondag 9 november 2025: De kerk is het huis van God

Zondag 9 november a.s. zal in de RK-kerk, Nobelstraat 24 in Brielle een viering gehouden worden met kinderwoorddienst.
De evangelielezing van deze zondag is Johannes 2, 13-22.

Deze zondag onderbreken we de gewone zondagen door het jaar, omdat op 9 november het Feest van de Kerkwijding
van de St. Jan van Lateranen wordt gevierd. Deze basiliek is de kathedraal van de Paus als bisschop van Rome en wordt
de ‘moederkerk’ van Rome en van de wereld genoemd. Deze kerk is het zichtbare symbool van de universele kerk. Het
nodigt ons uit om vooruit te zien naar het Huis van God in het hemelse Jeruzalem.

Het evangelie laat ons Jezus zien die boos wordt omdat men van zijn Vaders huis een markthal heeft gemaakt.

Met de kinderen bespreken we hoe de heiligheid van onze kerk gerespecteerd moet worden.

Bijvoorbeeld door niet te rennen en zachtjes of niet te praten. Even knielen
voor Jezus in het tabernakel wanneer je binnenkomt.

In Gods Huis komen we samen om naar zijn woorden te luisteren en samen te
bidden.

. Adventsproject De Nieuwe Wereld
\"‘— In de adventsperiode zal er in Brielle elke zondag om 9.30 uur een
P kinderwoorddienst zijn. We wijzen met de lezingen de weg naar de Nieuwe

It i
INDERWOORDDIEN ST Wereld van God, een wereld waar het leven zo zal zijn, als God dat graag ziet.

De lezingen zijn deze periode uit het Evangelie van Matte(s.

i
K

1e zondag van de advent (30 november)
Jezus roept de leerlingen op om waakzaam te zijn: je weet nooit wanneer
Hij voor de deur zal staan... dus het is zaak om op te letten, of je nu oud of jong bent!
2e zondag van de advent (7 december)
Johannes wijst ons de weq. Hij is een profeet, en roept de mensen op om niet lui te zijn, maar iets te doen.
Doe iets! Ga goed leven en ga mee op weg naar de Nieuwe Wereld!
3e zondag van de advent (14 december)
Johannes, die zoveel mensen opgeroepen heeft om zich te laten dopen, zit in de gevangenis.
Daar slaat bij hem de twijfel toe. Als je geen zicht meer hebt op wat er allemaal gebeurt, kun je je
afvragen of je wel op de goede weg bent. Jezus moedigt Johannes aan om vol te houden.

: 4e zondag van de advent (21 december)
Maria is zwanger, en Jozef weet van niets. Wat moet Jozef
doen? Een engel helpt hem in een droom om de juiste
keuze te maken. Hij zal trouwen met Maria en zo het
verhaal van God en mensen helpen gebeuren.
En dan is het Kerstmis. We vieren dat Jezus vrede
en licht naar deze wereld bracht.
Met de kinderen gaan we een kijktafel maken,
die elke zondag verder vormgegeven wordt.
We nodigen jullie uit om mee te helpen aan de wereld van Jezus, de nieuwe Wereld!
Ingrid den Bakker, Werkgroep Jeugd Brielle

“Je weet toch dat je Gods tempel
bent en dat de Geest van God in je
woont?

Want de tempel van God is heilig en
die tempel ben jiji" (1 Kor. 3, 16-17)
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HELLEVOETSLUIS
Werkgroep Kerkbalans

De werkgroep is al weer druk bezig met de voorbereiding voor de jaarlijkse actie Kerkbalans 2026.

* Begin dit jaar hebben veel parochianen positief gereageerd op de brieven en mails die wij stuurden.
Velen van u hebben een financiéle bijdrage toegezegd voor dit jaar. En gelukkig hebben we al veel toezeggingen
ontvangen, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. Mocht U de toezegging nog niet hebben voldaan, wilt U dan zo
vriendelijk zijn dit alsnog te doen? Ook wanneer u niets heeft toegezegd is het natuurlijk heel fijn als wij toch een
bijdrage van u mogen ontvangen. Op NL54 INGB 0004 176644 t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius van Paduakerk zijn al uw
giften van harte welkom. Wij vertrouwen erop dat U onze kerk een warm en gul hart toedraagt.
Laten wij allen meehelpen onze gemeenschap en kerkgebouw in stand te houden zodat wij nog lang met velen
kunnen samenkomen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Kinderwoorddienst en koffiedrinken op 9 november en 14 december

ledere tweede zondag van de maand is er tijdens de viering van 11.30 uur een kinderwoorddienst en ook na afloop
van die vieringen is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de parochiezaal. ledereen is daarbij van harte
welkom.

Blauwe kratten Voedselbank

Wilt u zeker de komende maanden de blauwe kratten achterin de kerk vullen met houdbare 'T[T’ EQEBSE!.BMH.HL
levensmiddelen. De klanten van de Voedselbank, die niet zonder deze hulp kunnen, zullen i

er u heel dankbaar voor zijn.

Allerzielen

Allerzielen is de dag van de Gedachtenis van alle overledenen. Ook het afgelopen jaar zijn er weer parochianen ons
ontvallen. Tijdens hun afscheidsdienst in de kerk is er op de herdenkingswand bij het Antoniusaltaar een
gedachteniskruisje met hun naam opgehangen. De gedachtenisviering vindt plaats op zondag 2 november om 11.30
uur. Het is een woord- en communieviering waarbij het Praisekoor de zang zal verzorgen. Tijdens deze viering
herdenken wij de overleden parochianen van het afgelopen jaar. Hun gedachteniskruisjes worden deze dag aan de
familieleden overhandigd om mee naar huis te nemen, Alle parochianen zijn bij deze viering welkom en worden ook
van harte uitgenodigd om voor hun overleden dierbaren een kaarsje tijdens deze viering aan te steken.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om na te praten in de Parochiezaal.

Samen de handen uit de mouwen!!
In onze geloofsgemeenschap is een groot aantal vrijwilligers actief zoals voor schoonmaak- en administratieve
werkzaamheden (wekelijks op dinsdagochtend), het Antoniuskoor repeteert elke maandagochtend en het Praisekoor
op donderdagavond, het hele jaar door bezoeken vrijwilligers zieke en oudere parochianen. Wekelijks op zondag is er
iemand als koster om de viering goed te laten verlopen. Dit zijn nog maar
een paar taken waarmee vrijwilligers bezig zijn in onze kerk. Met grote
inzet draagt ieder zijn steentje bij, maar ook bij onze vrijwilligers gaat de
leeftijd tellen. We zijn dringend op zoek naar nieuwe, jongere vrijwilligers
om een aantal taken van oudere vrijwilligers over te nemen. Meld u a.ub.
aan, we hebben u heel hard nodig. Informeer zondags na de viering

wat u voor ons kunt betekenen of bel met Margreet Volk (06-5370 5065 ) of
Ferry Verwater (06-2746 0401) voor meer informatie.

De Locatieraad

Voorlopig nog geen klokgelui

Nee het is nog niet zover dat er al een hoogwerker of steiger bij de toren
van onze kerk staat. De kerkklok zal voorlopig dan ook nog niet kunnen
luiden. Pas in het komend voorjaar gaat de aannemer aan de slag om de
door houtrot aangetaste onderdelen van de toren te vervangen.
Waarschijnlijk wordt het hele houten bovenstuk van de toren eraf gehaald.
Dan wordt op locatie bij de kerk of in een werkplaats een nieuwe houten
constructie gemaakt die daarna weer teruggezet wordt. Hopelijk zal in de
loop van volgend jaar de kerkklok dan weer luiden.

Wilt u ons helpen met een financiéle bijdrage dan zijn wij daar heel blij mee
natuurlijk. Op NL 54 INGB 0004 1766 44 kunt u onder vermelding
“kerktoren” een (extra) bijdrage overmaken voor de kosten van het herstel.
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Inmiddels zijn we al een tijdje weer
begonnen met het nieuwe seizoen van het jeugdwerk in de
Mariakerk. Zo zijn bijvoorbeeld de kinderkoor en tienerkoor
trainingen begonnen, de kinderwoorddienst is weer
opgestart en ook de tienerbijeenkomsten. Dit jaar laten we
ons inspireren door de Heilige Carlo Acutis en organiseren
we 1 keer per maand een geloofsboost tienerbijeenkomst.

Carlo Acutis was een Italiaanse, katholieke jongen die
bekend werd vanwege zijn diepe liefde voor de Eucharistie
en zijn inzet voor anderen. Zijn bekendste uitspraak is: "De
Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel.’ Overleden in
2006 op slechts 15-jarige leeftijd liet hij een onuitwisbare
indruk achter. Hij werd in 2020 zalig verklaard en op 7
september 2025 is hij heiligverklaard. Hij staat bekend
onder bijnamen zoals de ‘millennialheilige; ‘patroonheilige
van de (computerjnerds, de ‘heilige met sneakers, ‘God's
influencer’ en ‘patroonheilige voor jongeren’ Ondanks zijn
diepe geloof was Carlo een gewone tiener met alledaagse
hobby’s. Hij hield van voetbal en speelde graag videogames
zoals Pokémon en Halo. Dit seizoen laten we ons door hem
inspireren en organiseren we hiervoor speciaal voor de
jeugd een aantal themabijeenkomsten.

Op 4 oktober kwamen we bijeen voor de eerste
geloofsboost. Het onderwerp was ‘Wie is Carlo? Wie zijn
wij?. We aten gezellig samen pizza en bekeken de animatie
video van Stichting Acutis over het leven van Carlo. Naar
aanleiding hiervan bespraken we wie Carlo was, wat hem
bijzonder maakte en vervolgens dachten we ook na over
wat ons bijzonder maakt. We hadden het over heiligheid en
zochten een aantal Bijbelteksten hierover op. We gaven
elkaar tips hoe wij ook in ons dagelijks leven ernaar kunnen
streven om heilig te leven. Door bijvoorbeeld veel geduld
te hebben, vriendelijk te zijn en mensen te helpen.

Naast het met elkaar in gesprek gaan over een aantal
geloofspijlers doen we ook elke bijeenkomst een aantal
bijpassende activiteiten. Dit keer maakten we een eigen
tegeltje met een quote dat Carlo Acutis heeft gezegd wat
ons inspireert. De deelnemers kregen ook een invulkaart
mee naar huis om net als de Carlo kaarten hun eigen

Pokémon kaart te maken met daarop datgene wat hen
bijzonder maakt. We sloten de bijeenkomst af met gamen
en (tafel)voetballen net als wat Carlo leuk vond om te doen.
De deelnemers gaven aan dat ze het heel leuk vonden om
kennis te maken met Carlo en van hem te leren. Ook enkele
ouders reageerden achteraf enthousiast over de
bijeenkomst. Al met al een goede start van de cursus.

De volgende bijeenkomsten staan gepland op zaterdag

1 november 2025 en zaterdag 13 december 2025 om
18:00-20:00 uur in de Mariakerk. Alle tieners zijn van harte
welkom om mee te doen en een boost te krijgen voor hun
geloof met Carlo Acutis.

Om aan te melden of voor meer informatie, neem dan
contact op met Shirleni, Shirreline of Lymardis via
info@youthfaithexploration.nl. Daarnaast hebben we
ook een actieve Whats App Community waar allerlei
mededelingen worden gedeeld.

Om hieraan deel te nemen, scan de QR code.
Shirleni Blanken,

Jeugdwerker Mariakerk £ -
-

Mariakerk Hoogvliet

Op zaterdag 8 november 2025 houdt Jong Katholiek, de
jongerenorganisatie van de Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland, opnieuw een Katholieke Jongerendag (KJD).
Vanuit heel het land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar
welkom in De Schuilplaats in Ede om hun geloof te beleven
en andere jongeren te ontmoeten. Het thema is 'Hoop'

en sluit aan bij het Jubeljaar van "Pelgrims van Hoop".

“De Katholieke Jongeren Dag was de afgelopen twee jaar
een groot succes,” vertellen projectleiders Maudy van der
Heiden en Arieke van Reeken. Samen met een kernteam
bereiden zij het programma voor 2025 voor.

“We kijken ernaar uit om, net als vorig jaar, in Ede bij elkaar
te komen met zoveel Katholieke jongeren uit het hele land.
Daarnaast hopen we dit jaar weer (nieuwe) jongeren te
bereiken en te inspireren om mee te bouwen aan de

kerk in Nederland”

Meer informatie vind je bij: Jong Katholiek Prinses
Marielaan 8 3743 JA Baarn Tel.nr:+06 29 37 57 67

en op: info.kjd@jongkatholiek.nl



SPIJKENISSE

“De wand van verbondenheid” onze plek om overledenen te herdenken.

Achter in de Felicitaskerk hangt aan de muur een gedenkplek voor onze dierbare overledenen

“De wand van verbondenheid”. Hiermee maken we op een zichtbare manier voor de hele
gemeenschap duidelijk, dat we als gelovigen verbonden blijven met onze dierbare overledenen. Het is
gebleken dat deze gedenkplekjes aan de behoefte van troost en bemoediging voldoen, want bijna al de plekjes zijn
bezet. Elk plekje op zich vormt een dierbare herinnering. Elk jaar overlijden er echter weer nieuwe dierbare gelovigen in
onze gemeenschap en die kunnen we geen gedenkplekje meer aanbieden als alle herinneringsplekjes bezet zijn. Dit is
jammer voor de behoefte of het verlangen van parochianen die recent van een dierbare overledene afscheid hebben
moeten nemen. Ook zij willen graag een plekje in de “Wand van verbondenheid”.

De Werkgroep Pastoraat wil met zorg en liefde dit punt onder uw aandacht brengen. Besloten is om op anciénniteit
plekjes vrij te maken. Dit houdt in dat de oudste herinnering van een dierbare

nabestaande wordt verwijderd, als er weer een behoefte aan een leeg plekje is.

De herinneringen worden met zorg weggehaald en bewaard en kunnen door u, Niets doen is

als nabestaanden eventueel opgevraagd worden. U kunt altijd iemand van de en ie!
Werkgroep Pastoraat benaderen om de herinneringen terug te vragen. Vredesweek 2025
Werkgroep Pastoraat

Vredesweekactie in de parochie.

Er is veel ellende in de wereld. Er vallen heel veel onschuldige slachtoffers bij de
vele conflicten. Veel mensen kunnen het niet meer aanzien. Ze zappen weg of
kijken helemaal geen nieuws meer.

In de laatste week van september was het weer Vredesweek. Het thema was
“Niets doen is geen optie!” Nu bidden we wekelijks voor de vrede in de vieringen
in onze parochie. Maar in Spijkenisse bespraken we tijdens de koffieochtend dat
we de bisschop wilden vragen om zich nadrukkelijker uit te spreken voor de

vrede in de regio van het Nieuwe Testament. En zo is de kaartenactie ontstaan < P‘:::kmmﬁl

om de bisschop hiertoe op te roepen. In verschillende kerken van onze parochie sprekan zich uit tegen de corog In Gaza
hebben kerkgangers kaarten ondertekend. 0118 vale Srmalien: e Sctiot
De kaarten worden binnenkort aangeboden aan Mgr. van den Hende. O ey D S

NoveMBER Sint- en Kerstmarkt

' Zondag 30 november is er weer een Sint en Kerstmarkt in de Schaapskooi. Na de
viering kunnen er weer kerstspullen gekocht worden en kunnen de laatste inkopen
gedaan worden door de hulp-sinterklazen. Dit alles onder het genot van heerlijke
oliebollen, chocomel, erwtensoep en wie weet nog meer. De dag ervoor, zaterdag
29 november, kunt u nog spullen inleveren van 14:00 tot 16:00. We zijn
geinteresseerd in kerstspullen, boeken, Cd's en Lp's, en speelgoed.

KINDJE WIEGEN

Op woensdag 24 december om 16.30 uur vindt het “kindje wiegen” plaats.

F EliCitaSkBﬂF Voor de jongste kinderen wordt dan ook het kerstverhaal verteld.
Schaapskooi We zingen liedjes en we vullen samen met de kinderen de speciale kinderkerststal.

10:30 tot 13:30 Na afloop kunnen de kinderen de grote kerststal achter in de kerk bekijken. Het

geheel zal ongeveer een half uur duren,

LET OP: GEWLJZIGDE TUUD VAN DE VIERING OP ZONDAG 2 NOVEMBER
De viering van zondag 2 november - Allerzielen - is verschoven van 09.30 uur naar 14.00 uur.
Er is die dag dus GEEN viering om 09.30 uur de Felicitaskerk.
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SPLJKENISSE

In memoriam Rinus Rentmeester

Op 11 september 2025 hebben we in de Felicitaskerk afscheid genomen van Rinus Rentmeester.

Hij is 83 jaar geworden. Het thema van zijn afscheidsviering was: ‘Er zijn voor de ander’ En laat dit nu
precies het thema zijn, waarmee in 2009 de PCl (Parochiéle Caritas Instelling) van de toen nog Felicitas Parochie werd
opgericht. Samen met vier andere parochianen werd hij door Monseigneur van Luyn benoemd.

Deze vijf mensen startten met als thema: ‘zorgen voor de ander, zodat die

daarna zelf verder kan’. Anders gezegd: zij zorgden voor een steun(tje) in de rug!

In 2005 startte Rinus al bij de Diaconie en vanaf dat moment heeft hij deze taak

met ‘hart en ziel’ uitgevoerd. En niet alleen met vergaderen en notuleren binnen de
PCl, maar 66k in Oecumenische Verbanden.

Rinus wist ook heel goed zijn handen uit de mouwen te steken.

Zo heeft hij samen met Tiny Vogel bij een cliénte gordijnen opgehangen, gezorgd voor
een rollator en een beter bankstel. Tot op het laatst was Rinus als lid van de
caritaswerkgroep betrokken bij de PCl in onze NPG parochie. Nog niet zo lang geleden
heeft hij een PCl zuil gemaakt voor de Felicitaskerk, waardoor hij de PCl in deze kerk
zichtbaarder heeft kunnen maken.

Nu is deze zuil een tastbare herinnering geworden aan zijn werk voor de medemens.
Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet gedurende die vele jaren.

Rinus bedankt voor het meedenken en voor jouw hulp aan de mensen die een steuntje
van de PCl konden gebruiken. Rust zacht.

Namens de Caritaswerkgroep Spijkenisse en het bestuur van de PCI NPG

Tiny Vogel en Trudie Allerts

In memoriam Guus Kneefel

Op 9 september 2025 is na een kort ziekbed Guus Kneefel overleden. Guus is 87 jaar
geworden, Hij heeft in de Felicitaskerk heel wat voetstappen gezet. Samen met Theo
Braem, hebben zij heel veel klussen en klusjes verricht. Om er een paar te noemen:
Samen hebben zij het katrolsysteem bedacht, waarmee de Adventskrans iedere
zondag in de Adventstijd naar beneden gehaald kan worden om de kaarsen aan te
steken. Ook hebben zij samen het mooie Maria-altaar gemaakt waarop het beeld van
Maria haar plaats kreeg. Guus bracht mensen naar de kerk en hij was hulp-koster.
Voor al zijn werk heeft Guus, al weer enkele jaren geleden, de Frans Kempen penning
mogen ontvangen. Guus bedankt voor al je inzet, rust zacht, je hebt het verdiend.

GERARDUSKALENDER 2026

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender,
uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag
op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder
het motto: ‘elke dag een beetje spirit!. Op de achterkant staan
afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om
elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de
moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin
van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en
plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en
vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender
komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden
georganiseerd. Kijk ook op internet: www.kloosterwittem.nl.

Deze kalender is in Hoogvliet en Rhoon verkrijgbaar bij:

Dhr. CPW van Schéll, e-mail: tvanscholl@kpnplanet.nl tel: 06-4984 9567
In Hellevoetsluis: op zondag achterin de kerk of in de parochiezaal bij
Karin de Jel, e-mail: karindejel@hotmail.com (Graag vooraf bestellen!)
In Spijkenisse: op zondag na de viering achterin de kerk bij

Thea Ooijendijk tel: 06-5107 1757 De kalender kost € 11,50

Gerardus
kalender




RHOON

Activiteitencommissie Kinderwoorddienst
Op iedere derde donderdag van de maand In het begin van de maand op
kunnen we gezellig bij elkaar komen in de de eerste zondag. Er is dan een
pastorie; vanaf half 11 bent u hartelijk eucharistieviering:

welkom voor de maandelijkse koffieochtend. Komen jullie ook ?

Voor de komende maanden: 20 november, 18 december. Jullie zijn hartelijk welkom!

- Informatie bij : Astrid van Rosmalen : 06-36417204 Op 2 november (Allerzielen), en

of Marijke Kokkelink: 06 -26863880. op 7 december (Advent).

- Het is niet alleen voor "ouderen” hoor: U bent 66k van

harte welkom voor een kopje koffie, een praatje. Gezellig!
Sparen voor de Voedselbank Hoogyvliet.
Houdbare levensmiddelen zijn altijd welkom. Ook bv. shampoo en bad/doucheschuim.
Jolanda Klootwijk en ik brengen de producten vrijdags naar de Voedselbank Hoogvliet. Ook
de leden van de R.K.Parochie te Rhoon doen enthousiast mee.

Dank u wel voor uw betrokkenheid door de diaconieén en kerkbestuur van de kerken van
Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet: Marian Heijboer.

Ter vervanging van de twee 5-armige kandelaars naast tabernakel (de toestand wordt nu wel heel
slecht) krijgen we nu de beschikking over een set van zes verguld koperen kandelaars. Dit dankzij de
inspanningen van pastoor Egging. Ze zijn afkomstig uit de nu gesloten Johannes de Doperkerk in
Vlaardingen. Het zijn weliswaar oude kandelaars uit circa 1875-1900. De stijl is neoromaans.

Een dingetje nog: ze moeten nog worden gepoetst en van overtollig kaarsvet worden ontdaan.
Traditiegetrouw gebeurt dat altijd op de ( overigens altijd heel gezellige)
kerkschoonmaakochtenden. De eerstvolgende is op dinsdagochtend 28 oktober. We beginnen
om 9:00 uur. Komt u ook eens meehelpen, zeker nu er wat extra koper moet worden gepoetst!?

Op Wllibroruszondag 9 november kunt u achterin
de kerk zelfgemaakte kaarten kopen; ze waren nog
over na de laatste zomermarkt. nu in de aanbieding!

Op zondagen 16 en 30 nov. kunt u weer,
achter in de kerk, zelfgemaakte (Rozenburgse)
kerstkaarten kopen. Van harte bij u aanbevolen!

Naast het hekje naar de begraafplaats staat een Zevenzonenboom. In het najaar verschijnen er witte
bloemen die druk bezocht worden door allerlei insecten. Na de bloei verkleuren de kelkbladen
paarsrood. In de herfst verkleuren de groene bladeren naar een gele tot paarse kleur. Wat de

' produceert hij geurige, witte bloemen die in trossen van zeven staan - hier dankt de boom zijn
& Nederlandse naam aan: “Vader Abraham had zeven zonen. Zeven zonen had Vader Abraham En ze

schoolbestuur de RVKO momenteel samen aan de voorbereidingen
voor de nieuwbouw van de uitbreiding van de Don Boscoschool aan
de Dorpsdijk 238. Deze voorbereidingen verlopen voorspoedig en
de doelstelling is dat de Don Boscoschool het schooljaar 2027/2028
in het nieuwe gebouw kunnen starten.
Als onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden wordt het
terrein ‘bouwrijp gemaakt. Dat wil zeggen dat het terrein vrij is van
obstakels en daarmee geschikt is om de nieuwbouw op te realiseren.
De nog aanwezige funderingsresten van het oude Veerhuys worden
verwijderd. Nadat de funderingsresten zijn verwijderd zal in de loop
van dit jaar ook gestart worden met het verwijderen van de nog
aanwezige bomen en struiken. Nu het ontwerp van het gebouw
verder vorm heeft gekregen is duidelijk geworden dat deze in de
weg staan van de nieuwbouw. Ook zullen op een later moment nog
werkzaamheden verricht worden door de Nutsbedrijven om de bestaande nutsaansluitingen te reorganiseren.

(luchtfoto Rhoonse Veeer 1930 via Aart Jan Muizer)
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De bloemen/plantjes waren de afgelopen tijd o.a. voor mw. W. van der Laan, Pastor Konchenko,

. Fam. Quwens, en Frans Gort. Mocht u iemand weten die in aanmerking komt voor een bloemetje,
geef het door aan iemand van de locatieraad. We denken aan mensen die behandelingen ondergaan,
en aan herstellenden na een ingreep of periode van ziek zijn. We wensen alle zieken
en de mensen om hen heen toe, dat zij de kracht van God mogen ontvangen om de
pijn en de zorgen te kunnen dragen. Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact
met u opgenomen wordt, laat het weten aan iemand van de locatieraad.

Alle zieken onder ons van harte beterschap

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag
regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger zal u dan de communie
komen brengen. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

U kunt hiervoor bellen met pastor Y. Konchenko, of met dhr. J. Muijtjens, tel: 0181-787336

Beste medeparochianen, ook dit jaar wordt door de 5t. Jozefkerk wederom de actie kerstpost gehouden voor distributie
van kerstpost binnen de deelgemeente Rozenburg. U kunt uw kerstpost inleveren bij de onderstaande adressen tot
uiterljk maandag 15 december 18:00 uur, samen met de bezorgkosten (€ 0,50 per kaart)

Adri Paauwe - De Noordbank 1 Vrony van Emmerik - Rembrantsingel 29

Fam. v.d. Meer - Oranjelaan 21 Margreet Gorter - Lekstraat 26

De ingezamelde kaarten kunnen met de bezorgkosten maandag 15 december na 18:00 uur bij mij worden
ingeleverd op de Noordbank 1. Donderdag 18 december wordt de gesorteerde post bij de bezorgers thuis gebracht.
Voor de bezorgers en verzamelaars van de post de volgende mededeling: We gaan er van uit dat een ieder die vorig jaar
hieraan mee deed ook dit jaar weer mee doet. Is dit niet mogelijk, geef dit dan even door aan Adri Paauwe tel:
0181-212837. Eventuele nieuwe bezorgers zijn van harte welkom.

Alvast bedankt, Adri Paauwe

Na het gehele jaar weer gewerkt te hebben aan de kerstkaarten-collectie is de verkoop gestart op zondag 12 oktaber.
Met een aantal dames is men elke woensdagmiddag creatief bezig onder het genot van een kopje thee en een gezellig
samenzijn. Van harte aanbevolen eens een kijkje te nemen, ze zijn weer erg mooi geworden.

Voor en na de H. Mis, achter in de kerk te bezichtigen en vooral te kopen natuurlijk.

De opbrengst is voor onze eigen parochiegemeenschap.

Zoals u in de kerk heeft kunnen horen wordt er dit jaar toch ook weer een grote loterij
georganiseerd. Vanaf ongeveer de herfstvakantie kunnen er weer vrijwilligers bij u aan de
deur komen met de loten boekjes. De opbrengst komt natuurlijk ten goede van onze
eigen kerkgemeenschap. Op zondag 14 december zal in de kerk na de H. Mis de trekking
zijn. Ook zal er diezelfde dag, nog een kleine loterij gehouden worden, waarbij leuke
prijsjes te winnen zijn. We zijn tegenwoordig gewend om met een kaartje te betalen maar
wilt u voor dit doel a.u.b. contant geld in huis halen. Bij voorbaat dank.

Dit jaar gaan we ook weer met een aantal dames kerststukken maken.

Dit wordt 10,11 en 12 december. Bent u een beetje creatief en wilt u hieraan meewerken,
heel graag. Bel met onderstaand telefoonnr. Wilt u een stukje bestellen dan kunt dit
aangeven op de lijst die ligt op de tafel in de kerk. Zet erop wat het mag kosten, en wat uw
wensen zijn wat kleur betreft. U mag dit ook bij Margreet aangeven. Tel: 06-49892631

Om leuke prijzen samen te stellen zullen de bekende rode doosjes ook weer op de tafels
staan. Koop het artikel dat op het briefje staat en breng het mee naar de kerk of breng het
naar Margreet Gorter. Hiermee kunnen we weer mooie prijzen samenstellen.




Parochiéle Caritas Instelling H. Nicolaas Pieck en Gezellen PCl

Help mensen in nood in onze eigen parochie

De PCl zet zich in om mensen in materiéle of financiéle nood persoonlijk te ondersteunen, in de
geest van het evangelie: omzien naar elkaar en hulp bieden in eigen omgeving.

De PCl doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de
juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift.

In de afgelopen jaren hebben we —met uw steun — al diverse mensen vooruit kunnen helpen.
Bent u, of kent uiemand die steun of hulp nodig heeft, schroom dan niet en laat het de PCl weten,
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar pci@rk-npg.nl

Binnen onze parochie kunt u hiervoor ock contact opnemen met de lokale werkgroepen Caritas:

Werkgroep Caritas Brielle Mw. |. den Bakker 06-10392432
Werkgroep Caritas Hellevoetsluis vacature

Werkgroep Caritas Hoogvliet vacature

Werkgroep Caritas Rhoon vacature

Werkgroep Caritas Spijkenisse Mw. M. Jansen 06-47771689
Werkgroep Caritas Rozenburg Dhr. H. van Kruining 0181-212515

De PCl is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom is er onlangs een collecte gehouden voor dit
goede doel. Als u de collecte gemist heeft, kunt u uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL51 TRIO 0390 4375 06
t.n.v. PCl H. Nicolaas Pieck en Gezellen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Marjo Jansen, Ingrid den Bakker, Trudie Allerts

Bestuur PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Oecumenische wandeling Bedevaartkerk Brielle

Zondag 24 augustus werd bij de Bedevaartkerk in Brielle Voorgangers bij deze wandeling waren diaken lwan
de oecumenische wandeling georganiseerd. Osseweijer van het Bisdom Rotterdam en dominee Eibert
Voorafgaand aan de wandeling kregen de deelnemers de Kok van de Protestantse Gemeente Brielle.

gelegenheid voor een onderling gesprek met koffie en
thee. Daarna volgden in de Bedevaartskerk enkele
gezangen, gebeden, een lezing uit het Heilig Evangelie
volgens Johannes en een korte overweging over deze
lezing. Daarna begon de wandeling, waarbij bij de
Martelaren Lenaerd van Veghel en Jan Lenaerts van
Oisterwijk werd stilgestaan. Vervolgens werd stilgestaan
bij de vijfde en zesde kruiswegstatie, waar afgebeeld
stond hoe Simon van Cyrene hielp Jezus het kruis te
dragen en hoe Veronica het gezicht van Jezus afdroogde
om zo het lijden te verzachten.

Daarna eindigde de wandeling bij het Ciborium (foto), het
monument uit 1921, waar de bijeenkomst werd afgesloten
met gebed, een slotlied en de zegen.
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Liefen Leed

Gedoopt

Hoogvliet
31-08-2025: Helena Zofia van der Valk
07-09-2025: Julia Joanna Janoszka
14-09-2025: Jaéynairo Isaac Xanthiago Scholder
28-09-2025: Nikodem Swistowski

Kasper Swistowski

Giulia Gelani Miliana Atencio
Rozenburg
24-08-2025: Lena Kowal

Filip Nathan Serediuk

Wij feliciteren de dopelingen en hun familie met de opname in onze
geloofsgemeenschap. Wij bidden dat het zaadje van het geloof,
dat bij de doop gezaaid is, een vruchtbare bodem mag vinden.

Getrouwd
Spijkenisse

10-10-2025:
Larissa van Egmond en Dennis Doove

Onze felicitaties gaan naar
het bruidspaar en hun familie.

Brielle
15-08-2025:

Overleden

Corry AM. Verbrugge-Dingemans

Hellevoetsluis

30-09-2025:
Hoogvliet

08-06-2025:
09-06-2025:
11-06-2025:

Olivia Marcellina Karel-Lima

Nicolaas Arnoldus Leerentveld,
Carmen Vogelaar - Dinamarca Mansilla,
Beatrix lerene Esperance van Norde - Kuen,

28-06-2025: Johannes Petrus Maria Lemmers,

13-07-2025:

Elisa Ferdinand Joseph Zijlmans,

24-07-2025: Jacoba Hendrika Maria Fiere — Kras,
24-07-2025:; Adriaantje Johanna Crombach — Vlasblom,

04-08-2025:
09-08-2025:

Henri Tellings,
Barend Rooimans,

25-08-2025: Johannes Anthonius Aloysius van der Drift,

28-08-2025:

Maria van Dalen — Schwarz,

02-09-2025: Jacoba Maria Zywiecki — Haak,

14-09-2025:
15-09-2025:
16-09-2025:

Marc Roland Van Eygen,
Maartje Johanna Rossou — Mengelkamp,
Gerardus Jehannes Roodenburg,

20-09-2025: Johnny Jozef Cheuk-Alam,

Rhoon
01-09-2025:;

Marcellinus Cornelus Arnoldus Heezen

05-09-2025: Thomas Wilhelmus van Dijk

11-09-2025: Theodora Johanna Maria Troost-van der Sman

Rozenburg:
101-08-202

5: HW.A.M. Grit- van Roon *19-07-1938

1 17-08-2025: J.S.C. Timmerman-Ottendorf *28-06-1952
1 01-09-2025: A ). Louwen *10-10-1955

1 12-09-2025: T. Brouwer *18-01-1937

1 28-09-2025: P.J. Ouwens *24-03-1938

Spijkenisse

04-09-2025: Rinus Rentmeester

07 09-2025: Pieter Johannes Spanjersberg
09 09-2025: Gustaaf Christian Kneefel

Wij wensen alle nabestaanden sterkte en veel kracht
om het verlies van hun dierbaren te kunnen dragen.
Moge Gods zegen en ons gebed hen tot steun zijn.




Lezingenrooster

26 oktober

30e zondag door het jaar
Sirach 35,12-14.16-18

2 Timotelis 4,6-8.16-18
Lucas 18,9-14

Za 1 november
Allerheiligen
Apocalyps 7,2-4.9-14
1 Johannes 3,1-3
Mattelis 5,1-12a

Zo 2 november
Allerzielen

Jesaja 25, 6a+7-9
Apocalyps 21,1-5a.6b-7
Lucas 23,44-46.50.52-53;
24,1-6a

Vr 7 november

H. Willibrord, patroon van
de Nederlandse
kerkprovincie

Jesaja 52,7-10

Hebreeén 13,7-9a,15-17a
Marcus 16,15-20

9 november

Kerkwijding basiliek
Sint-Jan van Lateranen
Ezra 49,1-2.8-9.12

1 Korintiérs 3,9b-11.16-17
Johannes 2,13-22

16 november

33e zondag door het jaar
Maleachi 3,19-20a

2 Tessalonicenzen 3,7-12
Lucas 21,5-19

23 november

Christus, Koning van het
heelal

2 Samueél 5,1-3
Kolossenzen 1,12-20
Lucas 23,35-43

30 november

1e zondag van de advent
Jesaja 2,1-5

Romeinen 13,11-14
Mattels 24,37-44

7 december

Ze zondag van de advent
Jesaja 2,1-5

Romeinen 13,11-14
Matteiis 24,37-44

14 december

3e zondag van de advent
Jesaja 35,1-6a.10
Jakobus 5,7-10

Mattetis 11,2-11

21 december

4e zondag van de advent
Jesaja 7,10-14
Romeinen 1,1-7
Mattelis 1,18-24

24 december
Geboorte van onze Heer
Jezus Christus: nachtmis
Jesaja9,1-3.5-6

Titus 2,11-14

Lucas 2,1-14

25 december
Geboorte van onze Heer
Jezus Christus: dagmis
Jesaja 52,7-10
Hebreeén 1,1-6
Johannes 1,1-18

28 december

Feest van de H. Familie
Sirach 3,2-6.12-14
Kolossenzen 3,12-21
Mattelis 2,13-15.19-23

Bijbelverhalen

In november vieren we vier feesten: Allerheiligen,
Sint-Willibrord, kerkwijding Sint-Jan van Lateranen en
Christus Koning van het heelal. Op de laatste zondag van
deze maand begint de adventstijd en daarmee een nieuw
kerkelijk jaar. De kosters hebben het maar druk met het
verhangen van de antipendia, de kleden die de liturgische
kleuren dragen. Eén keer nog groen, wit op de feesten en
paars op Allerzielen en de eerste adventszondag.

Leven in teken van de
opstanding

Op Allerheiligen klinken de zaligsprekingen waaronder
'Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien'

Op Allerzielen horen we over de kruisiging, dood, graflegging
en verrijzenis van Christus. De belofte van de opstanding
geldt allen die de zuiverheid van hart in hun leven pogen na
te streven, zowel heiligen als zondaars.

Sint-Willibrord verdient een hoogfeest omdat hij de eerste
verkondiger in onze streken was. Hij staat daarmee voor
allen die onze streken kerstenden en het goede nieuws
brachten van geloof, hoop en liefde.

Het feest van de wijding van de basiliek van Sint-Jan van
Lateranen wijst ons op de betekenis van de kerk die zich
mater et caput, moeder en hoofd van alle parochiekerken
mag noemen. Op deze zondag klinken de woorden van
Jezus: ‘Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen
weer opbouwen’ Woorden die zijn leetlingen pas begrepen
na zijn opstanding.

Het hoogfeest van Christus Koning van het heelal besluit het
kerkelijk jaar. Nog één keer worden we eraan herinnerd dat
al wat we ten goede doen aan de geringsten van onze
zusters en broeders we aan Christus zelf doen.

En als we dat laten, we Christus zelf tekort doen.

Sipke Draisma

Wat je aan de geringsten van je qusters en
brsedors daet; dse jo aan Jogus. self
En andersem. Met welle blein gebaar
wil jij dese maand dit verschil maken?
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Brielle

H. Martelaren van Gorcum
Nobelstraat 22, 3231BC Brielle

Secretariaat:

Tel. 0181 - 412142

{ma t/m do van 9:30 - 11:30 uur)
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
Twitter: @rkkerkbrielle

Locatieraad:
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
liturgie@rkkerk-brielle.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Misintenties
misintenties@rkkerk-brielle.nl of via
onze website (€ 10 per intentie)

Mededelingen-mailing
Aanmelden via:
website@rkkerk-brielle.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
NL25 INGB 0000 5631 40

t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van
Gorcumkerk

RSIN 002 609 411

Fiscaalnummer 823 514 523

Viering of bijeenkomst
Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18.

Geloofsgemeenschappen

Hellevoetsluis

Kerk H. Antonius van Padua:
Opzoomerlaan 110,
3221AP Hellevoetsluis

Secretariaat:

Tel. 0181-312574

(dienvr 9:30-11:30 uur)
pastorie@antoniusvanpadua.com
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Ferry Verwater, tel. 06-27460401
voorzitter@
antoniusvanpadua.com
Margreet Volk - liturgische zaken
(aanmelden doop en huwelijk)
tel. 06-53705065

Ledenadministratie
Mayke Kreutzer, tel. 06-12267111

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans:

NL54 INGB 0004 176644

t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius v.
Paduakerk

Viering:
Zondag 11.30 uur

Openstelling kerk:

Dinsdag, woensdag en vrijdag
10.00-11.30 uur, voor gebed, het
opsteken van een kaarsje of een
moment van bezinning.

Maria en Johannes onder het
kruis:

Parelvissersstraat 131,

3194 JL Hoogvliet

Secretariaat:

Tel. 010- 4723115

{ma t/m vrij 9:30 -11:30 uur)
mariakerk@rkk-hoogvliet.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

W. Middendorp, tel. 06-51789522
durem000@planet.nl

L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325
leon_janssen12é6@hotmail.com

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans:

NL98 INGB 0001548995
t.n.v. Nicolaas Pieck Maria &
Johannes o/h kruiskerk

Vieringen:

Zondag 9.30 uur

Maandag en donderdag 10.00 uur
2e zondag van de maand 14.00 uur
viering voor de Antilliaanse
gemeenschap.

Openstelling Kerk:

Ma t/m vr 9:30 uur - 11:30 uur

voor een gebed, het opsteken van
een kaarsje of zomaar een moment
van stilte.



Spijkenisse

H. Felicitaskerk
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

Secretariaat

Tel. 0181-638109 of voice-mail

Op ons secretariaat is niet meer
standaard iemand op woensdag
aanwezig. Het beste kunt u een
e-mail sturen naar:
secretariaat@felicitaskerk.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Annelies van Zomeren, e-mail:
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Ine Korste, e-mail:
pastoraat@felicitaskerk.nl

Misintenties
secretariaat@felicitaskerk.nl of
lectoren@felicitaskerk.nl

Kopij voor de pagina van de
Felicitaskerk:
kerkblad@felicitaskerk.nl

Vervoer naar de kerk
Helene Jaoude
pastoraat@felicitaskerk.nl

Kerkbijdrage en Actie
Kerkbalans

NL 21 INGB 0000 4472 97 t.n.v.
Nicolaas Pieck Felicitaskerk

Viering of bijeenkomst
Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18

Geloofsgemeenschappen

Parochiekerk Sint Willibrordus
Dorpsdijk 236
3161 CJRhoon

Secretariaat

Tel: 010- 5015284

(do, vr 9:30-11:00 uur)
willibrordus@kpnplanet.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:
Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978
Roel v.d.Poll,

tel. 010-5014978

Ledenadministratie
Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.

RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen
St. Willibrorduskerk

Viering of bijeenkomst
Zondag 11:30 uur
Vrijdag 10:00 uur
Zie ook pagina 19

Openstelling kerk

Voor en na de viering op vrijdag is
de kerk open om een kaarsje op te
steken en/of voor een stil gebed.
Bovendien is er koffie of thee.

Rozenburg

Sint Jozefkerk
Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg

Secretariaat

M. Gorter tel: 06-49892631

{ma t/m vr 09.30 - 11.30 uur)
jozefkerkrozenburg@

hotmail.com;
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

M. Gorter, tel. 06-49892631
mmgorterboom@outlook.com
T. Allerts, tel. 0181-212487
trudieallerts@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
A. Mertens

Ouderenvervoer naar de kerk:
0181-215574

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NLO7 INGB 0000 57 58 80 t.n.v.
Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk

Viering

Op de 2e, 4e en 5e zondag
van de maand, 11.30 uur
Zie ook pagina 19
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_ VIERINGEN

[ BRIELLE | |[HELLEVOETSLUIS|| SPWKEN
zondag 09.30 11.30 09.30
Zon 26.10. Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis W.C.V. dhr. F.Wijnen
Felicitaskoor
13.30 Doopsel --H.Egging
Allerheiligen
zat | 01.11. XXX XXX XXX
Allerzielen
zon 02.11 W.C.V. Diaken R.Dits W.C.V. Diaken R.Dits 14.00 Pastoor H.Egging
Praisekoor Dameskoor
zon 09.11 Pastor Y _Konchenko W.C.V. Diaken R.Dits Pastoor H.Egging
14.00 H.Mis- Vietnamees
zon 16.11 Gebedsviering pastor T van Zaal pastor T van Zaal
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Koor. 10Plus
13.00 H.Mis Engelstalig
Zon 23.11 Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis W.C.V. Diaken R.Dits
St. Caeciliakoor Antoniuskoor
zZon 30.11 Pastoor H.Egging Pastor Y .Konchenko Gebedsviering
Felicitaskoor
zZon 07.12 Gebedsviering Pastoor H.Egging Pastor Y_Konchenko
Zon 14.12 Pastor Y.Konchenko W.C.V. Diaken R.Dits Pastoor H.Egging
St. Caeciliakoor Antoniuskoor 14.00 H.Mis- Vietnamees
Zon 21.12 Gebedsviering pastor T van Zaal pastor T van Zaal
13.00 H.Mis Engelstalig
woe 24.12 Kerstmis 16.30 Kindje wiegen
19.00 Kinderviering 18.00 Kinderviering 18.00 Kinderviering
mw B.Poortvliet
22.00 pastoor H.Egging 20.00 pastoor H.Egging 20.00 Jongerenviering
Diaken R.Dits
Koor: 10Plus
22.00 Diaken R.Dits
Felicitaskoor
don 2512 W.C.V. Diaken R.Dits pastor T van Zaal pastor T van Zaal
St. Caeciliakoor Antoniuskoor
Vrij 26.12 10.30 Pastor Y Konchenko
zZon 28.12 Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis Gebedsviering
St. Caeciliakoor Antoniuskoor
woe 31.12 10.30 Pastoor H.Egging
don | 01.01.26 11.30 W.C.V. Diaken R.Dits 10.30 Pastor Y Konchenko

Wijzigingen voorbehouden W.C V. Woord en Communieviering
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ROOSTER
_F HOOGVLIET _ [[ITRHOONTTT]
11..30 9.30 11.30 zondag
Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Gebedsviering zon | 26.10.
Allerheiligen
XXX 11.00 Y Konchenko XXX zat | 01.11.
Allerzielen
Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Pastoor H.Egging zon 02.11
Gelegenheidskoor
Pastor Y.Konchenko W.C.V. Diaken R.Dits Gebedsviering zon 09.11
14.00 H.Mis - Papiamento
XXX Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko zon 16.11
Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Gebedsviering zon | 23.11
13.00 doopsel Y.K.
W.C.V. Diaken R.Dits Pastor Y.Konchenko Pastoor H.Egging zon 30.11
XXX Pastoor H.Egging Pastor Y.Konchenko zon | 07.12
Pastor Y Konchenko W.C.V. Diaken R.Dits Gebedsviering zon 14.12
14.00 H Mis - Papiamento
XXX Pastor Y .Konchenko Pastor Y _Konchenko zon 21.12
Kerstmis woe 24.12
18.00 Kinderviering
20.00 Pastor Y.Konchenko 22.00 Pastor Y.Konchenko
Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko W.C.V. Diaken R.Dits don 25.12
vrij 26.12
Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Gebedsviering zon 28.12
10.30 Pastor Y.Konchenko woe 31.12
11.00 Pastoor H.Egging don | 01.01.26
Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering
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“Mam,” roept Maikel muis, “wanneer gaan we
verhuizen? Ik woon mijn hele leven al in de kerk. Ik ken
elk hoekje!” Zijn broers en zusjes piepen mee: “Jaaa!l
Verhuizen, spannend!” Moeder Ria schudt haar hoofd.-
“Een nieuw huis dat hoog en droog is, waar we
allemaal in passen en door mensen worden verwend?
Dat vind je nooit!” Maikel denkt van wel. “Mogen
Florans en ik op zoek gaan?” De muizenkinderen zijn
niet te houden. “Goed,” zegt moeder, “maar véor
donker thuis zijn!” Maikel en Florans rennen het
kerkplein over, door de weilanden, naar boerderij
Groeneveld. Daar is een schuur, weten ze van Kikker-
En een paddenpoel. En er is vast veel lekkers! Ze zijn
nog maar net op het erf of een gevlekte kat sluipt
recht op hen af.

START

Elke speler krijgt 7 voorgevouwen, lege blaadjes

en een blauwe pen. Op tafel een pot of vaas.

DOEN

Ronde 1: leder schrijft op de 7 blaadjes - onzichtbaar
voor de anderen — de namen van zeven personen.

Let op: de anderen moeten hem of haar 6ok kennen!
Vouw elk blaadje meteen weer dicht en doe het in de pot.
Ronde 2: Pot schudden, iedere speler haalt er 7
willekeurige blaadjes uit. Open ze - onzichtbaar voor
de anderen - en schrijf onder de naam waarvoor

JIJ die persoon DANKBAAR bent.

Vouw weer dicht en doe terug in de pot.

Ronde 3: Pot schudden. leder pakt er om de beurt een
blaadie uit, leest het hardap voor (de naam én
de dankwoorden), en houdt het blind bij zich.
Nu komt het: iedereen probeert te raden wie dit
dankwoord geschreven heeft.

HERKEN JE EL KAAR AAN DE DANKBAARHEID?
TIP: Hou je van een wedstrijdje, laat ieder zijn/haar oplossing
dan eerst op een apart blaadje schrijven, noem ze daarna
hardop. Tel na afloop wie de meeste 'schrijvers’ goed raadde.

Uit de Bijbel

1k dank de Heer vanuit het diepst van mijn hart.
Heen mijn God, u bert machtiy!

Alles rondom u is stralend en mooi.
Overal om u heen is licht!

FS{l[m 104, 1=2. UﬂHQ”nﬁ BeT

Dankbaarheid

 KiK
dqw

Ze vluchten, roetsj, de stal in, en bibberen lang na. Het
ruikt er niet naar kaarsen. Koeien liggen loom voor zich
uit te kijken. Ze slaan met hun staart. Pats, Florans
heeft een klap te pakken. Ze rent van schrik de stal uit,
trapje op, en belandt in het konijnenhok. “Dit IS wel
wat!” jubelt ze, “Hoog en droog! Groene koekjes!”
Florans neemt een hap. “Bahh!!” kermt ze. Maikel
knabbelt aan een koolstronk- “Bleeeh!” Dan worden
ze besnuffeld door een reusachtig konijn. “Rennen!”
gillen ze, “Naar huis!!” Uitgeput en hongerig komen ze
de kerk binnen. Ze zijn DANKBAAR voor hun knusse
muizenhuis. Hoog en droog. Waar mama is.
En waar de koekjes wél lekker zijn.

: Teksten:
Marjet de Jorg



