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Van de redactie

Aangezien er geen enkele reactie is ontvangen op het gebruik van
DTP door de redactie, wordt er vanuit gegaan dat alles goed leesbaar
is en wordt dit voortgezet.

De redactie en inzenders wensen u leesplezier en hopelijk tot spoedig
ziens in onze kerk.

Kopijdatum voor de Zevensprong van december

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 november aan
redactie@rkkerk-brielle.nl Tekst moet in .doc, .docx of .odt. Kopij in
pdf wordt niet geaccepteerd. Afbeeldingen alleen ter illustratie! Deze
editie verschijnt rond 1 december 2025.

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties

(Informatie onder voorbehoud)

02-11. 09:30 Brielle  (RD) Allerzielen Jan en Carlo Kdosters

09-11. 09:30 Brielle (YK) Mw. Fens — Verbeek, Dhr. Dost,
Pastoor Froger

16-11. 09:30 Brielle (W&G) *

23-11. 09:30 Brielle  (RW)*

30-11. 09:30 Brielle (HE)*

* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie.

(HE): pastoor H. Egging

(YK): pater Y. Konchenko, sdb
(RW): pastor R. Winkelhuis
(W&G): Woord- en Gebedsviering
(RD): diaken R. Dits



Steun uw eigen kerk financieel

Steun uw eigen kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB
0000 563 140 ten name van Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk
of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun nog steeds hard nodig!

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
te scannen en gewoon te blijven geven

£ Download in de ONTOEKHET 0P
@& App Store }\ Google Play

Vacatures locatieraad

De locatieraad heeft nog 2 vacatures:

- voorzitter

- contactpersoon Omzien Naar Elkaar

Hoewel onze gemeenschap altijd meer vrijwilligers kan gebruiken,
zijn leden van een locatieraad zeer hard nodig. Mocht u vragen
hebben over de invulling van de genoemde functies, aarzel dan niet
contact op te nemen met de leden van de locatieraad. De maximum
leeftijd voor een lid van de locatieraad is 75 jaar.

St. Ceciliakoor zoekt leden
Ons koor oefent elke week met veel plezier om de Vieringen
muzikaal te begeleiden en steun te geven. We zijn een klein koor
maar we hebben toch veel genoegen en steun aan elkaar, de sfeer is
heel fijn.
We oefenen op de maandag middag om 13:30 uur in de Ten Have-
zaal. We vinden het heel fijn als er koorleden bijkomen, vooral alten,
maar sopranen zijn ook welkom. Ook als je gewoon een keer wil
komen op de repetitie ben je van harte welkom. We zien naar jullie
uit, dan kunnen we nog meer power in gaan zetten op onze Vieringen
en mooie missen instuderen.
Mannenstemmen verwelkomen wij ook, maar.... onder één
voorwaarde; dat er minstens drie mannenstemmen zijn, anders wordt
het te lastig is onze ervaring. Dus mannenbroeders, verenigt u en
komt te zamen.



Eerste Heilige Communie in 2026

De Eerste Heilige Communie zal zijn op zondag 12 april 2026. De
voorbereidingen starten op zondag 30 november 2025. Na de viering
start deze om 10:30 uur in het parochiehuis van Brielle. Aanmelden
kan nog!

Prachtige opbrengst Sam’s Kledingactie

Vandaag, zaterdag 27 september vond de kledinginzameling van
Sam’s Kledingactie plaats. De opbrengst kwam dit keer ten goede van
het Liliane Fonds. Dit fonds zet zich in voor een betere toekomst voor
kinderen met een handicap in de armste landen van de wereld.

Met de opbrengst van onze inzamelactie wil het Liliane Fonds samen
met haar partnerorganisatie JVS in noord India een werkplaats voor
prothesen en orthesen opbouwen, waarbij hulpmiddelen tegen 50%
van de marktprijs kunnen worden verkocht.

Gezegend met rustig herfstweer wisten veel mensen de weg naar ons
inzamelpunt te vinden. Aan het eind van de ochtend stond de teller stil
op 168 zakken met kleding, schoenen, huishoudtextiel en speelgoed.
Werkelijk een prachtige opbrengst.

Namens Sam’s Kledingactie willen wij alle gevers bedanken voor hun
bijdragen.

Belia en Henk Lugtenburg
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Adventsproject: De Nieuwe Wereld

In de adventsperiode zal er in Brielle
elke zondag om 9:30 uur een
kinderwoorddienst zijn. We wijzen met
de lezingen de weg naar de Nieuwe
Wereld van God, een wereld waar het
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leven zo zal zijn, als God dat graag ziet.

De lezingen zijn deze periode uit het Evangelie van Mattetis.

1e zondag van de advent (30 november)

Jezus roept de leerlingen op om waakzaam te zijn: je weet nooit
wanneer Hij voor de deur zal staan... dus het is zaak om op te letten,
of je nu oud of jong bent!

2e zondag van de advent (7 december)

Johannes wijst ons de weg. Hij is een profeet, en roept de mensen op
om niet lui te zijn, maar iets te doen. Doe iets! Ga goed leven en ga
mee op weg naar de Nieuwe Wereld!

3e zondag van de advent (14 december)

Johannes, die zoveel mensen opgeroepen heeft om zich te laten
dopen, zit in de gevangenis. Daar slaat bij hem de twijfel toe. Als je
geen zicht meer hebt op wat er allemaal gebeurt, kun je je afvragen of
je wel op de goede weg bent. Jezus moedigt Johannes aan om vol te
houden.

4e zondag van de advent (21 december)

Maria is zwanger, en Jozef weet van niets. Wat moet Jozef doen? Een
engel helpt hem in een droom om de juiste keuze te maken. Hij zal
trouwen met Maria en zo het verhaal van God en mensen helpen
gebeuren. En dan is het Kerstmis. We vieren dat Jezus vrede en Licht
naar deze wereld bracht.
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Met de kinderen gaan we een kijktafel maken, die elke zondag verder
vormgegeven wordt.

We nodigen jullie uit om mee te helpen aan de wereld van Jezus, de
nieuwe Wereld!



Zondag 9 november 2025 De kerk is het huis van God

Zondag 9 november a.s. zal in de RK-
kerk, Nobelstraat 24 in Brielle een
viering gehouden worden met
kinderwoorddienst. De evangelielezing
van deze zondag is Johannes 2, 13-22.

D S
KINDERWOORDDIENST
Deze zondag onderbreken we de gewone zondagen door het jaar,
omdat op 9 november het Feest van de Kerkwijding van de St. Jan
van Lateranen wordt gevierd. Deze basiliek is de kathedraal van de
Paus als bisschop van Rome en wordt de ‘moederkerk’ van Rome en
van de wereld genoemd. Deze kerk is het zichtbare symbool van de
universele kerk. Het nodigt ons uit om vooruit te zien naar het Huis
van God in het hemelse Jeruzalem.

Het evangelie laat ons Jezus zien die boos wordt omdat men van zijn
Vaders huis een markthal heeft gemaakt.

Met de kinderen bespreken we hoe de heiligheid van onze kerk
gerespecteerd moet worden. Bijvoorbeeld door niet te rennen en
zachtjes of niet te praten. Even knielen voor Jezus in het tabernakel
wanneer je binnenkomt.

In Gods Huis komen we samen om naar zijn woorden te luisteren en
samen te bidden.

“Je weet toch dat je Gods tempel bent en dat de Geest van
God in je woont?

A Want de tempel van God is heilig en die tempel ben jij.”
= (1 Kor. 3, 16-17)




Ontmoetingsmiddag voor ouderen

“Nieuwe kansen” Ja, je leest het goed. Dit was het thema van onze
ontmoetingsmiddag in oktober. Ondanks teruglopende gezondheid of
lichamelijke beperkingen, die met klimmen van de jaren misschien
toenemen, biedt het ouder worden wel degelijk nieuwe kansen. Al
pratende met elkaar kwamen we daar achter.

Onze volgende ontmoetingsmiddag staat op
woensdag 12 november. We starten om
14:00 uur en uiterlijk 15:30/16:00 uur
zullen we de middag afsluiten. Het thema
van deze middag zal zijn “Vruchtbaarheid”.
Hoe kun je als oudere nog vruchtbaar zijn
waarover in het evangelie gesproken

Qg 0@ | vonie

Mocht het vervoer een probleem opleveren, laat het even weten, dan
kunnen we met elkaar bekijken of we er een mouw aan kunnen
passen.

Henk Lugtenburg

\

Bijbelverhalen bij Ten Have
Op woensdag 19 november is er weer
gelegenheid om met elkaar naar een
verfilming van één van de bijbelverhalen
te kijken. Dit keer laten we een film zien
over het leven van Jeremia. Jeremia staat
nu niet bepaald bekend als de meest
gezellige profeet. We kennen allemaal
wel de uitdrukking in het Nederlands “Je moet niet zo jeremiéren”
d.w.z. je moet niet zo klagen, jammeren of weeklagen. lemand, die
veel klaagt of jammert over allerlei dingen vinden we op zijn zachts
gezegd niet prettig in de omgang. Soms zijn we misschien geneigd
om zo’n persoon te ontlopen. Wat de profeet Jeremia heeft bewogen

en hoe zijn leven eruit zag weten we vaak niet. Deze film probeert
7



daar een antwoord op te geven.
We starten om 10:00 uur. Iedereen is van harte welkom in het
parochiehuis in de Nobelstraat in Brielle. De toegang is gratis.

Een quote
In de evangelielezing van zondag 26 oktober stond het “bidden”
centraal. Twee manieren van bidden.
De farizeeér en de tollenaar. De farizeeér hoogmoedig en de tollenaar
berouwvol.
Maar wat is bidden in essentie? Op internet kwam ik de volgende
uitleg daarover tegen. Bidden is een manier om je te verbinden met
God door te praten, te luisteren en je hart af te stemmen op Hem. Het
is een vorm van communicatie met God waarin je vreugde, behoeften
en zorgen deelt, en waarin je Hem ook ruimte geeft om te spreken,
vaak op onverwachte manieren. Bidden wordt beschouwd als een
essentieel onderdeel van een relatie met God en helpt je om dichter
bij Hem te komen.
In dit verband kwam ik een interessante uitspraak van Albert Einstein
tegen, die ik je niet wil onthouden:

Bidden verandert niet de wereld,
Maar bidden verandert de mens.
En de mens verandert de wereld

Henk Lugtenburg
Kosters (m/v) gezocht voor onze kerk

Het kostersteam is dringend op zoek naar versterking! Koster is een
zeer belangrijke functie, want zonder koster is er geen viering!

In de afgelopen paar jaar zijn er meerdere parochianen opgeleid, maar
deze zijn om persoonlijke redenen helaas ook weer gestopt. Op dit
moment zijn er slechts 4 actieve kosters, waarvan er 1 beperkt
beschikbaar is. Ben je nieuwsgierig en wil je eens meelopen met een
ervaren koster om een indruk te krijgen? Kom dan naar de kerk en
vraag naar Huub van Niekerk (senior koster en mentor).
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Poets en ruim dag

ZATERDAG 8 november houden we een poets en ruim dag van 9.00
uur tot 15:00 uur.

Net als de vorige keren willen we weer gaan poetsen en ruimen in en
om de kerk. Op wie kunnen we rekenen? Breng gerust iemand mee!
Het is niet verplicht de hele dag te komen! Hoe meer mensen des te
meer kunnen we doen en vele handen maken licht werk.

Graag doorgeven als u wilt helpen, en als u mee eet graag doorgeven!
Er wordt voor een eenvoudige lunch gezorgd.

Opgeven kan telefonisch bij de parochiewacht 0181-412142 (ma-do
van 10:00 -11:00 uur ) of via een whatsapp berichtje naar 06-
15286157 of per email naar omziennaarelkaar@rkkerkbrielle.nl

We hopen u te zien, want gemeenschap zijn we samen!

Feestdag: 30 november.

Andreas, geboren te Betsaida, was
aanvankelijk leerling van Johannes de

o Doper. Later sloot 'de zachtmoedigste
onder de heiligen' zich aan bij Jezus, met
wie hij ook zijn jongere broer Petrus in
kennis bracht.
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Samen met Filippus leidde hij ook een groep heidenen te Jeruzalem
tot Jezus en wees hij, voor de broodvermenigvuldiging, een jongen
aan die broden en vissen bij zich had. Volgens een bepaalde
overlevering heeft hij na het Pinksterfeest het Evangelie verkondigd
in vele landstreken en is hij in Achaia gekruisigd 30 november ca 60
Patras.

Zijn relieken zijn overgebracht naar Byzantium en in 1208 naar
Amalfi. In 1462 kwam zijn schedel naar Rome, maar paus Paulus VI
gaf deze in 1964 terug aan de Grieks-orthodoxe kerk. Restanten van
het Andreaskruis lange tijd bewaard in de St. Victor te Marseille, zijn
in 1980 overgebracht naar Patras. Het bekendste Grieks-orthodoxe
klooster op Cyprus draagt zijn naam.

10



Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich
aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp
“Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website https://
hhnicolaaspieckengezellen.nl/kerken/brielle

De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door
kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de
website. Via deze mailing wordt:

- mededelingen verspreid die tussen de 11 edities van de Zevensprong
en 6 edities van de Pieckfijn door komen;

- bericht van overlijdens; vanwege de AVG zullen alleen in de mailing
de volledige namen worden vermeld.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of
wilt u om een andere reden dat iemand vanuit de plaatselijke
gemeenschap bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons
weten. door middel van een email naar omziennaarelkaar@rkkerk-
brielle.nl

U kunt ook bellen met de parochiewacht 0181-412 142 (maandag t/m
donderdag van 9:30-11:30 uur.)

Opgeven van misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl of
via de parochiewacht van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur
tot 11:30 uur, tel: 0181-412142.

Voor een misintentie vragen wij u een stipendium van €10,00. Deze
kunt u op 2 manier betalen.

1: overmaken naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas
Pieck Mart. Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintentie Brielle
2: via de QR-code van de Givt-app. Indien u betaalt via de QR-code,
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gelieve dit in de email aan te geven. De QR-code is hieronder
afgedukt.

Ook ruim voor de viering op de dag zelf kunt u bij de koster of lector
een misintentie, schriftelijk, aanvragen en eventueel de stipendium
contant betalen. In dat geval bij voorkeur in een envelop met uw
naam erop.

Na een kerkelijke uitvaart wordt de overledene automatisch 7
achtereenvolgende zondagen afgelezen bij de misintenties. Daarna
kunt u nog, in het eerste jaar, 5 data in overleg opgeven voor een

misintentie.

Gebruik de Givt-app om de QR-code
te scannen en gewoon te blijven geven

# Download in de ONTDEK HET OP
& App Store | P> Google Play
COLOFON

RK KERK HH. MARTELAREN VAN GORCUM TE BRIELLE
onderdeel van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Pastorie: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle 0181-412142
Parochiewacht: Aanwezig van maandag t/m donderdag van 9:30-
11:30 uur

Noodtelefoon: 06-30975817

Uitsluitend voor ziekenzalving en regelen van uitvaart, bereikbaar
van 8:00-22:00

Pastoraal team:

Pastoor: Vicaris mgr. H. Egging

Pater: Y. Konchenko sdb, jouril@hotmail.com, 06-45144377
Diaken: R. Dits, r.dits@deheiligefamilie.nl, 06-16822267

12



Locatieraad:

Voorzitter Vacant

Secretaris C. Jaspars secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder: P. Versaevel budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
Beheer gebouwen: M. Zijlmans, beheergebouwen@rkkerk-brielle.nl
06-10318854

Beheer kerkhof M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
Liturgie: A. Herscheid, liturgie@rkkerk-brielle.nl
Catechese: J. van de Wiel , catechese@rkkerk-brielle.nl
Omzien naar elkaar: B. van der Loos (wnd),
omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl 06-15286157

Communicatie: H. van Niekerk, website@rkkerk-brielle.nl

Misintenties: misintenties@rkkerk-brielle.nl
NL25INGB 0000 563 140 Ten name van: Nicolaas Pieck Mart. Van
Gorcumkerk o.v.v. misintentie Stipendium €10,00

Bijdrage Actie Kerk Balans ( A K B ): actiekerkbalans@rkkerk-
brielle.nl, NL25INGB 0000 563 140 Tnv: Nicolaas Pieck Mart. Van
Gorcumkerk o.v.v. AKB

RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Werkgroep Caritas: Contactpersoon: Mw. I. den Bakker, 06-10392432
NL51 TRIO 0390 4375 06 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Ledenadministratie: ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl
Contactpersoon: B. van der Loos

Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” redactie@rkkerk-
brielle.nl, verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie: H. van Niekerk

Abonnement: digitaal is gratis, op papier per post € 20 per jaar.
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