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Pieckfijn Parochienieuws

is een uitgave van de parochie HH Nicolaas Pieck
en Gezellen, de RK Gemeenschappen van Brielle,
Hellevoetsluis, Hoogvliet, Spijkenisse, Rhoon en
Rozenburg en verschijnt 6 keer per jaar.

De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden stukken in te korten

COLOFON

Redactie;

Diaken Ronald Dits

Roel van de Poll

Ferry Verwater

E-mail: redactie_c@rk-npg.nl

Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen
Secretariaat: Hekelingseweg 15

3206 LA Spijkenisse

Tel:06-51 1157 24

e-mail:

centraal@rk-npg.nl

website:
http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
Contactpersoon: Linda Voormolen

Het centraal secretariaat is geopend van:
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 u

Pastoraal Team:

- Pastoor: drs. H.M.W. (Henri) Egging,
pastoor.egging@rk-npg.nl

- Jouri Konchenko Lennarth, pastor,
06-45144377 jouril@hotmail.com

- Ronald Dits, diaken, 06-16822267
rdits@deheiligefamilie.nl

Parochiebestuur:

- Pastoor drs. H.M.W. Egging, voorzitter

- Dhr. J.M.V. van Vilsteren, vice-voorzitter

- Mevr. BW.L.M. v.d. Loos-v. Adrichem, secretaris
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl

- Mevr. R. van Pamelen - Hollenberg, penningm.
e-mail: penningmeester@rk-npg.nl

- Mevr. .M. Nebruz-Rafaél (lid)

- Mevr. EM. Monte-Muzo (lid)

Telefoon 06 - 3097 58 17
Dit telefoonummer is elke dag tussen 8:00 en

20:00 uur te bereiken voor het melden van een

uitvaart en een verzoek om de ziekenzalving.
Alle vieringen in de Felicitaskerk in Spijkenisse
worden digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/
- 1183-Felicitaskerk-Spijkenisse
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VOORWOORD REDACTIE

Weet u nog de foto van de narcissen in de sneeuw? Hetis toch
weer goedgekomen... het is gewoon lente geworden, én het is
ook weer bijna Pasen! Gedurende de veertigdagentijd hebben
we veel stilgestaan bij ons gezamenlijke vastenactie- project.
Hopelijk heeft dat ook bijgedragen aan een goede
voorbereiding op het komende Paasfeest. We hopen dat de
diverse vieringen in de Goede Week ook druk bezocht gaan
worden, zodat we "klaar" zijn om Pasen te gaan vieren. En dat is
nog maar het begin van de komende "feestmaanden” met
meer dan 20 kerktoetreders, veel Eerste Communicantjes en
veel Vormelingen. En in de komende periode ook nog
Hemelvaartsdag en Pinksteren. We wensen u eenr mooie tijd
toe, te beginnen met het komende Paasfeest: rﬁféff ;Q' fﬂf"#ﬂ!

De volgende uitgave van Pieckfijn Parochienieuws
verschijnt op dinsdag 19 mei 2026.
Dat is de editie Pinksteren en zomer 2026
en bestrijkt de periode 23 mei t/m 30 augustus 2026.
Kopij voor deze uitgave aub zo vroeg mogelijk inleveren
maar voor 5 mei 2026
en sturen naar; redactie_c@rk-npg.nl



Het kwaad weerstaan

Begin dit jaar zijn mijn echtgenote en ik naar het eiland Guadeloupe geweest, een departement van
Frankrijk in de Caribische Zee. We genoten van het stralende weer, de prachtige stranden, het
heldere water en de ongerepte natuur met watervallen. Wat we ons bij het begin van deze reis niet
hadden gerealiseerd, is dat meer dan 30% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Wij
mochten genieten van een prachtig vakantiehuis, maar veel gezinnen leefden in kleine, sobere
huisjes. De muren zijn van hout (met kieren) en de daken zijn van golfplaat.

In de tijd dat wij er waren werd er carnaval gevierd, het is gebruikelijk om dat een paar weken lang
te doen. En als je die feestvierders tegenkwam, kwam er altijd iemand langs met een plastic bus
met een gleuf erin. Er werd om geld gevraagd en dan vooral aan die (in hun ogen) rijke toerist. De
eerste keer dat we dat meemaakten, stonden de feestvierders op een zebrapad en wij konden er
met de auto niet door. Blijkbaar was de keuze wachten of wat geld geven. Dat laatste betekende
ook dat wij het raampje moesten openen en dat vonden we toch te gevaarlijk. We waren immers
door een student gewaarschuwd. Hij zag mijn gouden kettinkje buiten mijn T-shirt bungelen en zei
dat dieven dat makkelijk van onze nek konden trekken.

Toch hebben die waarschuwingen ons er niet van weerhouden om de hoofdstad van het eiland te
voet te verkennen. Dan wordt je zeker geconfronteerd met de armoede maar we hebben ook twee
kerken bezocht. Deze waren overdag open met een bewaker bij de deur en er waren altijd mensen
in de kerk om te bidden en een kaarsje aan te steken. In de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
was ik onder de indruk van de kruisweg. Dit was geen traditionele kruisweg maar het waren
schilderijen. Zo is de vierde statie de ontmoeting van Jezus met zijn bedroefde moeder. Heel vaak
wordt dat afgebeeld als Jezus die met een zwaar kruis loopt en zijn moeder die langs de route staat.
Dat is heel anders in de kerk in Guadeloupe waar een schilderij hangt van een kruis met
daaromheen de contouren van een groot hart. Je ziet geen figuren maar wel een licht dat
doorbreekt, de mensen die met elkaar zijn verbonden door Gods licht en omgeven zijn door de
liefde van de moeder voor haar Zoon.

Echter, het schilderij van de negende statie is nog
indrukwekkender. Dat is de statie waarbij Jezus voor de
derde keer valt. Dit schilderij beeldt dit uit door een
kruis dat op de grond steunt met Jezus daaronder, heel
abstract geschilderd. Heel duidelijk is echter te zien dat
een duivels figuur zijn lange armen om het kruis
probeert te slaan. Nu is in de Bijbel niet te vinden dat
Jezus drie keer valt, laat staan dat de duivel Hem
probeert te verleiden bij de derde val. Toch is de
kruisweg een strijd van Jezus, een strijd tegen de
wanhoop, een strijd tegen het opgeven, een strijd
tegen het niet volbrengen van zijn missie. Jezus toont
zijn goddelijke kracht om door te gaan, de val is geen
nederlaag maar juist een teken van volharding.

Jezus weerstaat het kwaad en sterft aan het kruis, voor
ons, om ons met God te verzoenen en om ons kracht te
geven het kwaad te weerstaan. Dat is Pasen, Gods licht
dat schijnt door de duisternis, de duivelse kracht delft
het onderspit en wij mogen leven. Wij mogen op weg
gaan, samen met Jezus, met Gods licht in ons hart.
diaken Ronald Dits
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Een Winkel voor iedere Wijk! In Yogyakarta Indonesié. 4

Gezamenlijke viering 1 maart 2026

De gezamenlijke viering van alle kerken van onze parochie HH Pieck
en Gezellen, vond dit jaar plaats op zondag 1 maart. Ons
Vastenactieproject dit jaar is ‘Een winkel voor iedere wijk in
Yogyakarta (Indonesig), een initiatief van de zusters 5JMJ (Sociéteit
van Jezus, Maria en Jozef). Deze zusters begonnen in 2025 het
distributiecentrum ‘Tata Cookies” Inmiddels kunnen zij al ruim 700
winkels van producten voorzien. Om nog meer winkels te kunnen
openen is er een kleine vrachtwagen nodig die alle producten naar
de verschillende wijkwinkeltjes brengt. Hiervoor was vandaag de
collecte en de verkoop van hapjes, bestemd. Totaal heeft de collecte
€ 1800,- opgeleverd en de verkoop van de hapjes € 500,- Ditis een
prachtige opbrengst van de gezamenilijke viering

en een mooi begin voor het bekostigen van alles wat de zusters SJMJ doen in Yogyakarta.

De gezamenlijke viering, die plaatsvond in de Mariakerk in Hoogvliet, werd druk bezocht door onze parochianen. Het
waren er zoveel dat niet iedereen kon zitten. Desalniettemin was de viering een groot succes met mooie liederen
uitgevoerd door verschillende koren uit de parochie. De gezamenlijke dames- en herenkoren uit Brielle, Hellevoetsluis en
Rhoon, het Taizé-koor uit Brielle en het koor Mansaheronan di Pas uit Hoogvliet.

ledereen hartelijk dank voor de gulle giften!

Mascha van Gennip - 6 maart 2026

Eerste Communie & Vormsel

De afgelopen maanden is er op div. plaatsen in onze parochie hard gewerkt om kinderen voor te bereiden op hun grote
feestdag; hun Eerste H. Communie, en voor de wat oudere kinderen het Vormsel.

De eerste Eerste Communiefeesten zijn op 12 april in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse.

Op 24 mei, precies op Pinksteren, is de Vormselviering in Hoogvliet met Mgr. v.d. Hende.

En op 7 juni zijn de Eerste Communievieringen in Hoogvliet en Rhoon.

We wensen de kinderen, hun ouders en familieleden en de aanwezige parochianen een mooie viering en dag toe!
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Nieuwe katholieken

Vanouds begint het ingroeien in de kerk en in het geloof
meestal met het heilig Doopsel als jong kind. Daarna
volgt dan vanaf het achtste jaar, wanneer een kind kan
ervaren wat het betekent om erbij te horen in de
geloofsgemeenschap, de eerste heilige Communie, En
vanaf 12 jaar zijn een aantal tieners zo dapper om een
volgende stap te zetten: zij belijden hun geloof en
ontvangen het heilig Vormsel.

Gelukkig zijn er ook dit jaar weer tieners die voorbereid
worden op het ontvangen van het heilig Vormsel, het
derde en laatste initiatiesacrament en het begin van een
eigen geloofsweg. De groep bestaat uit meer dan 10
kinderen, die met Pinksteren door de bisschop worden
gevormd. Deze stap is als het ware de afronding van de
‘basisopleiding’ voor een katholiek. Met het heilig
Doopsel en de eerste heilige Communie zijn dit de
initiatiesacramenten: initiatie betekent kennisnemen van
de eerste beginselen. Er is dus nog veel meer te leren
over ons geloof.

De laatste jaren zijn er steeds meer volwassenen die
bewust kiezen voor het geloof, en dat in de kerk willen
bevestigen. Dit jaar zijn er in onze parochie maar liefst 22
mensen die deze stap gaan maken. Daarvan zijn er 15
personen die alle drie de initatiesacramenten - het heilig
Doopsel, het heilig Vormsel en de eerste heilige
Communie - gaan ontvangen.

Daarnaast zijn er zes personen die al langer katholiek zijn,
maar die nu bewust de stap willen zetten om het geloof
te belijden en zich meer met de kerk te verbinden. Eén
vormeling kiest ervoor om de overstap te maken vanuit
de protestantse kerk.

De geloofsleerlingen hebben ieder hun eigen verhaal.
Vaak gaat aan de keuze om gedoopt en/of gevormd te
worden een hele zoektocht vooraf. Enkele kandidaten zijn
door hun huwelijkspartner dichter bij het katholieke
geloof gekomen, en willen nu ook zelf tot de katholieke
kerk horen. Met pastoor Egging hebben zij zes
bijeenkomsten gehad waarbij gesproken is over de Bijbel,
over feestdagen, de sacramenten, het gebed en de
geloofsbelijdenis.

Deze mensen ontvangen de initiatiesacramenten in de
Paaswake op zaterdagavond 4 april. Omdat het zo'n grote
groep is, zal dit in twee kerken plaatsvinden. Een deel van
hen - 9 dopelingen en één vormeling - ontvangt in
Hellevoetsluis de initiatiesacramenten, met als
voorganger pastoor Egging. De rest — 6 dopelingen en 6
vormelingen - ontvangt de sacramenten in Hooguvliet,
met als voorgangers pastor Konchenko en diaken Dits.

U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke en
indrukwekkende vieringen bij te wonen: beide vieringen
starten om 21.00 uur.

Pastoraal team

Workshop “Omgaan met personen met dementie” Een nieuwe kijk

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen in zijn leven te maken met een vorm van dementie. Daarbij zijn er wel verschillen
gua geslacht. Vrouwen (1 op de 3) krijgen vaker dementie dan mannen.. Deze cijfers maken duidelijk dat bijna iedereen
in zijn naaste omgeving te maken kan krijgen met dementie. Ocok binnen onze parochiegemeenschap hebben we
daarmee te maken. Vaak worstel je als naast familielid, vriend/vriendin of kennis met de vraag “Hoe ga ik op een
verantwoorde en liefdevolle manier om met iemand bij wie de diagnose dementie is vastgesteld?”

We hebben mevrouw Lida van Dijk bereid gevonden om over dit onderwerp een workshop te geven. Lida heeft
jarenlange ervaring in de ouderzorg. Aan de hand van een uniek zorgmodel, dat ontwikkeld is door Tom Kitwood
(sociaal-psycholoog en gerontoloog) zal Lida ons in deze workshop meenemen.

De workshop kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling. Wanneer u belangstelling heeft, stuur dan voor
15 april a.s. even een berichtje naar lugtenburg.henk@gmail.com Bij voldoende aanmeldingen volgt daarna in overleg

waar en wanneer de workshop plaatsvindt.

“Mag ik bij jou logeren?” Een waardevolle invulling van je zomer

Elke zomer komen er honderden kwetsbare kinderen uit Frankrijk, Belgié, Nederland en Duitsland op vakantie bij
Nederlandse vakantiegezinnen. De kinderen, die thuis onder moeilijke omstandigheden leven, hebben dan de
mogelijkheid om weer even onbezorgd kind te kunnen zijn. Yoor aankomende zomer zijn wij op zoek naar
vakantiegezinnen, waar de kinderen zo'n twee weken kunnen verblijven. Er zijn nog altijd veel kinderen die nog geen
plekje hebben en hopen op een uitnodiging van een gastvrij gezin. Het maakt niet uit of je alleenstaand of
samenwonend bent en of je wel of geen kinderen hebt. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne
onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden. Tijdens hun verblijf gaat het niet om dure uitjes, maar juist om meedraaien in
het gezin, tijd en aandacht. Deze kinderen kunnen al erg genieten van samen een stuk fietsen, een spelletje doen of een
middag knutselen. Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een onvergetelijke tijd te bezorgen? Dan kun je je
aanmelden via www.europakinderhulp.nl Daar vindt u ook meer informatie over het vakantieouderschap. Doet u mee?
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Sint-Jan, 24 juni

In de zomermaanden kun je in tuinen, graslanden, ruigten, struweelranden en

spoorwegtaluds in de volle zon de geel bloeiende struikachtige planten van het
Sint-Janskruid, Hypericum perforatum L., zien staan. De mooie dooiergele kleur van de
bloemen valt op en het is goed te begrijpen dat gekweekte Hertshooisoorten graag in
tuinen worden geplant. Direct zeker van je zaak bij het herkennen van de plant ben je als je
een blaadje tegen het licht houdt en dan de vele kleine doorzichtige puntjes ziet. Het lijkt
wel alsof er met een hele fijne naald gaatjes geprikt zijn in de bladeren. De soortnaam
"perforatum” is je dan meteen duidelijk. Het begin van de bloei valt omstreeks de feestdag

van Sint Jan, 24 juni, dus dat verklaart de Nederlandse naam van deze soort. Op 24 juni wordt het Sint-Jansfeest gevierd,
een christelijke feestdag en traditioneel midzomerfeest dat de geboorte van Johannes de Doper herdenkt. Deze
voorloper van Christus is een van de grootste heiligen van de Kerk. Johannes was de zoon van de priester Zacharias en
Elisabet, de nicht van Jezus' moeder Maria. Johannes de Doper is de profeet die de komst van een messias aankondigde
in de persoon van Jezus, die hij later zou dopen. Uit Lukas 1:26-37 kan men concluderen dat Johannes zes maanden voor

Jezus was geboren, dus zes maanden voor Kerstmis.

Petrus en Paulus, 29 juni

Na het ontvangen van de Geest gaat de Kerk van Christus
van start met de apostelen Petrus en Paulus. Op 29 juni
viert de RK kerk een feestdag over deze twee belangrijke
discipelen/leerlingen van Jezus, eigenlijk de pijlers van
onze kerken. Petrus en Paulus zijn de verkondigers van het
eerste uur. Altijd in die volgorde, eerst Petrus en daarna
Paulus.

Omdat Petrus als eerste leider van de toenmalige Kerk, de
allereerste Paus werd. Gekozen uit en door de 12 leerlingen
van Jezus (even ter vergelijking in 2025 werd de 267ste
Paus na Petrus gekozen uit 133 kardinalen). Petrus wordt
altijd afgebeeld met een sleutel, omdat hij van Jezus de
sleutel kreeg van het Rijk der Hemelen. En ook vaak een
haan bij zijn voeten. Paulus staat altijd afgebeeld met een
zwaard, omdat hij als Romein niet opgehangen mocht
worden, dat is Romein onwaardig. Maar hij werd in Rome
onthoofd, vandaar dat zwaard. Deze twee mannen waren
behoorlijke tegenpolen van elkaar. Beelden van Petrus en
Paulus hangen vaak tegenover elkaar, voorin de kerk.
Petrus heeft een hele verandering ondergaan, sinds hij als
ongeletterde visser, een van de eerste discipelen van Jezus
werd. Jezus ontwikkelde een speciale band met hem.
Petrus kennen wij vanuit de Bijbel als iemand die geen blad
voor de mond neemt. Hij probeert Jezus te beschermen of
te berispen, meestal zonder succes. Hij provoceert Jezus
zelfs, maar valt daarmee letterlijk in het water. Na de
gevangenneming van Jezus, heeft hij Jezus tot driemaal
toe verloochend. Daarna kraaide de haan. Maar hij
ontwikkelt zich uiteindelijk tot woordvoerder van de
apostelen en werd verkozen als allereerste Paus in Rome.
Hij leert, geeft pastorale zorg en geneest zieken en wekt
zelfs een dode weer tot leven. Allemaal te lezen in het boek
Handelingen van de Apostelen. Het hele boek ademt de
sfeer uit hoe de Christelijke kerk groeide, worstelde met de
problemen die er ontstonden en hoeveel moeite hier toen
al voor gedaan is. Een aanrader om in de zomertijd dit boek
eens op uw gemak te lezen. Ook zijn marteldood heeft iets
dramatisch. Hij werd gekruisigd en volgens de traditiewilde
hij niet op dezelfde manier gekruisigd worden als Jezus,
maar werd zijn kruis ondersteboven gezet.

Paulus was farizeeér, kende de Tora van
kaft tot kaft en wilde helemaal niets
weten van die Jezus van Nazareth, of
van Zijn leer. Saulus (dit was zijn naam
vaor zijn bekering) was een groot
redenaar, kon dus heel goed praten en
wel zodanig dat er géén speld tussen te
krijgen was. Z6 overtuigend sprak
Saulus. Hij was eerst een grote
vervolger van de christenen in Jeruzalem, en stond erbij
toen de eerste diaken Stefanus werd gestenigd. Saulus
ging met toestemming van de hogepriester naar Damascus
om ook daar de christenen te vervolgen. Maar God, beter
gezegd Jezus, stak daar een stokje voor. Hij zorgde ervoor
dat Saulus op weg naar Damascus van zijn rijdier viel, blind
werd en pas na drie dagen vasten, maar wel veel bidden,
weer kon zien. Vanaf dat moment was de vervolger Saulus
veranderd in de meest fanatieke verkondiger van de leer
van Jezus, waardoor zijn naam veranderde in Paulus. Hij
wordt ook wel de apostel van de heidenen genoemd.
Paulus heeft drie hele grote reizen gemaakt door de
toenmalig bekende wereld. Zeg maar de landen rond de
Middellandse Zee.

Het is bijna niet voor te stellen dat zo'n reis die Paulus
maakte, jaren duurde. Toen bestond er géén cruiseboot, die
je in een nachtje naar de andere kant van de Middellandse
Zee bracht. Hoe reisde Paulus dan wel in die tijd? Paulus zal

meestal te voet gereisd hebben. Wij hebben er vandaag
geen flauw besef van hoe ontzettend moeilijk en gevaarlijk
het reizen in die tijd was. Zijn enige passie was het
‘Evangelie van Jezus Christus’ te verkondigen, beginnend
in de synagogen, maar vooral ook in de grote cultuurcentra
in zijn tijd: Athene, Efeze, Korinthe, Filippi en Rome. Op zijn
manier is Paulus DE steunpilaar van ons geloof geworden.
Paulus! Niet tot apostel gekozen door de historische Jezus,
niet behorend tot de verkondigers in de eerste
Pinksterdagen. Maar door de Geest van Jezus geroepen en
gestuwd. Zoals ook wij door diezelfde Geest worden
geroepen om goede mensen te zijn.

Een goede zomertijd gewenst.

Fred Wijnen



Parochieagenda

MAART

Zondag 29 maart
Palmzondag

APRIL

Donderdag 2 april
Witte Donderdag

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag

Zaterdag 4 april

Paaszaterdag

Paasmandjes zegenen

Zie artikel onderaan deze pagina

Zondag 5 april

Pasen, 1e Paasdag
Kinderwoorddienst

Locatie: Felicitaskerk, Spijkenisse

Zondag 12 april

Eerste H. Communie

Brielle: 9:30 uur

Hellevoetsluis 11:30 uur (Geen kinderwoorddienst)
Spijkenisse 9:30 uur

Maandag 13 april

Koffieochtend

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur

Donderdag 16 april
Koffieochtend

Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon
Vanaf 10:30 uur

Zaterdag 18 april
Kledinginzameling van 10.00-12.00 uur
Locaties: Brielle en Spijkenisse

Maandag 20 april

Bijbelfilm: Jakob

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00 -12.00 uur

Maandag 27 april
Koningsdag

Kiﬁc £ ¥iCLAU
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MEI

Zondag 3 mei
Kinderwoorddienst
Locatie: Felicitaskerk, Spijkenisse

Maandag 4 en dinsdag 5 mei
Dodenherdenking en bevrijdingsdag
Maandag 4 mei

Koffieochtend

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00-12.00 uur

Dinsdag 5 mei
Inleverdatum kopy zomernummer

Zondag10 mei

Moederdag

Kinderwoorddienst

Locatie H. Antonius van Paduakerk
Hellevoetsluis

Donderdag 14 mei
Hemelvaartsdag

Maandag 18 mei

Bijbelfilm

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse

in de Schaapskooi van 10.00-12.00 uur

Donderdag 21 mei
Koffieochtend

Locatie: Willibrorduskerk-Rhoon
Vanaf 10:30 uur

Zondag 24 mei

Pinksteren

Vormselviering

Locatie: Mariakerk-Hoogvliet
Aanvang: 09:30 uur met Mgr. v.d..Hende

JUNI

Zondag7 Juni

Sacramentsdag

Eerste H. Communie

09:30 uur: Mariakerk-Hoogvliet
11:30 uur: Willibrorduskerk-Rhoon

Zaterdag 4 april: Paasmandjes zegenen - Swieconka

Het zegenen van Paasmandijes is in veel landen een traditie. In Polen is het bekend als Swieconka,
dat plaatsvindt op Stille Zaterdag 4 april vanaf 12 uur (als het Vasten voorbij is). Gelovigen brengen
mandjes gevuld met etenswaren zoals eieren (symbool voor nieuw leven), brood, zout en viees
naar de kerk om gezegend te worden door een priester. Dit voedsel wordt later tijdens het
Paasontbijt op zondag gegeten. In onze parochie wordt in vier kerken de mandjes gezegend: g
Hoogvliet: zaterdag 4 april 12.00 uur, 12:30 uur en 20:15 uur.
Hellevoetsluis: zaterdag 4 april 20.00 uur. 7

Spijkenisse: zaterdag 4 april 12.00 uur.
Brielle: Zaterdag 4 april 13:30 uur.




NIEUWS UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

BRIELLE

Wake voor vrede en gerechtigheid in Palestina
5 maart jl. werd voor de eerste keer de wake voor vrede en gerechtigheid in Palestina gehouden in de
parochiekerk van Brielle. Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken op Voorne. Elke 1e donderdag van de maand
opent één van de kerken op Vioorne zijn deuren. Van 19:00-19:30 wordt er dan een wake gehouden, waarbij iedereen,
gelovig of niet, welkom is. Met elkaar zoeken we naar verbondenheid in stilte, gebed en zang. De afgelopen keer waren we
met 35 mensen. Ons Taizékoor zong prachtig mooie liederen. Onder het prachtige lied "Stay with me" kreeg iedereen de
gelegenheid om een kaars op te steken en na een mooie overdenking over vrede in je eigen hart, was er een stilte moment
met meditatieve muziek om bij jezelf naar binnen te keren en de vrede in je eigen hart te onderzoeken. Na een half uur
verlieten we de kerk in stilte en was er daarna gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Ten Have Zaal. Al met al een heel
bijzondere avond. De komende wake is op donderdag 9 april om 19:00 bij de Apostolische Genootschap in Rockanje.
Esdoornstraat 1a 3235 VE Rockanje.

Kruiswegviering in de Bedevaartkerk.
: : il Ongeveer 6 jaar geleden werd voor het laatst de kruiswegviering gehouden in de
bl Wl gedevaartkerk. Door onder andere de coronacrisis, minder bezoekers, en de

“Jll beschikbaarheid van vrijwilligers ging de kruiswegviering naar de parochiekerk H.H.

Martelaren van Gorcum in de Nobelstaat. Dit jaar willen we weer nieuw leven blazen in
de kruiswegviering in de Bedevaartkerk. Afgelopen winter is er met een aantal
vrijwilligers, hard gewerkt, aan het opknappen van de kruiswegstaties van de omgang.
Het resultaat is heel mooi geworden. We zijn daarom extra blij dat we tijdens het
paastridutim, de kruisweg kunnen lopen langs deze 14 staties.

Op vrijdag 3 april om 15:00 zal de kruiswegviering in de Bedevaartkerk gehouden
worden, We starten in de kerk, om vervolgens langs te 14 staties te lopen diein de
overdekte omgang hangen rond het martelarenveld. Bij elke statie staan we een kort
moment stil, voor een korte overdenking. De kruiswegviering is geschikt voor iedereen,
jong en oud. Bij elke statie zal een aantal stoelen staan voor als u slecht ter been bent.
1 ARIERIGAITL Bt pdnial v Jesus g, W Ook met de rolstoel is de omgang toegankelijk.
We zien uit naar uw komst.
Vastenmaaltijden voor Tata Cookies in Yogyakarta.

In de vastentijd organiseerde de oecumenische werkgroep uit Brielle
weer 3 vastenmaaltijden. Dit jaar deden we mee met het project dat
parochie breed was uitgekozen door de parochies Nicolaas Pieck &
Gezellen en De Heilige Familie. Op 25 februari kwam Elma Nouland,
initiatiefnemer van het project, het project toelichten. Op 11 maart
zong het Taizé koor van de RK-kerk Martelaren van Gorcum. En op 25
maart vertelde Helene Perfors over haar werk als koopvaardij predikant
en het werk van De Bridge in Qostvoorne. Het waren goed bezochte
avonden, met heerlijke soepen en mooie vrijwillige bijdragen. We
hebben ruim € 600 opgehaald voor het project. ledereen bedankt voor
de bijdrage in welke vorm dan ook. Namens de oecumenische werkgroep Brielle, Arja, Hennie, Suzanne en Aryanna
Ontmoetingsmiddag “Ouderen”

Op woensdag 8 april is er weer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We starten om 14.00 uur, uiterlijk 15.30/16.00 uur
zullen we de middag afsluiten. Het thema van deze middag is “Vergeving schenken”, Het is heel moeilijk om kwaad dat ons
is aangedaan te vergeven. Maar niet vergeven is misschien nog moeilijker. Hierover zullen we met elkaar tijdens deze
middag van gedachten wisselen. ledereen is van harte welkom. Mocht het vervoer een probleem opleveren, laat het even
weten, dan kunnen we met elkaar bekijken of we er een mouw aan kunnen passen. Henk Lugtenburg

Bijbelverhalen bij Ten Have

Op woensdag 15 april is er weer gelegenheid om met elkaar naar een verfilming van één van de bijbelverhalen te kijken.
Nadat we in maart stil hebben gestaan bij de persoon van Judas, bekijken we nu de persoon Maria Magdalena. Maria uit het
stadje Magdala was €én van de trouwste aanhangers van Jezus. Als volgelinge is Maria Magdalena de apostel van de
apostelen en de ooggetuige van Pasen. We starten om 10.00 uur. ledereen is van harte welkom in het parochiehuis in de
Nobelstraat in Brielle. De toegang is gratis. Op woensdag 20 mei sluiten we het seizoen af met de verfilming van het boek
Apocalyps (boek Openbaring) van de apostel Johannes. Henk Lugtenburg

Sam'’s Kledingactie gaat weer van start

Onder het motto “Goed voor elkaar” kunt u op zaterdag 18 april weer kleding en schoenen inleveren.

Van 10.00 en 12.00 uur staan we dan weer voor u klaar in de Venkelstraat (tegenover de ingang van de school De Brielse
Veste) in Brielle om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt dit keer ten goede aan het Liliane Fonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, tel.nr. 06-189 63 501.




! HELLEVOETSLUIS

Terugblik op zaterdag 14 maart: Hartelijk dank
Op zaterdag 14 maart jl. hielden we weer een
kerk-doe-dag en konden we met 17 parochianen
de handen uit de mouwen steken om de voor-, zij- en achtertuin
van de kerk en pastorie een flinke opknapbeurt te geven.
Er moest veel gesnoeid worden en erg veel onkruid gewied,
zowel tussen de beplanting als tussen de bestrating.
Ook in de kerk werd er veel werk verzet: De twee kapellen achterin
de kerk werden grondig schoongemaakt, het priesterkoor werd
tot in de kleinste hoekjes onder handen genomen en de vlioer van
de kerk gezogen en gedweild. Om 12.00 uur werd het werk
onderbroken voor een gezellige lunch met soep, broodjes koffie
en thee in de parochiezaal. Daarna weer met z'n allen aan het
werk. Om drie uur was alles klaar en konden onder het genot van
een hapje en een drankje (zie foto) tevreden genieten van het
mooie resultaat. Heel van dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft. De locatieraad

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wilt u ook op een of andere wijze actief zijn als vrijwilliger in onze kerk informeer dan eens bij de leden van de locatieraad
waarmee u behulpzaam en van betekenis kunt zijn. We zijn dringend op zoek naar nieuwe, jongere vrijwilligers om een
aantal taken van oudere vrijwilligers over te nemen. Meld u a.u.b. aan, we hebben u heel hard nodig.

Namens de Locatieraad, Ferry Verwater

Eucharistieviering elke woensdag om 10.00 uur

ledere woensdagochtend om 10.00 uur is er een (eucharstie-)viering in onze kerk.

Wij vinden het heel fijn dat het pastorale team dit weer mogelijk maakt. U bent daarbij natuurlijk allemaal van harte welkom
en na afloop van de viering wordt er gezorgd voor koffie en thee met koekjes in de parochiezaal.

Kinderwoorddienst en koffiedrinken op zondag 10 mei, niet op zondag 12 april

ledere tweede zondag van de maand is er tijdens de viering van 11.30 uur een kinderwoorddienst en na afloop van de
viering is er koffiedrinken in de parochiezaal. ledereen is daarbij van harte welkom. Op zondag 12 april is er GEEN
kinderwoorddienst omdat die dag een achttal kinderen hun eerste H. Communie ontvangt. Zondag 10 mei is er wel een
kinderwoorddienst.

. Zondag 12 april: Eerste H. Communie
- Zondag 12 april zullen 8 kinderen tijdens de viering van 11.30 uur hun eerste H. Communie
| ontvangen. De afgelopen maanden hebben zij op zondagochtenden de communievoor-
bereidingen gevolgd. Dankzij deskundige begeleiding van heel betrokken vrijwilligers is dit weer
| mogelijk. Wij wensen Filip Wrobel, Roger Schults, Eleonora Schults, Joshua van Rijen, Milos van
leen Heather Hume, Nathaniel Schaaf, Caspian Schaaf en Elodie Schaaf op 12 april een mooie
\; werlng en een heel fijne dag toe. Wij hopen de kinderen en hun familie nog vaak in de kerk te
" zien, Heel veel dank en waardering voor de vrijwilligers die de kinderen begeleid hebben

Blauwe kratten Voedselbank

Wilt u de komende tijd de blauwe kratten achterin de kerk niet vergeten te vullen met houdbare levensmiddelen.

Denk hierbij aan: Koffie, thee, rijst, pasta, soep of sauzen in blik, pak of pot, maar ock aan shampoo, tandpasta of deodorant.
Ook is iets extra's als snoep of koek heel erg welkom. De klanten van de voedselbank zullen er u heel dankbaar voor zijn.
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SPUKENISSE

In memariam: Elly Hoorens (1968-2026)
Na een heel kort ziekbed hebben wij op 10 maart 2026 afscheid moeten nemen van Elly Hoorens.

Tijdens de afscheidsviering stonden er vele vazen vol met kleurige bloemen rond Elly met ernaast de twee
kaarsen van haar kleinkinderen Ruby en Emil. De kleinkinderen waar Elly zo dol op was.

Vele leden van het Felicitaskoor waren aanwezig en zongen mee met het lied Amigos para siempre / vrienden voor altijd.
Elly heeft zich op een bijzondere manier ingezet in de Felicitaskerk en in Spijkenisse.

Zij was vele jaren lid van de pastoraatgroep van de Felicitas parochie. Ook zat zij namens de Felicitas vele jaren in het
bestuur van de Stichting ‘Vrede voor de Stad, die belangrijke projecten onder haar hoede had. Daarnaast was Elly meer
dan 30 jaar vrijwilligster bij de kinderboerderij ‘de trotse Pauw’, waarvoor zij een Koninklijke onderscheiding kreeg. Ook
was zij vrijwilligster in het Vredehofhuis. Haar levensmotto was ‘iets mogen betekenen voor de medemensen. Bij haar
afscheid lazen we een stukje uit 1, Korinthe, 13; dat over de liefde gaat. ‘Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden. De liefde zal nooit verdwijnen’ En het sluit af met hele troostvolle woorden: Nu
zien we God nog niet. We merken wel dat Hij er is, maar we zien Hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we
God zien met onze eigen ogen. Elly dit wensen we je toe, rust zacht, we gaan je missen.

Paul, Mark en Yvonne, samen met jullie partners en kinderen heel, heel veel sterkte toegewenst en Gods kracht hierbij.
Tijdens haar afscheid luisterden wij naar het lied ‘Going Home' van Alan Parsons from
The New World. Een stukje troostvolle tekst hieruit:

Going home

Naar huis, naar huis

Ik ga gewoon naar huis Moeder is daar, wacht op me
Stil als de zon, sfille dag Vader wacht ook

Ik ga gewoon naar huis Veel mensen verzameld

Het is nief ver, dichtbij Al die vrienden die ik kende
Door een open deur Alle vrienden die ik kende
Werk gedaan, zorg gedaan

Niet meer bang

In memaoriam: Marijke Walraven
Na een kort ziekbed overleed op 11 februari Marijke Walraven.
| Zij was 76 jaar oud. Marijke heeft zich heel wat jaren ingezet voor onze kerkgemeenschap. Voor onze
| fancy fair verzette zij jarenlang heel wat werk vooraf, tijdens en na afloop van die dag. En ook onze
| ledenadministratie was bij haar in goede handen. Heel wat uurtjes zat zij achter de pc om alle
administratieve rompslomp goed te laten verlopen. Tot het laatste toe bleef zij zich hiervoor
| inzetten. Ook bracht zij parochieblaadjes rond. Dit alles deed zij naast haar werk als gastvrouw bij
SWO en als mantelzorger voor haar man Aad.
| We wensen Aad, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij dit verlies.

e
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Fancy fair

Dinsdagavond 7 april en alle dinsdagavonden in mei kunnen er weer spullen ingeleverd worden voor de Fancy Fair. Dat
kan van 19:00 tot 21:00 in de Schaapskooi. U weet het: geen meubelen of kleding, maar wel schone en werkende andere
spullen. Ook starten we weer met de verkoop van de lootjes. €5 voor een boekje met 10 lootjes.

Hoofdprijs is een fiets! Trekking 30 mei om 16:00 uur tijdens de Fancy Fair door de Burgemeester van Nissewaard.

Op zaterdag 18 april: kleding en schoenen inleveren bij de Felicitaskerk aan de Hekelingseweqg 15.

De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

Uw donatie komt ten goede aan het KING GEORGE VI revalidatiecentrum in Zimbabwe

In Zimbabwe hebben veel kinderen en jongeren met een handicap nog altijd beperkte toegang tot gezondheidszorg,
onderwijs en werk. Hun mogelijkheden worden niet alleen begrensd door hun handicap, maar ook door
maatschappelijke uitsluiting. Veel kinderen worden daarom verstoten, verwaarloosd of mishandeld. Het King George VI
Rehabilition Centre zet zich juist in voor deze kinderen, in de leeftijdscategorie van 3 tot 20 jaar, door hen een
ondersteunende en veilige omgeving te bieden om op te groeien en daar waar nodig een opvangplek biedt wanneer het
kind wees is. “Meedoen is geen gunst, het is eenrecht”  Vrijwilligers kledingactie



van de parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. Alle jongeren zijn van harte
welkom: communicanten, vormelingen, tienergroepen en andere jongeren
die van sporten en plezier maken houden.

De sportdag vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur in de sportzaal van Villa
Vonk in Hoogvliet.

Het wordt een middag vol beweging, ontmoeting en gezelligheid. Tijdens de |
middag zullen verschillende sportactiviteiten worden georganiseerd,
afgewisseld met een leuke quiz. Zo worden sport en spel gecombineerd met
samenwerking en een beetje gezonde competitie. Het doel van deze
middag is om jongeren uit verschillende groepen binnen de parochie
samen te brengen. Op een speelse manier leren zij elkaar beter kennen,
terwijl ze samen actief bezig zijn en plezier hebben.

Ben je communicant, vormeling, lid van een tienergroep of gewoon een
jongere die van sporten houdt? Kom dan gezellig meedoen!

Neem gerust ook een vriend of vriendin mee.

Voor meer informatie kun je kijken naar de posters die in de kerken hangen
of op de website van Youth Faith Exploration: www.youthfaithexploration.nl

We hopen veel jongeren te mogen verwelkomen voor een sportieve en gezellige middag!
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L]

- Dit schooljaar heeft Youth Faith Exploration met groot
succes een reeks tienerbijeenkomsten georganiseerd.
Tijdens deze avonden komen tieners samen om op een
~ eigentijdse en open manier na te denken over geloof,
. vriendschap en hun plaats in de wereld van vandaag.
> Als inspiratiebron staat het leven van de jonge heilige
Carlo Acutis centraal, die liet zien hoe geloof en het
dagelijks leven — ook in de digitale wereld — samen
_9:30-10:30 uur___p NS ; .
’ ~ In april vindt de zevende bijeenkomst plaats in de
mlé Tl e : - Mariakerk in Hoogvliet op zaterdag 11 april van 18.00
" tot 20.00 uur. Het thema van deze avond is:
_?T'E' m’rkoor - “Van het einde naar een nieuw begin”’
! Tijdens deze bijeenkomst staan de tieners stil bij hoop
,gr Harmo ; en vertrouwen in het geloof, en ontdekken zij hoe moei-
o lijke momenten ook nieuwe kansen kunnen openen.
e e R De achtste bijeenkomst van deze serie wordt gehouden
Na de Vlem"g .| op zaterdag 30 mei van 18.00 tot 20.00 uur.
Het thema van deze avond is “Social media en geloof -

aﬂseler en ZOEktOCht einspireerd door Carlo Acutis”” Carlo gebruikte internet
P _ geinsp g
M~ l.ﬂ de kerk[ ___., ' om zijn geloof te delen en anderen te inspireren.

% Tijdens deze bijeenkomst denken de tieners na over hoe
-y Zij zelf sociale media op een positieve en geloofsvolle
manier kunnen gebruiken,

In juni zal deze mooie reeks feestelijk worden afgesloten,
waarbij we samen terugkijken op een waardevol jaar van
ontmoeting, verdieping en geloofsgroei.

Nieuwe tieners die geinteresseerd zijn om aan te sluiten
zijn van harte welkom!
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RHOON

Activiteitencommissie

Op iedere derde donderdag van de maand kunnen we gezellig bij elkaar
komen in de pastorie; vanaf 10:30 uur bent u hartelijk welkom voor de
maandelijkse koffieochtend. Voor de komende maanden: 16 april en 21 mei.
Informatie bij Astrid van Rosmalen: 06-36417204

of bij Marijke Kokkelink: 06-26863880.

Het is niet alleen voor "ouderen". U bent ook hartelijk welkom voor een kopje koffie met een praatje.

Kinderwoorddienst Op de eerste zondag van de maand zijn de kinderen
"extra welkom; er is dan tijdens de eucharistieviering gelegenheid om de
kinderwoorddienst bij te wonen met een verhaaltje, kleurplaat, puzzel, knutsel,
_ passend bij het evangelie van die dag. Komen jullie ook eens langs. Van harte welkom!
peabg o e * zondag 5 april is het Pasen Misschien gaan we eerst wel eieren zoeken.

o F * zondag 3 mei is het vakantie, dan zijn we er niet
KINDERWOORDDIENST * zondag 7 juni is het Eerste Communie, dan blijven we natuurlijk bij het feest.

Sparen voor de Voedselbank Hoogvliet.

Voor de komende maanden vragen we flessen schoonmaakmiddel om de
voorjaarsschoonmaak te kunnen houden. @

Ock zijn DE- en Perla punten van de koffie van harte welkom. Deze kunnen door de
Voedselbank worden ingewisseld voor pakken koffie.

Dank u wel voor uw betrokkenheid namens het kerkbestuur en diaconieén van de
kerken van Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet: Marian Heijboer.

| Goede Vrijdag

Ll Tijdens de Goede Week bent u voor de viering van Witte

 Donderdag en de Paaswake van harte welkom in de Mariakerk in

Hoogvliet. Op Goede Vrijdag bent u bij ons zelfs twee keer

welkom:

*'s morgens tussen 10 -11 uur kunt u individueel aan de hand
van een boekje met beschrijvingen en gebeden onze mooie
kruisweg van dichtbij bekijken en volgen.

2 *'s avonds om19:00 uur is er gelegenheid om een viering met

kruisverering bij te wonen,

Muurgekko

" Paniek bij de koster; bij het openen van de kerkdeur zat er "een eng beest" klem, misschien wel een

: -' salamander. Snel werd er hulp gezocht om hem levend en wel te bevrijden. Gelukkig bleek het beestje zich
" alleen maar verstopt te hebben, misschien wel op zoek naar een veilige schuilplek in het voorportaal van
| onze mooie oude kerk. We konden hem bevrijden en hebben hem weer losgelaten op onze begraafplaats
45 bij een mooie cude grafsteen, waaromheen ook goede verstopplekken te vinden zijn.

. 4 De app " obsidentify" gaf uitsluitsel: géén salamander, maar een muurgekko.

Welkom aan onze nieuwe buren

De nieuwe 55-plus huizen tegenover de kerk (53 twee- en driekamerapartementen)
worden de komende maand opgeleverd; een aantal parochianen komt nu wel heel
dicht bij de kerk te wonen. Luid en duidelijk zullen zij onze torenklok horen luiden
als die oproept om "ter kerke te gaan': ... dus, alleen maar de straat oversteken!
Weet u van harte welkom in de Willibrorduskerk, en dat geldt zeker ook voor alle
andere nieuwe bewoners; komt u gerust eens kennismaken en/of binnenkijken.




De bloemen waren de afgelopen periode o.a.
voor mevr. A, Foet, mevr. L. Mampaeij en dhr. H. Hocks
Mocht u iemand weten die in aanmerking komt voor een
bloemetje, geef het door aan iemand van de locatieraad. We
denken aan mensen die behandelingen ondergaan, en aan
herstellenden na een ingreep of periode van ziek zijn. We wensen
alle zieken en de mensen om hen heen toe, dat zij de kracht van
God mogen ontvangen om pijn en zorgen te kunnen dragen.
Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact met u opgenomen
wordt, laat het weten. Alle zieken onder ons van harte
beterschap. Alle zieken onder ons van harte beterschap.

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag
regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis.

De priester of een vrijwilliger zal u dan de communie komen brengen.

Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

U kunt hiervoor bellen met pastor Y. Konchenko, of met dhr. J. Muijtjens, tel: 0181-787336

Zondag 18 januari hebben we een oecumenische kerkdienst mogen vieren in de Immanuelkerk (PKN})

Voor ons, de mensen die in de Gemeenschap van kerken zitten is het fijn om de gezamenlijke vieringen voor te
bereiden, maar we merken als groep dat de leeftijd een woordje mee gaat spelen. Er zijn drie vieringen per jaar. In
januari in de Immanuelkerk, op 4 mei dodenherdenking in de 5t. Jozefkerk (omdat dit praktisch is voor het opstellen van
de stoet die naar de begraafplaats gaat en in september ook in de St. Jozefkerk.

Degene die deze diensten al jaren verzorgen vragen uw of jullie hulp. Wilt u dat de Gemeenschap van kerken bilijft
bestaan, dan worden er jongere mensen gevraagd om zich aan te sluiten en de organisatie van deze vieringen in de
loop der tijd op zich te nemen. We hopen van u/jullie te horen,

Lenie Doorduin 06-10062366 Margreet Gorter 06-49892631

Het eiland Rozenburg veranderde na 1955 in korte tijd van een agrarische gemeenschap in een industrieel gebied.
Vanwege de uitbreidende industrie rondom Rozenburg kreeg het dorp meer inwoners en groeide het aantal katholieke
gezinnen. Dit waren veelal jonge gezinnen. Deze katholieken kerkten aanvankelijk in Maassluis of soms in Brielle,
Omdat het aantal katholieken op Rozenburg sterk groeide, kwam er in 1966 een zelfstandige parochie met een eigen
pastoor. De volwassenen van toen hebben flink meegebouwd aan deze eigen parochie. Zij zijn inmiddels op hoge
leeftijd of al overleden, dat kunt u zich wel voorstellen.

In de loop der tijd is de Sint-Jozefparochie haar zelfstandigheid echter weer verloren. Door een teruglopend kerkbezoek
en minder priesters werd er meer samengewerkt met andere parochies en uiteindelijk kwam er een fusie van zes kerken
tot één nieuwe parochie: de HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. We zijn er nog niet helemaal aan gewend geraakt maar
proberen er het beste van te maken.

Nog steeds heeft de Sint-lozefkerk een levendige kerkgemeenschap, maar de zorgen van deze tijd dragen we met ons
mee en hier zullen we mee moeten dealen.

Dit is een DIAMANTEN feest en dat willen we natuurlijk vieren.

Dit gaan we doen op zondag 10 mei tijdens een gezongen Heilige Mis, die wordt opgeluisterd door het Sint-Jozef
Gelegenheidskoor onder leiding van Frans Gort.

Na de Heilige Mis zal er iets lekkers bij de koffie of thee zijn.

Voorafgaand aan die zondag zal er op vrijdag 8 mei een gezellige avond voor de vrijwilligers georganiseerd worden.
Bent u ook vrijwilliger geweest maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan mag u vooér 18 april contact opnemen
met Trudie Allerts of Margreet Gorter. (telnr. Colofon)

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Sint-Jozefkerk dan kunt u dit vinden op de website, of in het boek dat
geschreven is door Jean Muijtjens bij het 40 jaar bestaan.

De Locatieraad St. Jozefkerk
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Liefen Leed

Gedoopt

Hellevoetsluis
08-03-2026: Helena Stanislawa van der Valk

Hoogyvliet
18-01-2026: Gabriel Zrobczynski

Spijkenisse
22-02-2026: Saleisha Tiana Rosalia
Esmeralda Adriana Minya Tesfalidet

Wij feliciteren de dopelingen en hun familie met de
opname in onze geloofsgemeenschap. Wij bidden dat
het zaadje van het geloof dat bij hun doop gezaaid is

in hen een vruchtbare bodem mag vinden.

Overleden
Brielle
15-02-2026: De heer J.C. Vulto Rozenburg
Hellevoetsluis T 07-12-2025: M.E. van Binsbergen-Luijcx *25-07-1931
26-01-2026: Nicolaas Rodolfo Rafine T 08-12-2025: W.G.A. Althof-Notenboom *06-02-1945
11-03-2026: Willem Franciscus (Wim) de Vette T 24-12-2025: A.G. Hamming-Postma*20-04-1930
Hoogvliet 1 11-01-2026: L.F. de Rooij *29-11-1946
14-01-2026: Jan Gijsbert Overeem T 23-01-2026: M.M.E. Bentvelsen-Haket *07-07-1936
18-01-2026: Maria de Vreeze-den Hollander T 01-02-2026: C.J.H.M. Peters-Janssen *15-11-1934
18-01- 2026: Gerardus Cornelis van Leeuwen T 07-02-2026: T.M. van der Horst- Schoonderwoerd *13-11-1934
27-01-2026: Rolando Moizes van de Werp T 12-02-2026: A.M. Foet-Meurs *21-02-1932
28-01-2026: Marinus Jacob van Dalen T 21-02-2026: J.W.H. Nijsten *21-07-1958
29-01-2026: Yvonne Margaretha Irmgard Verschoor 1 01-03-2026: R.J. Zeegers *05-05-1944
31-01-2026: Femia Johanna Roberti Spijkenisse
03-02-2026: Helena Maria Steenbeek-Sojka 11-02-2026: Marijke Helena Johanna Walraven-van Zonneveld
04-02-2026: Elizabeth Geertruida Siermans 04-03-2026: Elly Hoorens

06-02-2026: Cornelis van Es

15-02-2026: Egbertdina Albertha Jongewaard-van Eck
16-02-202: Giovanni Baldassarri

16-02-2026: Petrus Theodorus Griekspoor

21-02-2026: Jacobus Petrus Wijnties

26-02-202: Johannes Cornelis Clemens de Ruijter
02-03-202: Theresia van der Heijden-Roessen
09-03-2026: Johanna Duran-van der Velde

Wij wensen alle
nabestaanden
sterkte en veel kracht
om het verlies van

® hun dierbaren te
kunnen dragen.

Rhoon Moge Gods zegen
24-01-2026: Johanness Terlouw en ons gebed hen
27-01-2026: Catharina Johanna Maria Verboom-Beckers tot steun zijn.

30-01-2026: Wilhelmina Johanna Maria Heezen-Grootendorst
31-01-2026: Elsje Wilhelmina van den Braak-van der Hooft
01-02-2026: Krishnawatie Nasirkhan-Mathoerapersad
07-02-2026: Hans Rietveld

08-02-2026: Ina Heezen-Kranenburg

24-02-2026: Jan Govert Verboom

25-02-2026: Geertruijda Neeltje Claessens-Pansier
03-03-2026: Petrus Theodorus van Amen

18-03-2026: Elly de Jonge-van Nunen




Lezingenrooster
April - Mei 2026

2 april

Witte Donderdag
Exodus 12, 1-8 + 11

1 Korintiérs 11, 23-26
Johannes 13, 1-15

3 april

Goede Vrijdag

Jesaja 52,13 - 53,12
Hebreeén 4, 14-16 + 5,7-9
Johannes 18, 1-19, 42

4 april

Paaswake: Verrijzenis van
de Heer

Genesis 1,1-2,2
Genesis 22, 1-18
Exodus 14,15 -15,1
Jesaja 54, 5-14

Jesaja 55, 1-11

Baruch 3,9-15+35-44
Ezechiél 36, 16-17a +
18-28

Romeinen 6, 3-11
Matteils 28, 1-10

5 april

Paaszondag: Verrijzenis
van de Heer
Handelingen 10, 34a +
37-43

Kolossenzen 3, 1-4 of 1
Kerintiérs 5, 6b-8
Johannes 20, 1-9

12 april

Beloken Pasen en zondag
van de goddelijke
Barmhartigheid
Handelingen 2, 42-47

1 Petrus 1, 3-9

Johannes 20, 19-31

19 april

3e zondag van Pasen
Handelingen 2, 14 + 22-32
1 Petrus 1, 17-21

Lucas 24, 13-35

26 april

4e zondag van Pasen
Handelingen 2, 14a.36-41
1 Petrus 2, 20b-25
Johannes 10, 1-10

3 mei

Se zondag van Pasen
Handelingen 6, 1-7
1 Petrus 2, 4-9
Johannes 14, 1-12

10 mei

6e zondag van Pasen
Handelingen 8, 5-8 +
14-17

1 Petrus 3,15-18
Johannes 14, 15-21

Donderdag 14 mei
Hemelvaart van de Heer
Handelingen 1, 1-11
Efeziérs 1, 17-23
Matteiis 28, 16-20

17 mei

7e zondag van Pasen
Handelingen 1, 12-14
1Petrus 4, 13-16
Johannes 17, 1-11a

24 mei

Pinksteren
Handelingen 2, 1-11

1 Kerintiérs 12, 3b-7 +
12-13

Johannes 20, 19-23

Bijbelverhalen

Verrijzenis als
nieuw begin

Deze maand begint met het zogeheten heilig
paastriduum, de laatste drie dagen van de goede week.
Op Witte Donderdag herinnert de eerste lezing uit
Exodus aan de herkomst van het ongedesemde brood
dat gebruikt wordt in de eucharistievieringen. Bij het
vertrek van het Joodse volk uit Egypte moest er haastig
staande gegeten worden, 'uw lendenen omgord, uw
voeten geschoeid en uw stok in de hand: Tijd om het
brood te laten rijzen was er dus niet. Op Goede Vrijdag
bestaat bijna de hele liturgie uit het lezen van het
lijdensverhaal volgens Johannes.

De paaswake besluit het paastriduum en begint met het
scheppingsverhaal. Verrijzenis is immers ook een nieuw
begin. En er is weer een lezing uit Exodus, dit keer hoe
het volk onder leiding van Mozes de Rode Zee doortrekt.
Niets kan de doortocht naar het Beloofde Land
tegenhouden.

In de evangelielezing zeggen engelen tegen de vrouwen:
"Gaat nu snel aan zijn leerlingen zeggen: 'Hij is verrezen
uit de doden, en zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea; daar
zult gij Hem zien." Een oproep terug te keren naar waar
het allemaal begon. Opstanding is een vertrek- en geen

eindpunt. De dood geen laatste grens meer.

Sipke Draisma

leder mens heeft veel
ingesleten gewoontes.

Op sommige ben je minder trots.
Pasen is een goede gelegenheid
- _.ﬂ_ﬂ\,}" een nieuwe start te maken. Begin
; klein door één vervelende
gewoonte los te laten.
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Parochiéle Caritas Instelling H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Mede dankzij uw hulp is er in het afgelopen jaar een financiéle bijdrage geleverd aan Vrede voor de Stad (Spijkenisse), lokale
Voedselbanken, Fietsbank Voorne Putten, schoendoosactie St. Gain, kerstmaaltijd bij de Pl in Hoogvliet en de
kerstattentieactie in Rozenburg. Verder zijn er een aantal individuele vragen geweest, waar hulp is geboden.
Bent u, of kent u iemand die steun of hulp nodig heeft, schroom dan niet en laat het de PCl weten. Dit kunt u doen door een
e-mail te sturen naar pci@rk-npg.nl
Binnen onze parochie kunt u hiervoor ook contact opnemen met de lokale werkgroepen Caritas:
Werkgroep Caritas Brielle Mw. |. den Bakker 06-10392432
Werkgroep Caritas Hellevoetsluis Mw. M. Volk
Werkgroep Caritas Spijkenisse Mw. M. Jansen 06-47771689
Werkgroep Caritas Rozenburg Dhr. H. van Kruining 0181-212515
Voor de locaties Hoogvliet en Rhoon zijn er nog contactpersonen nodig.
De PCl is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent u bereid om u in te zetten voor de caritas
of weet u iemand, die zich wil inzetten voor de caritas, laat het weten via pci@rk-npg.nl
Wilt u een financiéle bijdrage leveren aan de PCl, dan kunt u uw gift overmaken op rekening NL51 TRIO 0390 437506 t.n.v. PCI
H. Nicolaas Pieck en Gezellen. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting. &
Alvast hartelijk bedankt. & 'z' c a r I ta S
Marjo Jansen, Ingrid den Bakker, Trudie Allerts f/’ \\\ PCI H. Nicolaas
Bestuur PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen ,

Pieck en Gezellen

Het nieuwe boek van pastoor Rochus Franken is verschenen:

"Het geheim van vertrouwen'". (Het voorwoord is geschreven door Mgr. Van den Hende)

Wat is het doel van het leven? Waar doe je het allemaal voor? Het christendom geeft hier een

sensationeel antwoord op. Liefde! Liefde is het doel van het leven. Het wordt in vele preken

verkondigd, maar blijft dit niet abstract? Hoe wordt dit echt voor jou?

Je wordt overspoeld met informatie via de media. Het meeste daarvan duwt je in de richting

van ‘Zorg goed voor jezelf, want er zorgt verder niemand voor jou. ' De laatste tijd lig ik daar

een beetje wakker van. Hoe help je mensen om echt te leven vanuit de liefde? Gewoon heel
praktisch, zodat je er wat aan hebt in je leven.

Mijn boek hoopt antwoord te geven op het niveau van het dagelijks leven. Hoe ga je om met

moeilijke mensen in je leven? Wanneer is je gebed ‘gelukt’? Is stilte eng? Hoe ga je om met

afleidende gedachten tijdens je gebed?

Het beschrijft hoe je in jouw leven kunt veranderen als mens. Zodat de mensen om je heen
zeggen dat je liefdevoller, blijer en kalmer bent. Zodat je zelf merkt je dat je geduldiger bent en minder snel
gefrustreerd. Je probeert niet meer om alles krampachtig onder controle te hebben. Het leven wordt minder een
‘ratrace’ Hoe? Dat is het geheim van vertrouwen.

Daarover gaat dit boek. Hoe je van binnen een andere persoon wordt. Een persoon die met vertrouwen in het leven
staat. Een persoon die liefde en vrede doorgeeft. Want daar wordt de wereld beter van.
Pastoor Rochus Franken Het boek is verkrijgbaar via Amazon.nl, Bol.com of de boekhandel, ISBN 9789493395633

Het 8ste sacrament

Mgr. Hendricks geeft ons katholieken eigenlijk "een veeg uit de pan": hij constateert dat
er in de protestante kerken meer besef en kennis is over de bijbel dan bij ons
katholieken en dat dat ook tot uitdrukking komt in hun geloofsbeleving. Ik moet met
een zekere treurnis constateren dat dit besef/kennis bij vele katholieken tamelijk is
verdwenen. Niet zelden tref ik in onze eigen kerkgemeenschap weinig sacramenteel
geloofsleven aan. Inderdaad lijkt het koffie drinken na afloop van de viering - het
‘achtste sacrament’ wordt het ook wel genoemd - soms het belangrijkste.

Ik, volgens Hans Baars, heb er niet voor doorgeleerd, maar naar mijn opvatting is het
samen koffiedrinken na afloop een elementaire manier van geloven. Gelijk na afloop
maar allemaal verdwijnen en je terugtrekken in je eigen huis. En voor sommigen zelfs
een leeg huis omdat hun partner er niet meer is. Of nog even samenkomen, naar elkaar
luisteren, kijken of er nog iemand is die ergens mee zit, Kortom omekijken naar elkaar.

Ik nodig U dus nu vast uit zonder gewetenswroeging om na afloop nog even na te
blijven voor een kopje koffie of thee in de pastorie.

Hans Baars




Brielle

H. Martelaren van Gorcum
MNobelstraat 22, 3231BC Brielle
Secretariaat: 0181-412142
{ma t/m do van 9:30 - 11:30 uur)
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Locatieraad:
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
liturgie@rkkerk-brielle.nl

Misintenties
misintenties@rkkerk-brielle.nl of via
onze website (€ 10 per intentie)

Mededelingen-mailing
Aanmelden via:
website@rkkerk-brielle.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NL25 INGB 0000 5631 40
t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van
Gorcumkerk

Geloofsgemeenschappen

Kerk H. Antonius van Padua:
Opzoomerlaan 110,
3221AP Hellevoetsluis
Secretariaat: 0181-312574
(dienvr 9:30-11:30 uur)
pastorie@antoniusvanpadua.com

Locatieraad:

Ferry Verwater, tel. 06-27460401
voorzitter@antoniusvanpadua.com
Margreet Volk tel. 06-53705065
Ledenadministratie:

Mevr. M. Kreutzer tel. 06-12267111

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NL54 INGB 0004 176644
t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius v.
Paduakerk

Openstelling kerk:
Dinsdag, woensdag, vrijdag
10.00-11.30 uur

Spijkenisse
H. Felicitaskerk
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
secretariaat@felicitaskerk.nl

Locatieraad:

Annelies van Zomeren, e-mail:
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Ine Korste, e-mail:
pastoraat@felicitaskerk.nl

Misintenties
secretariaat@felicitaskerk.nl of
lectoren@felicitaskerk.nl

Vervoer naar de kerk
Helene Jaoude
pastoraat@felicitaskerk.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NL 21 INGB 0000 4472 97 t.n.v.
Nicolaas Pieck Felicitaskerk

Rhoon

Parochiekerk Sint Willibrordus
Dorpsdijk 236
3161 CJ Rhoon
Secretariaat: 010- 5015284
(do, vr 9:30-11:00 uur)
willibrordus@kpnplanet.nl

Locatieraad:
Sjaan v.d.Poll ( secr.)
tel, 010-5014978

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.
RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen
St. Willibrorduskerk

Openstelling kerk
Voor en na de viering op vrijdag is
de kerk open om een kaarsje op te
steken en/of voor een stil gebed.
Bovendien is er koffie of thee.

Maria en Johannes onder het
kruis
Parelvissersstraat 131,
3194 JL Hoogvliet
Secretariaat: 010-4723115
(ma t/m vrij 9:30 -11:30 uur)
mariakerk@rkk-hoogvliet.nl

Locatieraad:

W. Middendorp, tel. 06-51789522
durem000@planet.nl
L{éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325
leon_janssen126@hotmail.com

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NL98 INGB 0001548995
t.n.v. Nicolaas Pieck Maria &
Johannes o/h kruiskerk

Openstelling Kerk:
Ma t/m vr 9:30 uur - 11:30 uur

Meer informatie over alle locaties vindt u op onze website:

www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
U kunt ook de QR-code die linkt naar de website scannen.

Sint Jozefkerk
Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg
Secretariaat M. Gorter
tel: 06-49892631
{ma t/m vr 09.30- 11.30 uur)
jozefkerkrozenburg@
hotmail.com;

Locatieraad:

M. Gorter, tel. 06-49892631
mmgorterboom@outlook.com
T. Allerts, tel. 0181-212487
trudieallerts@kpnplanet.nl

Ouderenvervoer naar de kerk:
0181-215574

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans
NLO7 INGB 0000 57 58 80 t.n.v.
Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk
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VIERINGEN

[ BRIELLE | HELLEVOETSLUIS| [ SPWKENISSE |
zondag 09.30 11.30 09.30
1
Witte Donderdag|
don | 02.04 19.00 Pastoor H.Egging
Goede Vrijdag |
vrij 03.04 |[15.00 Kruisweg 15.00 Kruisweg 15.00 Kruisweg
Bedevaartskerk Gebedsviering Gebedsviering
Dameskoor
Paaswake
za | 04.04 21.00 Pastoor H.Egging
Praisekoor
Pasen
zon 05.04 | |Pastoor H.Egging W.C.V. Diaken R.Dits Pastor Y.Konchenko
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Felicitaskoor
14.00 H.Mis- Vietnamees
Teresakoor
2e Paasdag
ma 06.04 Pastor Y.Konchenko
zon 12.04 | |Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Pastoor H.Egging
Eerste H. Communie Eerste H. Communie Eerste H. Communie
St. Caeciliakoor Antoniuskoor
zon 19.04 | |Gebedsviering Pastor T. van Zaal Pastor T. van Zaal
13.00 H.Mis Engelstalig
zon 26.04 | |Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis Gebedsviering
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Doopsel- Pastoor H. Egging
zon 03.05 |[Gebedsviering Pastor Y _Konchenko Pastor Y Konchenko
maan| 04.05
zon 10.05 ||Pastor Y.Kenchenko W.C.V. mw. B. Poortvliet Pastoor H.Egging
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Koor: 10Plus
Hemelvaartsdag |
don 14.05 | |Pastoor H.Egging Pastoor H.Egging W.C.V. dhr. F.Wijnen
zon 17.05__ | |Gebedsviering W.C.V. mw. B. Poortvliet Pastoor J.Geurts
Pinksteren
zon. 24.05 Pastor R.Winkelhuis Pastor R.Winkelhuis Pastor Y.Konchenko
St. Caeciliakoor Antoniuskoor Koor: Mea Voce

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering




ROOSTER

ROZENBURG

HOOGVLIET

11..30

9.30

11.30

zondag

Witte Donderdag

19.00 Pastor Y.Konchenko don | 02.04
Goede Vrijdag |

15.00 Kruisweg 13.00 Kruisweg kinderen 19.00 Kruisweg vrij 03.04
Gebedsviering 15.00 Kruisweg Y Konchenko | | Gebedsviering

19.00 Liturgie Y.Konchenko

Paaswake
21.00 Pastor Y.Konchenko za | 04.04
Pasen
Pastoor H.Egging Gebedsviering L.Jansen Pastor Y.Konchenko zon 05.04
2e Paasdag

Pastoor H.Egging ma 06.04
W.CV. mw. B. Poorivliet W.C.V. dhr. F.Wijnen Gebedsviering zon 12.04

14.00 H.Mis in Papiamento
XXX Pastor Y Konchenko Pastor Y _Konchenko zZon 19.04
Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko Gebedsviering zon 26.04
XXX Pastoor H.Egging Pastoor H.Egging Zon 03.05
Dodenherdenking
19.00 Pastoor H.Egging maan| 04.05
Pastor Y.Konchenko W.C.V. dhr. F. Wijnen Gebedsviering zon 10.05
Gelegenheidskoor 14.00 H.Mis in Papiamento

Hemelvaartsdag

W.C.V. mw. B. Poortvliet Pastor Y.Konchenko Pastor Y.Konchenko don 14.05
XXX Pastor Y Konchenko Pastor Y.Konchenko zZon 17.05

13.00 Doopsel- Y.Konchenko

Pinksteren

Pastor Y.Konchenko H.Vormsel W.C.V. dhr. F.Wijnen zon. 24.05

Mgr H. van den Hende

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering
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Martje muis verheugt zich op Pasen. Dat gaat ze vieren
bij haar zus Geurtje, die in de andere kerk woont,
verderop in het dorp. In die kerk hebben ze dak een
paaswake in de nacht. In de stikdonkere kerk zal een
vuurtje worden aangemaakt en dan zingen de mensen
over het licht. Met het vuur worden de kaarsen van de
mensen aangestoken. De hele kerk is dan verlicht en
iedereen is blij, heeft Geurtje gezegd, en er zal ook
paasbrood zijn! Martje muis gaat vroeg slapen.
Midden in de nacht staat ze op en gaat naar buiten.

Ze loopt om de kerk heen, waar het ndg donkerder is.
Dan door de tuin. Ze dwaalt tussen de planten en
scharrelt door hoog gras. Het is pikkedonker. e’

Waar ben ik, denkt ze, waar zijn mijn paadjes? Plof!

Ze landt in een molshoop en wurmt zich eruit. Au! Ze
prikt zich aan een egel die opgerold ligt te slapen. Ze
rent en zoekt urenlang, wordt moe, valt in een plas,
krabbelt eruit. Ze is alleen. Geen zusje. Geen vrienden,
geen kerktoren. Martje is helemaal de weg kwijt.
Snikkend gaat ze onder een struik liggen. Ineens,
KU-UUUU, hoort ze een haan. En dan gloeit het eerste
zonlicht over de aarde. De kippen worden wakker.

De bloemen vangen het eerste zonlicht. En ineens ziet
Martje hem, de kerktoren waar Geurtje woont. Even
later buitelen de zusjes over elkaar heen en begint een
nieuwe dag vol licht, bijpraten en paaslekkers!

-Lb

Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week T
uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst

qaN Maria van Magdala. Ze ging het hieuws vertellen
qah de mensen die Hem hadden vergezeld

en die Nu om Hem treurden en rouwden. -

.
. -
i -~ Y/". ==

Marcus 16:9-10 R

waarljk opgestaan, nu breekt de nieuwe lente &

-




